BİLİNMEYEN 


İ.Bilen'in Brejnev'e gönderdiği doğum günü mesajı: 


lg 


AP Araştırma ve Eğitim 
Merkezi, önümüzdeki 
secimlerde takınacakları 
tavrı tespitetmeye başladı 


AP:"MHP ve 
MSP'ye verilen 
oylar, CHP'ye 
verilmiş 
demektir” 


LÜTFÜ OFLAZ 


AP'nin önümüzdeki seçimlerde takınacağı tavır AP Araştırma ve Eğitim 
merkezlerince tespit edilmeye başlandı. 

Ekim ayında Senato kısmi seçimlerinde AP'nin MHP ve MSP tabanını etkileyecek bütün sağ oyları toplayabilmek 
için şu taktikleri izleyeceği öğrenildi, 

"MHP hem meclis başkanı seçimin- 
de hem de sıkıyönetim oylaması sırasıp* 

(Devamı sa.7, sü.3'de) 


Ahmet İsvan, CHP 
İstanbul il Yönetimine 
karşı muhalefeti 
birleştirmeye çalışıyor 


HABER MERKEZİ 

İstanbul eski Belediye Başkanı Ahmet İsvan'lın yaklaşan CHP İl Yönetim 
seçimlerinde yönetime karşı bir muhalefet cephesi oluşturmaya çalıştığı bildiriliyor. İsvan konuyla ilgili olarak 
THA'dan Teoman Erol'a 
verdiği demeçte, "'Muhalefetin güçlü bir adayla 


ÇARŞAMBA 


7 


MART 1979 


350 KURUŞ 


Başbakan'ın 
Yunan 
gazetecileri ile 
yaptığı 
konuşma 
açıklandı 


Kuruluş yıh:1921 
Kurucusu: ŞEFİK HUSNU 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN! 


ECEVİT: 


"Türkiye ile Yunanistan 
arasında bir siyasi belge 
imzalanabilir” 


@” Bazı sorunlarda © "Aramızdaki sorunlar 
şimdilik kesin çözümler | askıya alınırsa sık, sık 
getiremiyorsak, yeni sorunlar çıkar” 
iki ülke arasındaki (6”iki ülke ekonomik ve 
ortamı yumuşatacak ticari işbirliğini il 
işbirliği formülleri kolayca genişletebilir” 


bulabiliriz” (© Yazısı 5. Sayfada 


Carter-Sedat-Begin: Yeni bir zirve için yine bir araya gelmeye hazırlanıyorlar. 


İsrail Filistin devleti 


(Devamı 82.7, sü.9'da) 


Çin kongreye gitmesini iste- 

e. diğini" söyledi. İsvan 
öyle dedi: 

Başbakan 4 “Bu adayın kim olacağı konusunda tüm ma 

halefet odaklarının anlaş- 

Yardımcısı masını sağlamak gerekir. 

ıcı i . Burada önemli olan İstanbul 

Li Sien-nien: muhalefetinin niçin oluş- 

İL a AA Fiz tuğudur. İstanbul İl Yönetimi elindeki başta 

” . Belediye © olmak üzere 

ietnam kışkırtma yaparsa | ecem vr 


Batıdan alınacak 
"nefes alma 
yardımı yine 


yeni bir harekat 
düzenlemek zorunda kalırız” 


Fransız basınında Brejnev'in son durumu 
(Le Monde'denj 


taviz verdi 


ST kA gp EVietnom,Çin'in i n 
Ağla a FES görüşme isteğini IMF ye bağlandı 
Tad © ABD'nin barış anlaşması ile ilgili kabul etti e 


olarak sunduğu yeni 
öneriler, Mısır ve İsrail tarafından 


Bir süreden beri batılı 
ülkeler Türkiye'ye acil 


İsrail'in çıkmazı 


DIŞ HABERLER 


ABD'nin on gün önce İsrail'e ver- | 
diği "ya dediğime geleceksin, ya da | 
başının çaresine bakacaksın" ülti 
matomu etkisini gösterdi 

Şimdiye kadar Filistin konusun- 


l bugün, Mısır'ın önerdiği, "Batı Şel ria ve Gazze'ye bir yıl sonra Özerk 
lik tanınması " koşulunu kabul et 

| tiğini açıklıyor. İsrail'in bunu bir 
| AED önerisi olarak değerlendirme 
si, sonucu değiştirmez ; Mısır, Filis 
Devamı sa.7, sü.6'da) 


Yumuşak lokma 
ve çetin ceviz 
Doğu Perinçek 


Ç İN'İN, Sovyetler Birliği'nin aleti haline 
gelen Vietnam yönetimine karşı giriştiği 
harekat, barışın nasıl korunabileceği sorusunu 
yeniden gündeme getirdi. Bu konuda başlıca 
iki görüş ve iki tutum vardır. 

Birincisi, o yatıştırmacıların tutumudur. 
Bunlara göre, barışı korumanın biricik yolu, sa 
vaş kundakçısını kızdırmamak , bunun için onun isteklerine boyun eğmektir. Yumuşamacılar, Sovyetler Birliği'nin ancak tavizler verilerek, 
önüne lokmalar atılarak durdurulabileceğini savunuyorlar, Yaptıkları da budur. Sovyetler Birliği ne kadar sertleşirse, bunlar da o kadar yumuşamaktadır. 

İkincisi direnmecilerin tutumudur, Bu tutumu savunanlar, barışın ancak dünya hegemonyası peşinde koşan Sovyetler Birliği'nin yayıl- 


(Devamı sa.7, sü.9'da) 


olumlu karşılandı 


© Carter, bugün Mısır'a gidiyor 
da hiç bir tavize yanaşmayan İsrail, ? e Mısır, İsrail’ le 
yapacağı anlaşmanın 
| Araplarla olan anlaşmalarını 
bağlamamasını kabul ettirdi 
@ israil, Batı Şeria ve Gazze'de 
özerklik uygulamaya razı oldu 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 
Mısır ve İsrail arasında bir barış 
anlaşması imyalanması konusun 
da ABD'nin yeni bir öneri getirme 
sinin ardından, ABD Devlet Başkanı 
Carter'in Enver Sedat ve Begin'le 
görüşmek üzere bugün Orta Doğu" 
ya hareket edeceği açıklandı. Car 
ter'in yarın Mısır'da olacağı, prog 
ramda herhangi bir aksama olmazsa 
Cumartesi günü de İsrail'e gideceği 


bildirildi 
(Devamı sa.7, sü.4'de) 


Adana'da iki öğrenci öldürüldü 
İzmir'de soygundan 
sonra yakalanan 

iki kişiyi halk 

linç etmek istedi 


HABER MERKEZİ 

Bornova'da dün sabah bir kuyumcu dükkanını silah tehdidi ile soyan 
üç kişiden ikisi polisle yaptıkları 
silahlı çatışma sonucu yakalandılar. 
Bornova Emniyet Amirliğinden veri- 


(Devamı sa.7, sü. l'de) 


Maraş katliamına katılan MHP'lilerin 


tutuklanmalarına 
devam ediliyor 


Ali Bilir Maraş'ta görüldü 


Çin'in Guangsi sınır birlikleri Vietnam'ın Puc Hoa ka 


© Tutuklananların büyük kısmının 
eylemlerini, gazetemiz açıklamıştı ri, 


eAkıncı Metin Yüksel'i 
öldürmektenaranan Ali Bilir, 
K.Maraş'ta görüldü 


sabasında çocuklarla siyasi toplantı yapıyor. 


K. MARAŞ (ÖZEL) 
22-23-24 Aralık günle- 
Kahramanmaraş'ta 
sahnelenen katliamın soruşturması ve tutuklamalar sürüyor. Tutuklananlar arasında çok sayıda 
(Devamı sa.7, sü.3'de) 


Tutu 


Okkeş Kenger, 
Güngör Gencer, 
Mehmet Leblebici, 


Mehmet Yemşen, 
Mehmet Fedakar, 
MHP İl Yöneticisi 
Emin Uyrukçu, 
Bekir Kenger, 


Ahmet Şerbetçioğlu, 
Ökkeş Sevim, 
Ökkeş Uncu, 


SERVİSİ 

Çin Halk Cumhuriyeti 
hükümeti, 5 Mart tarihinden itibaren Vietnam'daki birliklerini geri çekeceğini, bildiren açıklamasını Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Kurt 
Waldheim'a da gönderdi. 


ÇİN HALK 
CUMHURİYETİ'NİN 
BİLDİRİSİ 


Yeni Çin Haberler Ajansı, Çin Halk Cumhuriyetinin konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamayı 
bütün dünya kamuoyuna 
dağıttı. Bildirinin tam 
metni şöyle: 

"Çin sınır birlikleri, 

(Devamı sa.7, sü.4'de) 


klu ve 


gözaltındakilerden bazıları; 


Yakup Kenger, 
ömer Kenger, 
Yunus İlhan, 
İbrahim Aksoy, 
Mustafa Balcı, 
Ramazan Kar, 
Av. ökkeş Çakmak, 
Ejder Akbal, 
Ömer Yeşilbayrak, 
Halil Dudak, 
(Devamı sa.7, sü.4'de) 


yardımın yapılması için 
IMF ile anlaşma yapılması ve İMF'nin şartlarının 
kabul edilmesini istiyorlar. 
Türkiye IMF'nin öne 
sürdüğü şartların bir kıs- 
(Devamı sa.7, sü.4'de) 


Korutürk, 
AGC yöneticileriyle 
görüştü 


ANKARA (AA) 
Cumhurbaşkanı Korutürk, dün saat 17.00'de 
20. Genel Kurulda seçi 
len Ankara Gazeteciler 
Cemiyeti (o yöneticilerini 
kabul ederek bir süre görüştü. Korutürk, yaptığı 
konuşmada, "Ulusumuzun, birlik, bütünlük ve 
huzuruna yönelik her çeşit girişimler karşısında 
(Devamı sa.7, sü.3'de) 


Maceracı 
gruplar ODTÜ'de 
kışkırtma 
tertipliyor 


ANKARA (ÖZEL) 

Dün sabah ODTÜ Hazırlık Bölümü temsilcisi- 
nin jandarma tarafından 
götürüldüğünü öne süren 
OTK (Öğrenci Temsilciliği Konseyi) forum düzenledi. Forumda "Sıkıyönetime Hayır", 
"Jandarma defol" gibi 
sloganlar atıldı. Forum 
devam ederken İGD' 


(Devamı sa.7, sü.9'da) 


Cihanda sulh için 


Ankara'da bir devlet kurumunda 


müsdahdem olarak çalışan V.B rümu- 


zuyla yazan okuyucumuz, sahte sol 
kelimesine kızdığını söylüyor. Arkaandan da 'biz Yurtta Barış, Cihanda 
Barış, birlik istiyoruz" diyor. 

Okuyucumuz önemli bir fikir getirmiş. Bugün "Yurtta Barış, Cihanda 
Barış” isteği üzerinde tartışmak istiyoruz. 

Yurtta Barış, Cihanda Barış, sözü 
biliyorsunuz Birinci Dünya savaşının 
bitiminde Türkiye Cumhuriyetinin 
kuruluşunda Mustafa Kemal'in şiarı 
idi. Dünyayı allak bullak eden, dünyayı paylaşmak için birbiriyle kapışan emperyalist devletlere karşı, uyanmış bir milletin, kurtuluş mücadelesi vermiş bir ülkenin bağımsızlığını çiğnetmemek için savaşmış bir 
ülkenin yöneticisi olarak Atatürk "Cihanda Barış" diyordu. 


Cihanda barış gerçekten varlığı için bağımsızlığı için, dünya huzuru 
için savaşan, mücadele edenlerin ağzında bir değer taşırdı. Onun içinde 
savaştan çıkmış ülkelerin tümü, Türkiye'nin bağımsızlık mücadelesine 
önderlik eden Atatürk'ün "Cihanda 
barış” şiarını saygıyla karşılıyor ve 
doğunun uyanışına örnek gösteriyordu. 


İsterseniz sahte sol meselesine hiç 
girmeyelim. İlginç bir nokta Cihanda 
barış şiraıı atan ve bunu gerçekten 
bütün yaşamı boyunca savunan Atatürk İkinci Dünya Savaşının gelişini 
de görmüştü. Bakın size fotoğraflarla Atatürk ansiklopedisinden bir parça nakledelim: 

Atatürk'ün Son Genel Sekreteri 
Hasan Rıza Soyak anlatiyor: 


"Mussolini, gemi aziya alıp hertarafa tehditler savurduğu sıralarda, bu 
muvazenesiz politikacının bir gün Anadolu sahillerine bir çıkarma yapmak suretiyle Türkiye'ye de tecavüz 
edeceği ciddi surette düşünülmekte, 
hükümetçe buna göre tedbirler alınmakta idi. Dediğim gibi her zaman, 
ihtimallerin en uzağını ve en ağırını 
da gözönüne alarak, ona göre, hazırlıklı bulunmak itiyadında olan Atatürk, hükümetin aldığı tedbirleri tasvip etmekle beraber: İtalyanların, 
Türkiye'ye bir tecavüz teşebbüsünde: 
uzun bir deniz seferine katlanarak Anadolu sahillerine çıkarma yolunu tutacaklarına, bir türlü inanamıyordu. 
İşte bir gün bu mevzu üzerinde konuşurken dedi ki: "Bizim için sulh esastır; tarafımızdan harbe girişmek hatta 
harbi temenni etmek katiyen varit 
değildir. Fakat Mussolini bize taarruz 
etmek cinnetine kapılırsa, sahillerimize bir çıkarma yaparak gelmelerini 
temenni ederim. Sahillerimiz açıktır; 
Arazi itibariyle müsait gördükleri herhangi bir bölgeye, her zaman bir çıkarma yapabilirler, buna mani olamayiz; yalnız asıl çıkarma yeri belli ol- 


. duktan sonra, bütün kuvvetlerimizi 
„toplayıp üzerlerine gider, gelenleri be- 


hemahal denize dökeriz; bu suretle 
yurt korumaktaki eşsiz azim ve kud. 
retimizi cihana, bir kere daha göstermiş oluruz. Fakat böyle bir şey yapamazlar çocuk! Türkiye'ye karşı bir 
harekete karar verirlerse, ilkin Arnavutluk'a asker çıkarmak ve orayı işgal etmekle ise başlayacaklardır. Bunu kolayca yapabilecekleri aşikardır. 
Ondan sonra da Bulgarlarla işbirliği 


SOLDAN SAĞA: 1) Orhan Kemal'in bir yapıtı. 
2) Molla başlığı - Bir nota - 
Suların yükselmesi. 3) Tersi yeni gelinin eline yakılan 
- Bir tür çorba. 4) Karıları 


kardeş olan erkeklerin birbirine göre adı - Adaletli 
davranan. 5) Tersi kesişen 


PER İİ 


DÜNKÜ 
LMACANIN ÇÖZÜMÜ 


a Aydınlık w 
meclisi 


temine’ ve Bulgarlarla beraber Boğazlar'a inmeye, diğer Balkan devletleriyle irtibatımızı kesmeye gayret 
edeceklerdir; bence taarruzu oradan 
beklemek ve tedbirlerimizi ona göre 
alıp mütemadiyen uyanık bulunmak 
gerektir." Atatürk her vesile ile bu 
kanatini tekrar edip durmuştur. Binanaleyh sağ olsaydı, şuursuz ve şımarık bir lider tarafından idare edilmekte olan Faşist İtalya, zavallı Arnavutluk'u istilaya başladığı zamandır 
ki, olanca kuvvetiyle harekete geçerdi 
ve ne yapar yapar, bu kahpece tecavüzü önleyerek İtalyanların Arnavutluk'ta yerleşmelerine katiyen mey- 
dan vermezdi; bence bu insafsız saldırıya karşı hareketsiz ve seyirci kalmamız, hiç de iyi olmamıştır." (sayfa 174-175) 

Atatürk, İkinci Dünya Savaşı patlak verip, İtalyan Faşistleri Arnavutluk'a girdiklerinde ne yapardı, bunun tartışması önemli değil, ilginç 
olan Cihanda Sulh şiarını savunan 
Atatürk'ün İkinci Dünya Savaşını 
görmesi ve Balkan ülkelerinin Alman 
ve İtalyan faşistlerine karşı birliğini 
hayattayken savunmasıdır. 

Cihanda Sulh şiarı gerçekten savaş 
kundakçılarına karşı mücadele edilirse samimiyet taşır. Cihanda Sulh'un 
sağlanmasının bir mücadele işi olduğunu biraz önce anlattığımız gerçekler de gösteriyor. 

Ama bakıyoruz, devlet kurumumuz olan televizyonda, ülkeleri tanıtıyoruz diye bir yarışma programı 
başlıyor ve nedense ilk ülke de karşımıza Bulgaristan çıkıyor. Üstelik bol 
bol da Bulgaristan'dan dostumuz, 
komşumuz diye sempatiyle bahsediliyor. TRT'mizin böylece "'Cihanda sulhu ilke olarak aldığı için 
Bulgaristan'a dostluk gösterdiğini düşünebilir miyiz? Arkasından Cihanda 
Sulh diye bir program yapsalar samimiyetlerine inanabilir miyiz? 

Cihanda Sulh diye bir şiar atmak 
ihtiyacı duyulmuşsa bunun sebebi 
Cihanda Sulh istemeyenlerin, savaş 
kundakçılarının var oluşlarıdır. Bu 
gerçeği nasıl yok sayabilir ve ülkemize göz diken bir ülkeye elimizi uzatırız? 

Bakın Sovyetler Birliği Komünist 
Partisi Merkez Komitesi Sekreteri ve 
Siyasi Büro Üyesi Andrei Krilenko, 
Sverdlovsk'da yaptığı bir konuşmada 
partilerinin üçüncü dünya savaşının 
çıkacağına inandığını ve bunun Sovyetler Birliği'nin gücüne, etkisine ve 
nüfuzuna bağlı olduğunu açıkça söylüyor. Yani biz güçlenmeden savaş 
çıkmaz diyor. Yani üçüncü dünya səvaşını biz çıkaracağız diye itiraf ediyor. 

Ne kadar önemli, Sovyet Yöneticileri savaş çıkartmak için güçlenme- 
ye çalışırken bir zamanlar kurtuluş 
mücadelesi vermiş Türkiye'nin televizyonu da kalkıp Sovyetler Birliği' 
ne dostluk gösterilerinden onun uydusu Bulgaristan'a sempati gösterile. 
rinde bulunuyor, 

Ve programın arkasından haberlerde dinliyoruz yine dünya barışı laflarını. Hem de Sovyetler'in Tass Ajansı gibi "Sovyetler Birliği'nin barış isteği" söyleniyor da söyleniyor... 

Barış diye diye barış tepeleniyor... 

Gerçekten "Yurtta Barış "Cihanda 
Barış, sözüyle önemli bir fikri işlemiŞSİNİZ. 


(Devam edecek) 


AYDINLIK 


YAYINLAR 


2.haskı 


AP Hükümetinin 
1970'dehazırlattığı 


MHP 
Raporu 


75 lira 


GELİŞMEKTE OLAN 
ÜLKELERİN 
“DIŞA AÇILMASI” 


KİME YARIYOR? 


ATIRIM malı, ara 

malı ve hammadde 
açısından dışa bağımlı 
hale getirilmiş olan Türkiye ekonomisinin, son 
yıllarda içine düştüğü bunalıma çare olarak, bazı 
çevreler "dışa açılma"'yı 
gösteriyorlar. 

Genellikle, en dışa bagımlı, bu nedenle de en 
zor durumda olan ve ulusal ekonominin başarabilecekleri konusunda fikir 
sahibi olmayan bu çevrelerin önerdikleri "'dışa açılma'' modeli, gene kendileri tarafından belirtildiğine göre, Brezilya, 
Meksika, Taivan, Singapur, Güney Kore ve Hong 
Kong tipi bir model, 

Bu ülkelerin dışa açık 
ekonomilerinin özü ise, 
ileri sanayi ülkelerinden 
satın aldıkları hammadde ve parçalarla genellikle televizyon, pikap, radyo türü dayanıklı tüketim 
malı, hediyelik eşya, bir 
kısım sentetik kumaş ve 
konfeksiyon ürünleri üretip gene çoğunlukla ileri 
sanayi ülkelerine satmak 
şeklinde özetlenebilir. 

Şimdi Türkiye'nin 
benzetilmek istediği bu 
ülkeler genellikle, son 15 


Mehmet Aral 
İktisatçı 


yıl içinde ithalatlarını 10 
kat, buna karşılık ihracatlarını 30 kat artırdılar. Türkiye'de bu modeli 
önerenlerin ikna için gösterdikleri bu gerekçe, ithalat ve ihracatın başlan- 


gıçtaki düzeyleri gözönünde tutulmayınca 
"parlak" görünebiliyor. 


Ancak, ithalat ve ihracattaki artışa karşılık bu ülkeler bugün, ithalatları- 
nın üçte biri oranında dış 
ticaret açığı veriyorlar ve 
ileri sanayi ülkelerinden 
herhangi bir nedenle yatırım malı, ara malı ve 
hammadde alamadıkları 
zaman, ekonomileri durma noktasına geliveriyor. 


Bütün bu gerçeklerin 
ötesinde, sözkonusu ülkelerin "dışa açılmalarının" 
kimin işine yaradığını anlamak için, İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilati (OECD)'nın yayınladıği "OECD Observer"' der- 


GAZETEMİZİN SAHİBİ 45 MİLYON HALKTIR 


BERGAMA İZMİR 


Gariban sigarası Birinci 
Menemen ve Aliağa'da 10 lira 


Filtreli sigaranın hem bulunmayışı hem de 
pahalı oluşu nedeniyle vatandaş Birinci sigarası 


içmeye başladı 


Ancak Birinci sigarası Bergama'da 7,5 Menemen ve Aliağa'da ise 10 lira. 

Öte yandan şekere zam gelecek söylentileri 
yüzünden piyasada şeker kalmadı. Çay ise yoklara karışmış, Yalnızca adi çaylar değil, filiz ve 
benzerleri de bulunamaz oldu. 


DÜZCE BOLU 


Akgün Esen 


gisinin Ocak ayı sayısında 
yayınlanan bir yazıya göz 
atmak gerekiyor. 


Yazı, gelişmiş OECD 
ülkelerindeki, "Gelişmekte olan, Hong Kong, Brezilya, Güney Kore gibi 
ülkelerle ticaret ve bu ül 
kelerin o ekonomilerinin 
bu biçimde yön alması 
bizim ekonomik çıkarlarimizi tehdit ediyor" diyen bazi Batılı iktisatçı 
lara yöneliyor. 


Yazıda özetle şu gö 
rüşlere yer veriliyor: 

"Bu ülkelere bizim ih 
racatımız, onlardan olan 
ithalatımızdan çok daha 
fazla artmıştır. OECD' 
nin bu ülkelerden yaptığı 
ithalat 1963 yılından 
1977 yılına kadar, 1 milyar dolardan 33 milyar 
dolara çıkarken, OECD' 
nin bu ülkelere yaptığı 
ihracat 5,5 milyar dolar- 


“dan 52 milyar dolara çık- 


tı, Başka bir deyişle, bu 


S8: 


BAŞARAN AYDIN 


ülkelerle yaptığımız ticaretten sağladığımız fazla, 4 milyar dolardan 20 
milyar dolara çıktı. 

Bu, bizim iktisatçılar- 
dan bir kısmının iddia ettiğinin tersine, sözkonusu ülkelerle yaptığımız ticaretin OECD. ülkelerindeki istihdamı yok ettiği 


değil, tam tersine onu 
canlandırdığı o anlamına 
gelir. 


Bu meseleye bizim ülkelerimizdeki  tüketiçilerin refahlarında sağladığı 
gelişme açısından bakmak gerekir. Şimdi bizim 
tüketicilerimiz, daha önce daha çok kişinin çalışmasiyla elde edebildikleri 
miktarda malı, daha az 
işçinin çalışmasıyla elde 
edebiliyorlar. Daha önce 
kendimiz bu malları üretirken, bu malların üretiminde çalışıp da şimdi 
başka iş aramak zorunda 
kalan işçiler ise, Şu sirada 


Bu yıl 


“Bütün bu gerçeklerin ötesinde, sözkonusu 
ülkelerin ” dışa açılmalarının” kimin işine 
yaradığını anlamak için, İktisadi İşbirliği 
ve Kalkınma Teşkilatı (0ECD)Y” nın 
yayınladığı ” OECD Observer” dergisinin 
Ocak ayı sayısında yayınlanan bir yazıya 
göz atmak gerekiyor” 


daha sermaye yoğun malların üretiminde çalışıyorlar. İşte dış ticaretten 
sağlanan kâr da burada 
ortaya çıkıyor. Bizim hayat standardımızı yükselten de, bu ülkelere sermaye yoğun mallar ihraç ederken onlardan emek 
yoğun mallar satın almamızdır." 


OECD'nin açık yüreklilikle ortaya koyduğu bu 
gerçek, gelişmekte olan 
ülkelerin, bugün Türkiye’ 
de bazılarının kasdettiği 
anlamda "dışa açılma- 
nın”, esas olarak emperyalist ülkelerin işine yaradığını şüpheye yer bırakmfayacak şekilde belirtiyor. 


Bu anlamda dışa açılma, emperyalist ülkelerin 
el artırırken bizim 
gibi gelişmekte olan ülkelerin ise, ulusal kaynaklarının yoksullaşmasına yol 
agiyor. 


í Böyle bir "dışa açılma"dan, bir de, ulusal 
zenginliklerimizin  ihracında sağladıkları kârlarla yurt içinde daha çok 
mal yapip satma olanağı 
edinenler yararlanabilir. 


ekiminden 16 400 lira zarar ettim 


Geçim kaynağımız tütüncülük. masrafları çok 
olur. Bir yaz boyu Şubat 
ayma kadar uğraşırız. 

Bu yılki piya- 
sa da öyle oldu. Bu yıl 
bir kilo tütünü 61 liraya 
mal etmiştim. Daha önce 
67.40 liraya tüccar istedi. 
Tekel daha yüksek alır diye vermedim. 

Tütünler ortalama 
40-50 lira arasında satılmaya başlandı. Bu yıl 
taban fiyat 70 liradan, 


Sigarayı, üzerindeki fiyattan alamıyoruz 


Düzce'de sigarayı üzerinde yazılı olan fiyattan almak mümkün değil. Karaborsada filtreli sigara 25 liraya satılıyor. Bafra 750, Birinci ise 500 kuruşa 


bur olarak karaborsadan yüzde yüz pahalı almak zorunda bırakılıyoruz. Karaborsayı önlemek amacıyla Belediye 
tanzim satış kararı aldı. Bu iyi bir şey. 


satılmaktadır. 
Bir avdır filtreli olsun, filtresiz ol- 


Ama kesin çözüm değildir. 


baş fiyat ise 85 liradan 
aşağı olmamalıydı. Tekel 
tüccara müracaat ettiğimizde tekelden daha aşağı vermeye başladı. 
Mecburen tekele kilosu 
54.20 liradan sattım. Hiç 
memnun değilim. Çünkü 
kiloda 5.60 lira zararım 
var. Nerede bizim bir yıl 
bunca çalıştığımız? Bu 
yıl da bütün küçük ürelicilerin zarar ettiği ortadadır. Hesap ortada: 20 
dekar tarla ican 6000 
lira. Dikim yevmiyesi 
6000 lira. Arık parası 
3000 lira, fidan parası 
5000 lira, çapa yevmiyesi 3000 lira, ilaçlama 
parası kendim atarsam 
400 lira, karı-koca olarak 
dört ay çalıştığımızı amale parası olarak hesap 
edersek 27.000 lira eder. 
Toplam 50400 lira tutar. 
Sattığımdan ise 38080 lira. Bu yıl tütün ekiminden zararım tam 16400 
lira 

Bütün bu zararımıza 
sebep hükümetin tütün 
politikası. 

Devlet Haziran ayında 
çapalama kredisi verir. 
Dekarına 400 lira verilmesi gerekirken bankalar- 
dan üçte biri alınamıyor. 
O da yüzde sekizden. Tütünü satıldığında tüccara 
borçlu, devlete borçluyuz. 

Taban fiyat tütün kırılmadan önce belirlenmeli, üretici ona göre tütün dikmeli. 

Bir de eksperler bir 
dert. Zengin üreticiler 
eksperlere rüşvet verirler. 
Tütünleri kaliteli olur. 

Ancak biz 
yoksul olduğumuzdan tü- 


iki doğru arasındaki açıklık, perspektif - Ateş - Boru sesi. 6) Rüzgar - Futbol- 
da liberonun önünde oynayan savunma oyuncusu. 7) 

Tersi tanınmış, tarihe geçmiş kişiler hakkındaki öykü, 
söylenti (Eski dil) - Duvarcı aleti. 8) Benzeri olmayan. 
yalnız - Sonsuziuğa dek, daima (Eski dil). 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Sinirlilik (Eski dil). 2) 
Ana bordan su, havagazı vs.nin geçişini ayarlayan ana 
musluk - Çocuk oyunlarında, diğerlerine karşı tek başına oynayan çocuk. 3) Arı besleyerek bal elde etme 
işi. 4) Tersi mavi, yeşil karışımı gözlere denir. 5) İlave 
- Tersi canlıların en gelişmişi. 6) Kimyada Tantal'ın 
simgesi - İnce çekme metal. 7) Tersi Osmanlılarda her 
türlü davalara bakan devlet memurlarına denirdi - Tersi 
bazı yörelerde adı Emine olanlara denir. 8) Bir tür peynir - Tersi İtalya'da bir ova ve ırmak adı. 9) Okullarda 
oda ve temizlik işlerine bakan. 10) Tersi iki kişiyle oynanan bir oyun - Tanrı (Eski dil). 11) Tersi yağlı boyaların inceltilmesinde kullanılan bir sıvı - Bir harfin okunuşu, 12) Direktif, yönerge. 
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sun, hiç bir sigara bulamıyoruz. Mec- 


ANTAKYA 


Bir Okuyucu 


tünümüz kaliteli olsa dahi 


Acilci olduklarını 


söyleyen öğrencilerin, okulumuzda yaptıkları 


ANTAKYA 

Okulumuz Kurtuluş Lisesinde bir de ortaokul vardır. Lisede yalnız lise birler okuyor. 
Acilciler adlı grubun görüşlerini savunduklarını 
söyleyen birkaç öğrenci ortaokuldaki öğrencilere baskı yapmaktadırlar, Ben ortaokul üçüncü 
sınıfta okuyorum. Acilciler beni birkaç defa 
tehdit ettiler, Bir sınıf arkadaşıma benim için 
şöyle demişler: Bu okula Aydınlık Yayınevinin 
herhangi bir kitabını veya bir broşürünü getirirse, propaganda yaparsa onu iyice pataklayaca- 
&ız: Ben de "İstediğim kitabı getiririm. İsterse- 


niz gelin tartışalım" dedim 


Geçenlerde bunlar okulumuzu birkaç sloganla boyamışlar, O gün tüm öğrenciler ve demokyat öğretmenler karşı çıktı. Okulumuzun müdürü bir açık hava toplantısı yaptı. Müdür dedi ki 
"Okulu ve her yeri boyamakla, slogan yazmak 
hiç bir meseleye çözüm getirmez." Acilcilerbu 
konuşmadan hiç hoşlanmadıkları için hemen 
ayrıldılar ve 10 kişilik bir yürüyüş yaptılar. O 
anda tüm öğrenciler ve öğretmenler buna karşı 
çıktı 


düşük gidiyor. Örneğin, 
yakın köydeki muhtar 
ekspere yedirmiş, tütünleri kaliteli olarak satıldı. 
Halbuki o tütün sulandı. Bizimki sulanmadı. 
Sulanan tütün katilesiz olur. Ancak Hükümetçe 
taban arazilerde tütün ekimi yasaklanmalı. Rüşvetin önüne geçilmeli. 
Geçen yıl kiloda 10 lira kârlı olduğumuz halde 
bu yıl masraflarımızı kurtaramadık. Para değeri- 
nin sürekli düşmesi bizi 
temelli yoksulluğa itti. 
Hükümet bizi bataklık içerisinde tekmeliyor. 
Mustafa Çevik 


g——— 


ANKARA 
Valilik 


makamına 


Ağustostan beri 
ücretimiz verilmedi 


Okulumuzda Temmuz-Ağustos ayları arasında yapılan Mektupla 
Öğretim uygulamasında 
temizlik işleri için görevlendirildik. Mesai saatleri 
dışında, cumartesi pazar 
da dahil olmak üzere çalıştığımız için okul müdürü bizlere ücret ödeyeceğini bildirdi. Fakat bu güne kadar hiçbir 
ücret o ödemesinde bulunmadı. 

Uygulamaya katılan 
öğrenciler bizlere 6000 
bin lira yardım tapladılar. 
Ve bir tutanakla bizlere 
verilmek üzere okul müdürüne teslim ettiler, Bu 
toplanan paranın bizlere 
verilmesi için müdüre müracaat ettiğimizde kesinlikle vermeyeceğini bildirdi. Daha sonra beş arkadaş yazılı bir dilekçe 
ile istedik, Bu sefer de 
dilekçelerimizi yırttı. 
Altıncı arkadaşımız İbrahim Ersöz dilekçesini 
verdi. Okul müdürü bu 
dilekçenin altına cevap 
verdi. 

Hakkımız olan bu 
paranın bizlere verilmesi 
için gereğinin yapılmasını saygılarımızla arz ede- 


riz. 
Ali Özdemir. 
Adem Yıldırım 
Necati Kabak, 
İbrahim Ersöz 
Aşir Gezici 
Adnan Kabak 


Sina Çıladır 


MEKTUPLAR © 


Acıpayam'ın Dere köyünden ismi saklı okuru 
muz Şöyle yazıyor: 

“Pek Çok Kıymetli Sina Abi, 

“Ben Denizli'nin Acıpayam kazasının Dere kö 
yünden bir okuyucunuzum. Köşenizi'her zaman o 
kuyorum. Size ne kadar teşekkür etsek azdır. Yal 
nız bizim köyümüz çok geri kafalı insanlarla dolu. 
Her kim olursa olsun kişinin fikrine saygı yok ge 
nellikle... Solcu olduğunu söyledin hain sayı: 
yorlar, düşman sayıyorlar. Sana tmak istedi 
ğim şu: Köyümüzde yeni Kur'an Kursu açıldı. Di 
nimize saygımız büyük. Ama gelelim ki, İstanbul' 
dan bir ülkücü geldi, din adı altında çeşitli film 
ler çeviriyor. Camiyi bırakıp kahveye geliyor, tele 
vizyonu kapatıp başlıyor kendi fikirlerini millete 
anlatmaya. Ondan ders alan çocuklar da halkçıla 
ra basıyor küfürü; komünistler şöyle, komünistler 
böyle diye... Köyümüzde anarşi diye bir şey şu 
ana kadar sözkonusu değildi. Ama, bu gidişle mil 
let birbirine zıd gidecek. Bunu hükümet yetkilile. 
rinden kim düzeltecek? En yakın ben sizi gördüm 
aydınlatabilecek. Milli Eğitim Bakanlığını uyarabi: 
lirseniz çok mutlu kalacağız." 

Okurumuzun dileğini yerine getirdik. Denizli" 
nin Acıpayam kazasının Dere köyünde "'din adı 
altında çeşitli filmler çeviren" İstanbullu Ülkücü 
ile ola ki ilgilenen bulunur umuduyla... 


kokok 
m 

Hatay'ın Samandağı ilçesinden ayrı ayrı mek: 
tup gönderen C, Oğuz ve Galip Beyaz'a: 

“Tüm olanakları zorlayarak her gün Aydınlık" 
ta yazmanızı istiyoruz" diyorsunuz, 

İlginize teşekkür ederim. Bu doğrultuda hayli 
istek var, Olanaklarımızı nereye kadar zorlayabi. 
leceğimizi önümüzdeki haftalarda Aydınlık'ı yö 
neten arkadaşlarla konuşacağım. Gelelim diğe: 
konulara: 

Vietnam'ın Kamboçya'yı istila etmesi. gibi o. 
layların Türkiye açısından önemini soruyofsunuz 
Bunun önemi açık: Türkiye ulusal güvenliğini 
birtakım emperyalist paktlara, "siyasi belge"'lere 
vb. bırakamaz. Ülkemiz, "kendi gücüne güven" 
ilkesini esas olarak tam bağımsız bir'di$“Politike 
izlemeli; gerçek dostlarını 3. Dünya Ülkeleri ara. 
sında aramalıdır. Ama ne yazık ki, Türkiye'yi yö 
netenler, şu sıralar kendi subjektif niyetlerini ob: 
jektif gerçeklermiş gibi ele alıyor; sözgelimi bir 
3. Dünya Ülkesi olan Yunanistan'ı "tehlikeli" 
hegemonyacı, militarist karakteri defalarca doğ. 
rulanan Sovyetler Birliği'ni "tehlikesiz" görebi 
liyorlar! Dünyadaki yeni gelişmeleri değerlendir. 
meleri açısından ülkemizi yönetenlerin çok ye 
tersiz kaldıkları açık bir gerçek. Ülkemizin başı 
na yakın gelecekte önemli bir bela sarılırsa eğer 
bunün sorumlusu dünyaya ters bakmakta direner 
politikacılarımız olacaktır. 

Diğer sorularınıza yanıtlarım şöyle: 

Hayır, Dev-Genç eski yöneticilerinden birisi 
değilim. Sadece İstanbul Sıkıyönetim Mahkeme 
lerinde THKP—C'nin kurucularından birisi olarak 
yarguandım. 

Mektubunu "Trabzonlu Devrimciler Adına' 
imzalayan Namık Kurtoğlu'na: 

Övgülerinizi hak edip etmediğimi iyi bilemi 
yorum. Ben de size başarılar diler, gözlerinizder 
öperim. 

Zonguldak'tan A. Ayaroğlu'na; 4 ysi 

“Maden havzasındaki iş kazaları ile ilgili bi 
yazı hazırlarsanız çok iyi olur" diyorsun. "Hav 
zada arlık sadece ocaklarda iş kazası olmuyor 
yerüstünde, atelye, inşaat, vb. yerlerde de çok 
işkazası oluyor. Bunun sebebi nedir? Bunu içe 
ren bir yazı olursa çok iyi olur." 


Bu konu üzerinde ne kadar sık durduğumu 
zu biliyorsundur. Ama bundan böyle de buke 
nu üzerinde ne kadar sık durulsa yine de az sys 
hr. Her yıl Zonguldak Havzasında 60-70 işçi 
ölüyor, 8-9 bin işçi de kazalanıyor. Bu 8-9 bin 
rakamına çeşitli nedenlerle kaza bildiriminde 
bulunmayan, bu yüzden giderek sakat kalan ve 
hatta ölen işçiler dahil değil. 


Zonguldak Havzasındaki işkazalarının nede- 


ni yatırımlarla ilgili. Kömür üretimi #ğiköğerekli 
olan asgari yatırımlar bile ihmal sep Tekiri 


noloji çok ilkel. İşçilerin sağlık ve enli 
için en ilkel yatırımlardan bile kaçınılıyot. Zonguldak Havzasındaki mevcut kömür işletmeciliği, 
Havzayı 90 yıl süre ile soyu» soğana çeviren Fransız emperyalistleri dönemine kıyasla çok ileri degil; özellikle işçilere yönelik yatırımlar açısından... 
Ereğli Kömürleri İşletmesi'nin bir devlet kuruluşu 
olması, yüksek düzeydeki işkazalarını daha da trajik bir duruma sokuyor. Denilebilir ki, devlet, kömür işçilerini bile bile ölüme gönderiyor. Biz yıllardan beri Zonguldak Maden İşçileri Sendikasının 
işkazaları konusunda daha aktif bir tutum içine 
girmesini istiyoruz. Bu işyerindeki örgütlü tek senıdika da işkazalarının ucunu bırakırsa kömür işçileri için tek çıkar yol kalır: Ölmemek için direnmek! 


Konya'dan Musa Alcan'a: 

"Halk, sizin gibi köylüden, işçiden yana kalem: 
lere yapılan saldırıları lânetliyor" diyorsun, ''A ğaların, faşistlerin, sahte solcuların gerçek oyurtse: 
verlere attıkları çamurları görüyor, kimin emekten 
yana olduğunu daha iyi anlıyorlar." 


Doğru. Ama şu var: Biz, ağaların, faşistlerin, 
sahte solcuların bize attıkları çamurlardan asla gocunmuyoruz. Bunu bir bakıma doğal karşılıyoruz. 
Hatta için için seviniyoruz bile. Eğer ağalar; faşistler, sahte solcular bizi övselerdi o zaman üzülürdük. 
Çünkü bu, savunduğumuz görüşlerde eğri bir yanın varolduğu anlamına gelirdi. Ağalar, faşistler, 
vb. eğer bizi karalamaya çalışıyorsa, bu, haklı olduğumuzu gösterir. Kuşku yok ki sınıf düşmanlarımızın bize yönelik sözleri devrimci siyasetimizin biricik kriteri değil; ama yine de bir kriter bu. 

İstediğin kitapları yakın bir zaman içinde göndermeye çalışacağım. İyi duyguların iiçin teşekkür 
ederim. LE 

Sütunumuz doldu. Diğer mektupları önümüzdeki haftalarda ele almaya çalışacağız. Özel mektup 
isteklerini yerine getiremediğimiz okurlar bize kr 
rılmasınlar. Malum, zaman sorunu... 


7 Mart 1979 


İslam Cumhuriyeti 
için yapılacak 
halk oylamasına 
21 gün kala 


İran'da 


laik 


bir 


kuruldu 


© Partinin kuruluşu, 
Mussaddık”ı anma töreninde 


açıklandı 
TAHRAN 

İran'da çeşitli laik 
akımlar bir araya gelerek 
yeni bir parti kurduklarını açıkladılar. Eski Başbakanlardan Mussadık'ın 
ölümünün 12. yıldönümü 
„dolayısı ile Tahran'ın 100 
kilometre uzağında bir 
kasabada yapılan anma 
töreni yeni partinin kuruluş toplantısı olarak sooğuglandı. Ulusal Demokratik Cephe adını alan 
Parti, Tahran'lı bir avukatı başkan olarak görevlendirdi. 

Anma töreninde yapılan konuşmalarda Mussadık'ın da lideri olduğu 
Ulusal Cephe'nin başarıları dile getirildi. Ayetullah Homeyni tarafından atanan Başbakan 
Mehdi Bazergan'da toplantıda hazır bulundu. 

Ulusal Demokratik 
Cephe, Homeyni'nin 
önerdiği "İslam Cumhuriyeti rejimi"' yerine laik 
ve demokratik bir yönetim istiyor. Partinin kuruluşunun açıklanmasın- 
dan sonra, "Fedayin" 
gerillaları ve kendilerini 
“Solcu İslamcı"! olarak 
isimlendiren Mücahitler 
de, Ulusal Demokratik 
Cephe'yi desteklediklerini açıkladılar. 

Gözlemciler, 30 Martta yapılması kararlaştırılan halk oyundan önce 
yeni bir partinin kurulmasını, yönetim içindeki 
ilişkilerin yeni bir boyu- 
ta varması şeklinde yorumluyorlar. 


SAVUNMA BAKANI, 
MADANİ,ABD'Yİ 
DARBE 
PLANLAMAKLA 
SUÇLADI 


İran Savunma Bakanı 
General Ahmet Madani, 


ABD'nin Şah'ın ülkeyi 
terketmesinden önce 
Tahran'da batı yanlısı bir 
darbe planlamış olduğu 
nu öne sürdü. Televizyonda bir konuşma yapan 
Savunma Bakanı, ABD 
Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı General Robert Huyser'in 
Ocak ve Şubat ayların- 
da, İran'da bulunduğu sırada darbeyi planlamak 
için girişimlerde bulunduğunu ileri sürdü. 


ŞAH VE AİLESİ 
İRAN'DA GIYABEN 
YARGILANACAK 


İran hükümet sözcüsü 
Salı günü bir açıklama 
yaparak, Şah Rıza Pehlevi ve ailesinin önümüzdeki bir kaç gün içinde 
gıyaben yargılanacaklarını bildirdi 

Başbakan . Yardımcısı 
Abbas Amir İntizam da 
duruşmanın tamamlanmasından sonra, Şah ve 
ailesinin İsviçre'deki servetini bloke etmek için 
yeni girişimlerde bulunulacağını açıkladı. İran 
hükümetinin tahminine 
göre Şah'ın İsviçre'deki 
serveti 15 milyar dolar 
civarındadır. 

İsviçre hükümeti ise, 
İran hükümetinin 16 Şubatta yaptığı isteği geri 
çevirmiş ve israrla, Şah' 
ın ülke dışındaki servetinin yasa dışı yollardan 
kaçırılmış olduğunun kanıtlanmasını istemişti 
İsvişçe Ulusal Bankası da 
İran vatandaşlarının, İran 
şirketlerinin ve İran Merkez Bankasının 1978 yılı 
sonuna kadar İsviçre'de 
tahminen 1.17 milyar dolar varlığı bulunduğunu, 
bunun dışındaki tahminlerin abartmalı olduğunu 
iddia etmişti. 


Koalisyona katılmayı 
talep ediyordu ama... 


Böflinguer, "yapıcı bir muhalefet için 
hazır” olduğunu açıkladı 


ROMA 


İtalyan "Komünist" 
Pattisi (İKP) Genel Sekreteri Enrico Berlinguer, 
Devlet Başkanı Sandro 
Pertini ile yaptığı görüşmeden sonra, "İKP, yapıcı bir muhalefet görevini 


yerine getirmek için hazır- 


dır" dedi. 

Andreotti hükümetinin istifa etmesinden sonra, mutlaka kendi Partisinin de katılacağı bir koalisyon hükümeti üzerinde 
israr eder Berlinguer, bu 
açıklaması ile bir adım 
geri atmış oldu. 


Hatırlanacağı üzere, 
İKP'nin bir koalisyon 
hükümetine katılma talebi, başta Hırıstiyan, Demokrat Parti ve diğer 
partiler tarafından kesinlikle reddedilmişti. 

Devlet Başkanı Pertini, La Malfa'nın başarısız 
girişimlerinden sonra, 
şimdi yeni bir Başbakan 
adayı görevlendirecek 
Gözlemciler, Pertini'nin 
Hırıstiyan Demokrat 
Amintore Fanfani veya 
Guilio Andreotti'yi 
kabine kurmakla görevlendirebileceğini belirtiyorlar. 


Rodezya'nın saldırıları BM'de kınandı 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Birleşmiş Milletler 
Güvenlik Konseyi, Rodezya'nın son haftalarda Mozambik, ve Angola'daki gerilla üslerire 
ve göçmen kamplarına 
karşı giriştiği saldırıları 
kınadı. Rodezya'nın son 
saldırıları ile ilgili hazırlanan karar tasarısında, 
Rodezya'nın giriştiği 
saldırıların bölgede kargaşayı daha da körüklediği belirtildi. Karar 
tasansında ayrıca gelecek 
Rodezya'da yapılacak 
seçimlerin ırkçı İan 
Smith rejimini daha da 
kuvvetlendireceğine işa- 


ret edildi ve Birleşmiş 
Milletlerin seçimler için 
bölgeye gözlemci göndermemesi ve seçimleri 


geçerli saymaması gerektiği kabul edildi. 
Güvenlik Konseyin- 

de karar tasarısı ile il- 


gili bir konuşma yapan 
ABD Birleşmiş Milletler 


Elçisi Andrew Young 
Rodezya'nın giriştiği 
saldırılar sonucu birçok 


kadın ve çocuğun hayâtını kaybettiğini belirtti. 
Young komşu ülkelere 
yapılan bu saldırının Rodezya'ya da siyah çoğunluğun süreç içinde 
hükümet olma planını.. 
da alt üst ettiğini söyledi. 


Muhammed Hidayet Mussaddık (1881-1967) 


İran Ulusal Cephesinin kurucusu 1916 yılından 1943 yılına 
kadar devletin çeşitli kademelerinde görev aldı, Bakanlıklarda 


bulundu, milletvekili seçildi. Rıza Han yönetimine ve 
İngiliz emperyalizmine karşı mücadele etti, 1938'de 
tutuklandı ve altı yıl hapiste kaldı, 


1944 yılının Aralık ayında İran petrolünün millileştirilmesi 


mücadelesine önderlik etti ve başarı kazandı. 

1949 yılında Ulusal Cephe'yi kurdu. 

ABD'nin General Zahidi aracılığı ile 9 Ağustos 1953'de 
düzenlediği darbe ile iktidardan düşürüldü. 
Mussaddık'ın ölümünden 12 yıl sonra kurulan Ulusal 


Demokratik Cephe, İran'da laik ve demokratik bir yönetimin 


kurulmasını talep ediyor. 


DIŞ HABERLER 


SERVİSİ silahlı 


Yemen'in 
kuvvetlerini ortak 
sınırdan geri çekmelerini 


ney Yemen liderlerinin 
biraraya gelerek görüşme 


lerini de öngörüyor 


10 gün içinde 


Güney Yemen'in Ku ortak sınırın karşılıklı Konsey iki ülke lide 
zey Yemen'e saldırması Olarak açılmasını ve iki rinin görüşmelerini sağ 
ile 11 gün önce başlayan komşu ülkenin birbirleri lama amacı ile bir komiçatışmalara son vermek aleyhine sürdürdükleri te kurulması'da kararlaş 
için Kuveyt'te toplanan radyo yayınına son ver tırdı 
Arap Birliği Örgütü Ba- melerini öngörüyor Yemen sorununa 
kanlar Konseyi 7 madde- Arap Birliği Genel üçüncü ülkelerin katıl 


lik bir barış planını oy- 
birliği ile kabul etti 

Suriye, Irak ve Ürdün' 
ün arabuluculuk çalışmaları ile hazırlanan Barış 
Planı Kuzey ve Güney 


Sekreterliğinden yapılan 
açıklamaya 
planı iki ülke arasındaki 
anlaşmazlığa 
sorunların çözümlenmesi 
amacıyla 


maması çağrısının da yer 
aldığı Arap Birliği Barış 
Planında alınan kararların 
uygulanmasını denetlemek amacıyla bir de 
Arap Arabulcu Komitesi 


göre, barış 


yol açan 


Kuzey ve Gü- 


Brejnev'in danışıklıdövüşü: 
1 seçmen = 1" 


DIŞ HABERLER SERVİSİ 


160 milyon Sovyet vatandaşı dün sandık başına giderek, SSCB Yüksek Sovyeti 
(Parlamentosu) üyelerini (halkvekillerini) 
seçmek için oy kullandı. Üyeler 5 yıl için 
seçiliyor. 

SSCB Yüksek Sovyetinin Çalışma sistemi ve ilkeleri onaylanan Anayasa taslağında şöyle açıklanıyor: 


“Halkvekilleri Sovyetleri -SSCB Yüksek Sovyeti, Birlik Cumhuriyetleri Yüksek Sovyetleri, Özerk Cumhuriyetlerin 
Yüksek Sovyetleri, Vilayet ve Eyalet 
Halkvekilleri Sovyetleri, Özerk Eyalet ve 
Özerk Bölge Halkvekilleri Sovyetleri, 
kent, mıntıka, kentlerdeki mıntıka, kasa- 
ba ve köy halkvekilleri Sovyetleri tek bir 
egemenlik organları sistemi oluştururlar. 
(Madde 88) 


“Halkvekilleri Sovyetleri, doğrudan ve 
kurdukları organlar aracılığı ile bütün devlet ekonomi ve sosyo-kültürel kuruculuk 
branşlarını yönetir, kararlar alır ve bu kararların yerine getirilmesini sağlar, uygulamalarını denetler." (Madde 92) 


Birçok ülkedeki parlamentonun karşılığı olan SSCB Yüksek Sovyetlerinin işlevini belirttikten sonra, bugünkü Sovyetler Birliği'ndeki seçim sistemi hakkında bazı acıklamalar yapalım: 


SEÇİM HAKKI OLMAYAN SEÇMEN 


Sandık başına giden seçmen, çeşitli 
görüşleri savunan adaylar arasında bir se 
çim yapma hakkına sahip değil. 


Üstelik Sovyetler Birliği'nde herkes, 
Meclis seçimleri için aday olamıyor. Aday olmanın ilk koşulu Brejnev'in Partisine üye olmak. Ancak Partiye üye olmayanlar da, Partinin denetlediği, Gençlik 
Teşkilatı, Yazarlar Birliği veya Kadınlar 
Birliği gibi örgütlere bağlı iseler de yine 
Partinin önerisiyle aday olabiliyor. 

İşte Sovyet Anayasa taslağı bu kısıtlamayı şöyle dile getirmis: 

“Halkvekili adayı gösterme hakkı, Sovyetler Birliği Komünist Partisine, sendikalara, Sovyetler Birliği Komünist Gençlik Birliği'ne kooperatif ve toplumsal 
örgütlere, emekçi topluluklarına aittir." 
(Madde 99) 


SOVYETLER'DE 1 SEÇMEN, 
1 OY FORMÜLÜ 


Bir Amerikan uzmanı bu konuda 
şöyle bir yorum yapıyor: "Sovyet seçim 
sisteminde, 1 seçmen 1 oy formülü geçerlidir. Ancak bu sistem daha da ileri 
giderek 1 seçmeni oy-l aday haline 
gelmiştir. Yani her şey önceden bellidir. 
Partinin tespit ettiği aday bazı bürokratik aşamalardan geçtikten sonra Meclis 
sandalvesine oturur.” 


Aslında Partinin tayin etmesiyle hemen aday da olunamıyor. Çünkü Partinin önerdiği kişi, ancak aday adayı olabilir. Bu aday adayının, milletvekili olabilmesi için bir sınav daha geçirmesi gerekir. Yine Partili olan çok küçük bir a 
zınlık grup, ilk elemeleri yapıyor. Ve bir 
seçim bölgesinde sonuç olarak bir tek aday kalıyor. 


Bu müstakbe) milletvekili (TASS'ın 
deyimiyle "halkvekili!") için bütün kapılar açıktır. Çünkü o zaten Partinin ileri gelenlerinden biridir. Devlet ona yabancı 
değildir. O, yıllardır seçmenlerinin onayı 
ile. Meclisteki görevini sürdürmektedir. 


BREJNEV'İN SEMPATİ GÖSTERİSİ 


etler Birliği'nde Brejnev'in dik- 
, Meclis seçimlerinde de açıkça 
kendini gösteriyor. Çeşitli seçim bölgeleri, "itibarlarını yükseltmek için”, Parti- 


SSCB Yüksek Sovyeti seçimlerinde Brejnev oy kullanıyor. 


nin en yüksek seviyeli yetkilisini kendi 
bölgelerinde aday olarak göstermek için 
amansız bir yarışa giriyorlar. Bu yıl gelen haberlere göre, Brejnev'i 76 bölge kendi adayı olarak görmek istemediğini açıklamış. Kosigin'e rağbet daha az: 48 bölge 
Kosigin'e adaylık öneriyor. Ancak, Brejnev bir de gelenek yaratmış. Birçok bölgenin kendisine yaptığı adaylık önerilerini bir kamuoyu yoklaması olarak değerlendiriyor, yani "Bakın işte, halk beni ne 
kadar seviyor, hep beni istiyor" şeklinde 
bir yorum yapıyor. Ama çok sayıdaki 
seçim bölgesi arasında “fuzuli bir rekabeti" önlemek için Brejnev bir çare de 
bulmuş. O her ne kadar 48 bölgenin adaylık önerisini kabul ediyorsa da, eskiden beri Moskova'nın belirli bir seçim 
bölgesinin temsilcisi olarak Meclise girivor. 


İşte iki aydır süren seçim kampanyası bitti ve seçimler yapıldı. Oy tasnifinin 
ise oldukça uzun süreceği tahmin ediliyor. 

KREMLİN ÍÇİN BİR PÜRÜZ 

Bu yıl, seçimler öncesinde ilk kez bir 
protesto eylemi oldu. Kendilerine ''Seçim 79" grubu adını veren bazı muhalifler bir araya gelerek parlamento seçimlerine katılmak istedi. Ne var ki, Yüksek 


Seçim Denetleme Komitesi "Seçim 79" 
grubunun başvurusunu kabul edemeyeceğini açıkladı. 

"Denetleme Komitesinin, "Seçim 79“ 
grubuna gönderdiği bir dilekçede şunlar 
açıklandı: "Yapılan incelemelerden sonra, 
başvurunuzun öngörülen kayıt tarihinden 
2 gün sonra yapılmış olduğu tespit edilmiş olup, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Anayasasının 99. ve 100. maddelerine uygunluk göstermediği anlaşılmısve...... 

“Seçim 79” grubunun seçimlere katılması neden engellendi? Çünkü eğer böyle 
bir durum gerçekleşseydi, Sovyetler Birliği'nde ilk kez, Partinin önerdiği adaylar 
dışında bir grup insan aday adayı olabilecekti. Öte yandan "Seçim 79" grubunda 
Roy Medvedev ve Rudmila Adopova gibi 
insan hakları ve muhalefet hareketinin 
önde gelen şahsiyetlerinin bulunması 
Kremlin'i iyice endişeye sevketmişti. 

Sovyetler Birliği Anayasa taslağından 
yapılan alıntılar, TASS Ajansının Türkçe 
yayınladığı, “Anayasa Komisyonu tarafından sunulan ve SSCB Yüksek Prezidyumu tarafından ülke çapında tartışılmaya açılmak üzere onaylanan SSCB Anayasa taslağı” başlıklı metinden alınmıştır. Sözkonusu taslak daha sonra da 
"Halk oylaması" ile kesin halini almıştır. 


a mr mmm e A 7 m MS PE e m H 


Arap Birliği Konseyi'nin kararı: 


"Kuzey ve Güney Yemen 
birlikleri 10 gün içinde 
eri çekilsin” 


e Kararların uygulanmasını 
denetlemek için, Arap Arabulucu Komitesi kurulacak 


oluşturulması karara bağlanıyor 

Açıklamaya göre Arabulucu Komitesi Arap 
Birliği Örgütü Genel Sekreteri Mahmut Riyad 
Başkanlığında Birleşik 
Arap Emirlikleri, Cezayir, Suriye Irak ve Kuveyt'in Dışişleri Bakanlarıyla Filistin Kurtuluş ör- 


gütü temsilcisinden oluşacak. 
Arap Birliği Örgütü 


Bakanlar Konseyi ayrıca 
Kuzey ve Güney Yemen 
temsilcilerinin katılacağı 
bir Askeri Komite kurulmåsını da kararlaştır 
dı. p 

Aap Birliği Bakanlar 
Konseyi'nin Kuzey ve 
Güney Yemen arasındaki 
son çarpışmaları görüşmek ve soruna barışçı 
yollardan çözüm bulabilmek amacı ile Kuveyt' 
te yaptığı toplantı sona 
erdi. Toplantı sonunda 
dokuz maddelik bir karar tasarısı kabul edildi. 
Arap Birliği Konseyi 
Kuzey ve Güney Yemen 
birliklerinin on gün içinde geri çekilmesini kararlaştırdı. 


Öte yandan BBC Radyosu Kuzey ve Güney 
Yemen'in, Arap Birliği 
Konseyinin her iki tarafında birliklerini on gün 
içinde geri çekmesi üzerine aldığı kararı kabul 
ettiklerini bildirdi. 


Tanzanya 
birlikleri, başkerrt 
Kampala'ya 
ilerlerken... 


karşı saldırıya 
geçeceğini 
açıkladı 


AJANSLAR 

Tanzanya (kuvvetleri 
Uganda başkenti, Kampala'ya doğru ilerlemelerini sürdürürken bir açıklama yayınlayan Uganda 
radyosu, Uganda birliklerinin karşı saldırıya geçeceğini bildirdi. 

Birliklerin osevkinden 
önce, bölge halkının boşaltılmasını isteyen radyo, Uganda ordusunun 
Tanzanya'ya karşı, sonuna dek savaşmasını istedi. 

Öte yandan Almaya'nın büyük tirajlı gazetelerinden "Die Weldt" 
İdi Amin'in devirdiği daha önceki devlet başkanı 
Milton Obote'nin bir televizyon görüşmesinde ge 
gerilla savaşı ile 2 milyon 
Ugandalıyı özgürlüğe kavuşturduklarını öne sürdüğünü yazdı. 

Şimdi Tanzanya kuvvetlerinir. birçok bölge- 
yi ele geçirmesi ve ancak 
öne sürdüğü şartlar kabul 
edildiği takdirde Uganda'dan geri çekileceğini 
bildirmesi İdi Amin'i zor 
durumda bırakmıştı. 

LİBYA UGANDA'YI 

DESTEKLİYOR 

Libya dünya kamuoyuna yaptığı bir açıklama ile İdi Amin yönetimindeki Uganda'yı, Tanzanya'ya karşı desteklediğini açıkladı. 


Tripoli ile Kampala 
arasında hava köprüsü 
kurulduğu ve şimdiye 


kadar 1000 Libyalı asker- 
le birçok savaş aracının 
Uganda'ya getirildiği 
bildiriliyor. 

Pazar günü yapılan açıklamaya göre Tanzanya 
kuvvetleri Uganda topraklarında Kampala'nın 
48 kilometre yakınına 
kadar girmişlerdi. Ayrıca 
çeşitli kaynakların bildirdiğine göre, Kaddafi'- 
nin,İdi Amin'e yardım 
edeceğine kair söz vermesinden sonra Libya 
hemen girişimlerde bulundu. 


ların 
ünyası 


Bütün 
zorbaların 
kaderidir bu Reha Akbay 


Mağrurdular, Çünkü Güneydoğu Asya'nın 
en kalabalık nüfusuna ve en güçlü ordusuna sahiptiler . Çünkü Rusya'nın verdiği en yeni silah sistemlerinin yanı sıra, geri çekilen ABD 
ordusunun bıraktığı çok sayıda tankları ve 
savaş uçakları vardı. Çünkü Kamboçya'yı 
"blitzkrieg" (yıldırım savaşı) tipi hizli bir 
zırhlı birlik harekatıyla iki haftada işgal etmişlerdi. Çünkü arkalarında, 3 Kasım 1978" 
de bütün bunlara hazırlık olarak bir "dostluk 
ve işbirliği" anlaşması imzaladıkları en büyük 
hegemonyacı, Sovyetler Birliği vardı. Çünkü 
herkes gibi onlar da Çin'in barışçı olduğunu 
biliyor, bütün şımarıklıklarına tahammül edip 
karşılık vermeyeceğini hesaplı yorlardı. 

Bu yüzden, Çin'in kendilerini cezalandırmak için er geç harekete geçeceğini göremediler. Bu yüzden, savaşın ilk günlerinde çok 
yüksekten attılar. "Biz Çin'i her zaman döveriz" dediler. Bütün bunlara inanan bir kısım 
gazetelerimiz de (o Vietnam'ın Çin'i nasıl içerlere çekip yok edeceği konusunda çok parlak 
tahlil ve tasavvurlar yer aldı. Bütün bunlar 
olurken,, Çin savaş öncesindeki sakin ve temkinli tutumunu aynen sürdürüyor, çığırtkanliğa kapılmıyor ve söz düellosuna girmiyordu, Onlar ve bizdeki taraftarları isebunu da bir 
zaaf belirtisi sandılar. 

Ne var ki günler geçtikçe demeçlerinin tonu değişmeye başladı, yavaş yavaş. Güvendikleri dağlara kar yağmıştı. Patronları, blöf 
olduğu herkesçe görülen tehditler savurmaktan başka bir şey yapmıyordu. İkmal hatları 
çok uzadığından açlık çekmeye başlayan, 
şehirlere hapsolan ve darbe üstüne darbe yiyen birliklerinin 50 ile 80 bin kadarını Kamboçya'dan çekmek (ve bu arada, Kamboçya" 
yı işgal etmiş olduklarını fiilen itiraf etmek) 
zorunda kalıyorlardı. Kuzeydeki stratejik mevkilerini birer birer yitirdiler. Aynı bölgedeki 
bütün radar sistemleri, üsleri, top mevzileri 
yerle bir edildi. Japon Kyodo Ajansı sadece 
savaşın ilk iki günü 10 bin ölü ve binlerce esir 
vermiş olduklarını açıkladı. Derken Lang Son 
da düştü. Çin derseniz, o gene aynı sekin ve 
temkinli havada. 

Şimdi Çin çekilecek. Ardından kendileri 
ister görüşmelere otursunlar, ister oturmasınlar, bir daha sınırda büyük kışkırtmalara girişemeyeceklerini, ayaklarını denk almak zorunda kalacaklarını bütün dünya görecek. 
Bütün zorbaların kaderidir bu. 


“Fikir suçlularına” 
yardım etmek için 


Çekoslavak 
muhalifleri 
“dayanışma 
fonu” 
kurdu 


Çekoslovakya'da baskı rejimine karşı muhalefet 
çevrelerinin oluşturduğu "Yasa 77" hareketi, fikirlerinden ötürü suçlanan ve cezalandırılan insanlara maddi yardımda bulunmak üzere bir "Dayanışma Fonu" 
kurduğunu açıkladı 

"Yasa 77"nin eski sözcülerinden olan Profesör Hiji 
Hallek, felsefeci Vladislav Hejdanek ve yazar Vastlav 
Havel'in yöneteceği fon, Çekoslovakya'da fikirlerin- 
den dolayı tutuklanan insanların avukat ve mahkeme 
masraflarını karşılayacak, tutukluların ailelerine madvi yardımda bulunacak 

Hatırlanacağı üzere, Polonya'da 1976 yılında kurumuş olan "Toplumsal Savunma Komitesi" (KOR) 
da benzeri bir fon kurarak haksız bir şekilde tutukla-ı 
nan kişilerin yardımına koşmuştu. 


Yasa 77 sözcülerinden Felsefeci Vladislav Hejdanek. 


İSTANBUL 9.cu İCRA MEMURLUĞUNDAN 
GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI 
DOSYA NO: 1978/263 


Beyoğlu, Kılıçali mahallesi, San'at Mektebi ve İlyas 
Çelebi sokaklarında kain 37 kapı numaralı, 138 pafta, 
57 ada, 4 parsel sayılı ve 451 M2 sahalı ahşap evin tamamı izaleyi şuyu ve açık arttırma suretiyle satışa Çıkarılmıştır. 


İMAR DURUMU: İmar müdürlüğünün 21.3.1978 
tarih ve 1016 nolu imar krokisinde: Bu yerin Eski 
Eserler ve A.Y.K.nun 11.7.1974 tarih ve 732-1354 sa- 
Yılı kararına göre sadece dış cephe mimari ve malzemesini korumak şartı ile iç kısımda değişiklik yapılabiiir denilmektedir. Ancak yapılacak binanın diş cephesinin, eski bina cephesinin aynı olması şartı İle ha- 
Zırlatılacağı ve kurulumuzca onaylanan projesi elde 
edildikten sonra mevcut bina tamamen yıkılabilecek 
yerine 4 katlı 8 daireli betonarme yeni bir bina yapılabilecektir. Yukarda da belirtildiği gibi kurulumuzun İstediği sadece yeni yapılacak bu binanın dış cephesinin 
eski mimaride olması ve ahşap kaplanmasıdır demektedir. Tatbikatta bu tür inşaatlar bu şekilde yapılmaktadır. Bu durum muvacehesinde mevcut bina gabarisin- 
de, dış cephesinde ve dış ahşap kaplamasında yeni bir 
insaat vapılabilir. 


EVSAFI: Arsa güneye doğru meyilli inmekte olduğundan İlyas Çelebi sokakta kısmen bodrum olan 
kat arka tarafa zemin kat durumuna gelmektedir. Bina halen 1 bodrum, 1 zemin, 1 normal ve bir de çatı a“ 
rası katlarından müteşekkildir. Bodrum katta duvarlar 
kargir ust katlarda bağdadi ve ahşapdır. Üst katların 
dış cepheleri tamamen ahşap kaplamadır. Döşeme, 
tavan ve iç merdivenler ahşapdır. Bina çok eski ve harap durumdadır. Bodrumda 3 oda mutfak, 2 odunluk 
ve 1 WC vardır. Zemin katta: 5 oda, 2 alaturka hela ve 
2 eski mermer lavabo vardır. Üst katta ise: 6 oda 2 eski 
mermer lavabo vardır ve alaturka hela ve 2 büyük oda 
Çatı arasında vardır. 


KIYMETİ: Tamamına 1.800.000.00 TL. (Bir Milyon Sekizyüzbin lira) kıymet taktir edilmiştir. Müzayedeye iştirak edeceklerin muhammen kıymetin % 10 
nispetinde nakti teminat akçesi yatırmaları veya milli 
bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri icap 
eder. Dellaliye resmi, ihale damga pulu bedeli, tapu bedeli, tapu harç ve masrafları ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir 


İlk Açık arttırması 9.4.1979 Pazartesi günü saat 15.00" 
den15.30'akadari stanbul da 9.cu icra dairesinde yapılacaktır. Arttırma şartnamesi herkesin görebilmesi İçin 
30.3.1979'dan itibaren dairedeki özel kartonda açık 
bulundurulacaktır, Taliplilerden şartname talep edildiğinde 500 krş.luk posta pulu gönderildiğinde adreslerine birer örneği gönderilecektir. İlk açık arttırmada 
tekli edilen bedel muhammen kıymetin % 75'ni bulmadığı taktirde ençok artiranın taahüdü baki kalmak 
üzere arttırma 10 gün daha uzatılarak onuncu 19,4.1979 
Perşembe günü saat 15'den 15.30'a kadar yine İstanbul'da 9.cu icra dairesinde yapılacak ikinci açık arttırmada ençok arttırana ihale olunacaktır. İpotek sahibi 
la diğer ilgililerin ve irtifak hakkı sahipleriını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını daya- 

le 15 gün içinde icra dairesine müracaat 
r. Aksi halde hakları tapu sicili ile 
sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşılmasından hariç 
kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin memurluğumuzun 978/263 sayılı dosya numarası İle memurluğumuza müracaatları, alıcıların satış mahallinde ve 
saatinde hazır bulunmaları ilan olunur 


(Basın: 1646 - 258) 


cekig 


Gülay Kurnaz. 


Bir yılan hikayesi 


Maden-İş, Banksen ve Baysen-İş gibi "TKP"'- 
lilerin yönetimindeki sendikaların Onur Kuruluna sevki meselesi, DİSK 'te tam anlamıyla bir y1- 
lan hikayesine döndü. 

Bundan bir süre önce toplanan DİSK Genel 
Yönetim Kurulunun gündeminin birinci maddesi buydu, ondan önce yapılan birçok organ toplantısının da baş maddesi buydu. 

Tartışıyor, tartışıyor, bir türlü halledemiyorlar. 

Neden acaba? 

Kimi diyor ki, cesaretli olalım. Ya bu bela- 
dan kurtulacağız ve bu deveyi güdeceğiz ya da 
bu diyardan gideceğiz. Bölünüp unufak olaca- 
Biz. 

Kimileri ise, uzlaşmadan ve durumu idareden 
yana. Bunlar bir yandan sürekli tasfiyeciliğe, 
bölücülüğe ve DİSK'i parti gibi kullanma niyetlerine karşı konuşup duruyorlar. Bir yandan 
da, hâlâ "kardeşlik" duyguları ağır basıp "Aman kardeş sendikaları ihraca filan kalkışmayalum. Yoksa DİSK'in birliği bozulur” gibilerden 
birlik hayalleri yayıyorlar. 

Bazıları ise, daha teknik gerekçelerle karşı 
çıkıyorlar. "DİSK tüzüğünde bu konu açık degil. Yöneticilerini mi, üyelerini mi ihraç edeceğiz? Maddeler çelişkili v.s. 

Önce ihtar cezasından bahsediliyor. Sözkonusu sendikalardan ifade ve savunma isteniyor. 
"TKP "liler ciddiye alıp ifade bile vermiyor. Bunun üzerine, Yönetim Kurulunda ihraç talebiyle 
sevk fikri kuvvet kazanıyor. 

Ancak, bugün bir bakıyoruz ki, Tekstil Sendikası Yönetim Kurulu da affedici bir tutuma 
girip, "DİSK'in birliği ve de demokrasi güçlerinin birliği uğruna kararı yeniden gözden geçirmekten bahsediyor. 

İşe bakın ki, Tekstil'in birlik uğruna uzlaşmaya yanaştığı sıralarda, "TKP'nin Sesi", Feh- 
mi Işıklar, Rıza Güven ve Nebioğlu'nun adını 
vererek DİSK hakkındaki bölücü yayınını hızlandırıyor. TKP, uzlaşmadan yana olanların bütün o iyiniyetli çağrılarının inadına yeni nifak 
tohumları saçmaya, şimdiye kadar pek giremediği yerlere de kafasını uzatmaya çalışıyor. 
Devrimci Toprak-İş'i de bir çırpıda bölüp parçaladıktan sonra, şimdi sanırız Keramik-İş'e iştahsla bakıyor. 

Bu arada DİSK yöneticilerinin tek yaptığı 
da, ne aşağı, ne yukarı tüküremeden, sıkıntı içinde yutkunup durmak oluyor. 

Böylece, yılan hikayesi uzadıkça uzar ve tatsızlaşırken, hikayenin sonunda hâlâ bir sürpriz 
bekleyenlerin sayısı da azaldıkça azalıyor. 

DİSK tabanı, gittikçe artan bir karamsarlıkla 
tepedeki o ne yapacağını bilemeyen insanlara 
bakıyor. 


Aster-İş, Gölcük Askeri Tersanesinde örgütlenmek için de yoğun bir çaba harcadı, ancak burada da yüzü kısa 
zamanda açığa çıktı. İşçiler toplu halde Aster-İş'ten istifaya başladılar, Resimde Gölcük Askeri Tersanesinde 
çalışan ve topluca Aster-İş'ten ayrılarak Türk Harb-İş'e geçen işçiler görülüyor. 


Türk Harb-Iş Aster-Iş'in yaydığı haberleri yalanladı 


“Askeri işyerlerinde, sözleşmenin 
uzatılması sözkonusu değildir” 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Türk Harb-İş İstanbul 
Şube Başkanı Ali Osman 
Albayrak, Aster-İş Sendi- 


iz 


zatılacağı 


kasının yetkinin bir yıl u- 
konusunda 


yaydığı haberlerle ilgili olarak gazetemize bir açık- 


lama yaptı 

Açıklamasında, sor 
zamanlarda askeri işyerlerine o sızmaya 


Tekstil, dört sendikanın 
Onur Kuruluna sevkinin yeniden 


e» 


amma 


gözden geçirilmesini istedi 


© Yönetim Kurulu ayrıca, DİSK Yürütme ve Yönetim Kurullarıile 
bağlı sendikaların yürütme kurullarının örgüt sorunlarını 
görüşmek üzere, ortak bir toplantı yapılmasını öneriyor 


İSTANBUL (ÖZEL) 

DİSK'e bağlı Tekstil Sendikası Genel Yönetim Kurulu, yaptığı ilk toplantısında, DİSK Merkez Onur Kuruluna sevkedilen Maden-İş, Banksen, 
Baysen-İş ve Yeraltı Maden-İş Sendikalarının durumlarının son bir kez 
daha gözden geçirilmesini istedi. 
Sözkonusu sendikaların işçi sınıfının ayrılmaz bir parçası olan kardeş 
sendikalar" olarak nitelendiği açıklamada yeniden gözden geçirme isteği- 


liyor. 


kaların 


kılacağı” 


Ege Bölgesi Yol-İş Başkanı 
Ali Rıza Akkemik: 


"Ülke bütünlüğü 


nü tehdit eden, 


anarşi kaynaklarının 
kökü kazınmalıdır” 


© A.R. Akkemik, demokratik rejime 
sahip çıkma azminde olduklarını 


belirtti 

İZMİR (AA) 

Türk-İş'e bağlı Yol-Iş 
Federasyonuna üye Ege 
Bölgesi Yol-İş Sendikasının 8. Genel Kurulunda 
bir konuşma yapan, 
sendikanın başkanı Ali 
Rıza Akkemik, bügün 
ülkemizde özgürlükçü 
demokratik rejimin bir 
çıkmaza doğru itilmek 


istendiğini belirterek, 
ülkenin bütünlüğünü 
tehdit eğilimi gösteren 
anarşinin Oo mihraklarına 


inilmek suretiyle kökünün kazınmasını istedi. 


Akkemik, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, demokratik rejime 
bağlı kuruluş ve bireylerin, her ne pahasına olursa olsun rejime sahip 
çıkmak azim ve kararın- 
da olduğunu belirterek 


şöyle dedi: 

'Aşırı uçlar, demokratik rejim içinde emellerine ulaşamayacaklarını bildikleri için, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu ekonomik ve sosyal 
sorunları istismar etmek 
ve kargaşalık çıkarmak, 
huzursuzluk yaratmak, 
cüret edebildikleri eylemleriyle de toplulukları 
kendi çıkarları için en geçerli davranış saydıkları 
bilinmektedir.” 


Konuşmasında, bazı 
çevrelerin işçileri demokratik rejim dışına çekmek istediklerine de işa- 


ret eden Akkemik, ülke ` 


bütünlüğünü tehdit eğilimi gösteren anarşi mihraklarına inmek suretiyle 
kökünün kazınmasını is 
tedi. 


EREĞLİ KÖMÜRLERİ İŞLETMESİ 


MÜESSESESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 


500 ADET İŞÇİ SOYUNMA DOLABI 
SATIN ALINACAKTIR 


1— Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif alunmak üzere 500 adet işçi soyunma dolabı satın alınacaktır. 

2— Teklif zarfları 2 
Saat 14.00'e kadar E 
Şefliğine verilmiş olacaktır. 

3— Teklif zarfları aynı gün saat 15.00'de 
Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri İşletmesi 
(E.K.İ.) Ticaret Şube Müdürlüğünde açılacaktir. N 

4— Şartnameler Zonguldak'ta E.K.İ Ticaret Şube Müdürlüğünden, Ankara'da Türkiye 
Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü 
Satınalma Dairesi Başkanlığından, İstanbul" 
da Beyoğlu İstiklâl Caddesi Odakule İş Merkezi No: 284-288 Kat 12'de TKİ Satınalma 
Müdürlüğünden temin edilebilir. 

5— Müessesemiz 2490 sayılı 
değildir. 


1979 Pazartesi günü 
. Genel Muhaberat 


kanuna tabi 


(Basın: 12168 — 259) 


Mersin Belediyesinin geliri 10 milyon, gideri 60 milyon! 


Mersin 


Yeni Ges-İş adlı sendikayı 
desteklediği gerekçesiyle 


Tes-İş, DSİ Genel Müdürü 
hakkında kamu davası 
açılmasını istedi 


ANKARA (ÖZEL) 

Türk-İş'e bağlı Tes-İş Federasyonu tarafın 
dan Ankara Cumhuriyet Savcılığına başvuruda 
bulunularak, DSİ Genel Müdürü hakkında kamu 
davası açılmasını istedi. Öle yandan Genel Müdür ise bir açıklama yaparak, sendikanın iddialarını yalanladı. 

Tes-İş Federasyonu bir süre önce Sayıştay'a 
başvurarak,DSİ Genel Müdürünün 1000 liradan 
fazla harcama yetkisinin bulunmadığını, idareyi 
zarara soktuğunu, hesapların kontrol edilmesini 
istemişti. Ankara Cumhuriyet Savcılığının tale 
bi üzerine, Tes-İş Federasyonu Genel Başkanı 
Orhan Erçelik, önceki gün Savcılığa giderek ko 
nuyla ilgili ifade verdi. 

Öte yandan Tes-İş Federasyonundan yapılan 
bir açıklama ile DSİ Genel Müdürü, Yeni Ges-İş 
adlı sendikayı işyerlerinde güçlendirmek için 
yasaları çiğnemekle suçlandı. 

DSİ Genel Müdürü Samim Öztürk ise gazete 
mize bir açıklama yaparak Tes-İş Federasyonu 
nun iddialarını yalanladı. Öztürkaçıklamasında 
“Bu soyut iddiadır. Ben iki sendika arasında taraf değilim. Yasalar neyi gösteriyorsa onu yaptik" dedi. 


MERSİN (AA) 
Belediyesinde 
çalışan üç bine yakın iş- 


ne gerekçe olarak DİSK'in ve demokrasi güçlerinin birliği ihtiyacı gösteri- 


2-3 Mari tarihleri arasında yapılan 
Genel Yönetim Kurulu Toplantısında 
ayrıca “DİSK'e parti görevi yaptırma 
eğilimlerine ve DİSK'in örgüt bütünlüğünü zedeleyici tutumlara karşı çıbelirtilerek örgüt içi sorunları görüşmek üzere, DİSK Yürütme 
ve Yönetim Kurulları ile bağlı sendiyürütme kurullarının ortak 


bir toplantı yapmaları öneriliyor. 


Mersin Belediye işçileri bir süre önce de paralarını alamamaları üzerine direnişe 
ye işç P $ 
geçmişler ve başarıya ulaştıktan sonra "Birlik ve Beraberlik Andı'"'içmişlerdi 


Mersin Belediye Başkanı, 
işçilere “zor günlere 
hazırlanın” dedi 


çinin Mart ayından itibaren gündeliklerine 120 lira zam yapıldı. 


Ancak, Mersin Belediye Başkanı Kaya Mutlu, 
zamlar üzerine yaptığı açıklamada, Mart 1979'da 
işçilere ödemeleri gereken ücretin toplam 60 
milyon lirayı bulduğunu, 
belediyenin toplam gelirinin ise 10 milyon lirayı 
geçmediğini belirtti. 


Kaya Mutlu işçilere 
bundan sonraki aylarda 
kendilerini sıkıntılı günle- 


're hazırlamalarını söyle- 


di. 


Mersin Belediye işçileri bundan bir süre önce 
de birikmiş zam farklarını ve ikramiyelerini alamadıkları için direnişe 
geçmişlerdi. Direniş sonunda Belediye Başkanı 
Kaya Mutlu, kişisel girişimleri sonucu para bulunmasını sağlamış ve işçiler direnişe son vermişlerdi. 


Bu arada Belediye 
işçilerine üçüncü ikramiyeyi de ödedi. Türkiye - 
deki 1860 belediye içerisinde üçüncü ikramiyeyi 
ödeyen tek belediyenin 
Mersir ediyesi olduğu 
bildiriliyor 


Aster-İş'in “Türk Harb-İş 
Sendikası, yetkiyi kaybetmemek için sözleşme- 
yi bir yıl daha uzatacak” 
şeklinde yalan haberler 
yaydığını belirten Albayrak bu konuda Şunları 
söyledi: 

"Bilindiği gibi, kamu 
sektöründe sözleşme yılı, çift sayı ile biten yıllardır. Biz ise sözleşmelerimizi şimdiye kadar 
tek sayılı yıllarda yaptık. 
Yani, bu durumda askeri 
işyerleri diğer kamu işyerlerine göre, 
pahalılığını bir yıl daha 
geriden izlemektedir. Bu 
bir yıllık geri durum, daha önceki senelerde yaratılmıştır. Şimdi biz bu 
geriliği telafi etmeye çalışıyoruz.Bu amaçla, bu 
dönem askeri işyerleri için iki ayrı sözleşme imzalayacağız. Bunlardan 
biri bir yıllık, diğeri ise 
iki yıllık olacak. Böylece 
diğer kamu kuruluşları 
ile aynı seviyeye ulaşacagız. Aster-İş'in tahrif ettiği gibi, yürürlükteki sözleşmenin uzatılması hiç- 


«bir şekilde sözkonusu de- 


ğildir; 


Kozlu İnsaniye 
Ocağında, 
iki işçi göçük 
altında kaldı 


© 10 Saat 30 dakika 
göçük altında 
kalan Şaban 
Demirci, sağ 
olarak bulundu 


ZONGULDAK (ÖZEL) 
Ereğli Kömürleri İşlet- 


*** mesi Kozlu İhsaniye Oca- 


ğında geçtiğimiz Cumartesi günü Saat 13.30'da 
meydana gelen ve 4 sarmanın çökmesi ile sonuçlanan göçükte 2 maden 
işçisi kaldı. 

Çalışmalar sonunda 
göçüğün ön kısmına yakın yerde kalan Şaban 
Demirci 10 saat 30 dakika mahsur kaldıktan sonra kurtarıldı. Demirci kaldırıldığı SSK Hastanesinde ameliyata alındı. Aynı 
yerde göçüğün ileri derinliğinde 39 saat kalan 
Şevket Çakır kurtarılamadı ve ölü olarak göçük 
altından çıkarıldı. 


Termik 
santraldeki 
patlama sonucu 
üretim durmuştu 


Tofaş 12 Martta 
üretime başlıyor 


BURSA (THA) 

TOFAŞ Otomobil 
Fabrikasında 19 Şubatta 
duran üretimin 12 Martta 
yeniden başlayacağı açıklandı. 

Fabrikanın termik 
santralinde meydana gelen patlama sonucu üretimin durması üzerine, işçilerin üçte ikisi 12 Mart” 
a kadar ücretli izine çıkarılmışlardı. 

Bu durumda, işçilerin 
ücretli izinlerinin uzatılmasına gerek kalmayacağı ve Pazartesi günü işbaşı yapabilecekleri belirtiliyor. 


hayat, 


Tepeköy'de köylüler, 
ağaların el koyduğu hazine 
arazisi için mücadele ediyor 


© Sultan Hamit Çiftliği adlı 550 dönüm hazine arazisini 10 yıldır 
Irfan Tümerudlı ağa sürüyor 


© Tepeköy ün Tulum köylüleri, topraksız olduklarını belirterek 
Çiftliğin kendilerine verilmesini istiyorlar 


İstanbul Universitesi, Işletme Fakültesi" nin 
25. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle düzenlenen 
konferansta konuşan Köyişleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz "Kırsal kesimden kentlereolan akın, ancak Sağlıklı bir Toprak Reformu ile önlenebileceğini" söyledi. 
(Fotoğraflar: Abdullah KURTAY) 


İstanbul 


latarak, 


Sahte TKP” nin Belçika’ da 
kurdurduğu örgütler 
işlemez hale geldi 


HADİ ULUENGİN BRÜKSEL 

Uzun bir dönemdir Belçika'da gerilemekte 

olan Moskova yanlısı Sahte TKP, son aylarda 
tam bir bunalım içine girdi. 


, Sah P'nin güdümünde geçen,yıl kurulan 
e ANY ml R O edil- 


dis 


“1977 Kasım ayında Brüksel'den gelen BTİB 
üyesi "TKP'liler tarafından kurulan Anvers 
İşçi Birliğinin CHP'li ve yurtsever üyeleri, sosyal-demokrat kılığına girmiş "TKP"lilerin maskesini düşürünce, TKP yanlıları derneğin çalışmalarını baltalamak istediler. "TKP"'li elebaşıların, AÎB üyelerinin Aydınlık gazetesini 
okumalarını yasaklamasından sonra "TKP" yanlisı yöneticilere isyan eden taban ve Yönetim 
Kurulunun bazı üyeleri toplanarak Anvers İşçi 
Birliğini feshettiler. 

Belçika'daki "TKP" yöneticileri, dernek kurulurken kendilerini CHP'li olarak tanıtmışlar, 
Doğu Almanya'dan yayın yapan "TKP'nin Sesi" radyosu ise Anvers'teki "ilerici" ve sosyaldemokratların "Maocu bozguncuları" yenilgiye 
,uğrattıkları şeklinde yayın yapmıştı. 

Kendisiyle konuştuğumuz ve eskiden "TKP" 
saflarında olan bir Yönetim Kurulu üyesi, derneğin çalışmalarını Brüksel'den gelen "TKP" 
elebaşılarının yönetmeye çalıştığını, sürekli olarak Rusya'nın propagandasını yaptıklarını 
söyledi. 

Daha önce CHP'liler ve yurtseverler tarafından kurulan Beringen ve Çevresi Demokratik 
Türkiyeli İşçiler Derneği'ne de yuvalanmak isteyen Sahte TKP'liler, Türkiyeli maden işçileri- 
nin yoğun olduğu bu bölgede tutunamamışlardı. 

Öte yandan;-fahte TKP'nin, çok az insanı 
peşinden sürükleyebildiği, son Kahramanmaraş 
olaylarıyla ilgili yaptığı toplantıda da görüldü. 
“'TKP" Belçika'daki bütün gücünü bu toplantı- 
ya getirmesine rağmen, katılanların sayısı 40' 
ı geçmiyordu. 

Bu arada "TKP'"'nin, ileri gelenleri arasında 
görüş ayrılıkları ll ve yöneticilerinden Ali 
Haydar Bayar'la, İşmet Doğru ve İbrahim Cihan 
arasında BTİB lokalinde sert tartışmalar geçtigi öğrenildi. 

Sahte TKP'nin Belçika'da kurdurduğu Türkiyeli Gençler Birliği de işlemez duruma 
geldi. i 


Basın ilan Kurumuna katılacak 


temsilcilerin bir bölümü daha 
belli oldu 


ANKARA (ÖZEL) 


kanlığından Basın Yayın 


Toprak Reformunun 
artık kaçınılmaz 
olduğunu belirten, 


Ali Topuz: 
"ülkemizde her 5 


aileden 4'ü 
topraksızdır” 


Abdullah KURTAY 


Üniversitesi, İşletme Fakültesi'nin 25. kuruluş yıldönümü nedeniyle, düzenlenen 4. Beş Yıllık Kal 
kınma Planı ve Kırsal Gelişme Konulu konferansta, kırsal alanın bugünkü 
durumu özetlendi 

İstanbul Belediye Başkanı Aytekin 
Kotil, CHP Milletvekilleri, öğretim Üyeleri ve İktisat Profesörlerinin katıldığı konferansta konuşan Kö 
Kooperatifler Bakanı Ali 
kanlığının kırsal alan sahalarına bakış 
açısı ve bu yönlü uygulamalarını anasıl amacın bir yandan kırsal 
alandaki kaynakların geliştirilerek hızla ekonomiye 'katkısını artırmak ve öte 
yandan da , gerçek kalkınma ile hizmet götürme bütünlüğünün sağlanması- 


şleri ve 


Topuz, Ba 


na çalışıldığını açıkladı. 


Kırsal alanın gelişmesi 
ve köylünün kalkındırılması, toprak-insan ilişkilerinin düzenlenmesine 
bağlı olduğunu belirten 
Ali Topuz, Toprak Reformunun Gerekliliği Konusunda özetle, şunları 
söyledi 

"Ülkemizde beş çiftçi 
ailesinden biri topraksız, 
biri on dekardan az, ikisi 
elli dekara kadar, toprak 
sahibidir Ancak, beş 
aileden birinin elli dekardan çok“toprağı" vardır 
Bu durumda, her bes 
aileden döndü topraksız, 
ya da topraklıdir. 

"Bu durumda, hızlı 
nüfus artışı ve tarımın 
makinalaşması tarım 
kesiminde topraksız aile 
sayısını önemli ölçüde 
çoğaltmıştır. Kırsal alanda, topraksız aile oranı 
1963'te yüzde 9 iken, 
1973'te yüzde 22'ye yükselmiştir. 

“Ülkemizde, 'loprak 
Reformunun yıllardan 
beri savsaklanmasının 
öteki gerçekleri Yanında 
“tarımın O ticarileşmesi' 
politikasına dayandırılan 
bir gerekçesi de vardır. 
Tarımın ticarileşmesi politikasının yol açacağı 
kutuplaşma süreci içinde, 
çok büyük kitlelerin 
kentsel alana göç edeceği, toprak üzerindeki demografik baskının giderek azalacağı ve övlelikle 
de Toprak Reformunurn 
toplumumuzun gündeminde kalan bir sorun olmaktan çıkacağı düşünülmüştür. Toprak Reformuna karşı olanların bu 
güne kadar beklentisi, bir 
ölçüde gerçekleşmiştir. 
1950 yılından bu yana 
milyonlarca köylü, topraktan ve kırsal alandan 
kopmuştur. 

Topuz Oo konuşmasını 
şöyle tamamladı: "Top 
lumumuzun Toprak Reformuna olan gereksinimi 
azalmamış, tersine daha 
çok artmıştır. Kırsal 
alandan büyük kentlere, 
motropolere büyük 
yığılmalar olmuştur. 
Kırsal alandaki nüfus oranı, toplam nüfus içinde 
giderek azalmıştır. Ancak, kırsal alandaki nü: 
fus sayısal olarak azal 
mamıştır" 


İZMİR (ÖZEL) 

İzmir'e bağlı Tepeköy İlçesinin Tulum 
köylüleri 10 yıldır ağaların ekip biçtiği Sultan 
Hamit Çiftliği adh 550 
dönümlük hazine a si 
için mücadeleye giriştiler. 

Önümüzdeki mevsim 
çiftliği sürmek iste- 
ı araziye sokmayan Tulum köylüleri 
burayı bir aydır mera 
olarak kullanıyor ve kendileri sürmeye hazırlanı- 


yorlardı 
1968 yılından beri 
çiftliği sürmekte olan 


Ağa İrfan Tümer, köylülerle anlaşmak için avu 
katlarını köye gönderdi 
Ancak köylüler çiftliği 
ağa ile paylaşmayı red 
dettiler 

Tulum köylüleri Sultan Hamit Çiftliği'nin 
hazineye ait olduğunu 
1969 yılında öğrendiler 
ve ilk kez 1973 yılında 
çiftliğin 200 dönümlük 
i í asint ağaların 


alarak sürdüler 
hazine avukatın 
etkisiyle köylüler jandar 
ma tarafından çiftlikten 
çıkarıldı ve çiftlik tekrar 
ağanın £ ti Bü 
lurr i $ 
narak 3-4 aylik hapis ce 
zalarına çarptırıldılar. Bu 
olaydan sonra 6yıldır 
hiç bir engelle karşılaşmaksızın çiftliği eken 
ağanın ve hazine avukatı- 
nın köylülerin bu yeni 
girişimi (o karşısında ne 
yapacakları merakla bekleniyor. Tulum. köylüleri 
kendilerinin toplam 800 
dönüm toprak sahibi olduklarını ve bunun geçimlerini sağlamaya yetmediğini belirterek amaçlarının hazineye ait olan 
çiftliğin köylüye dağıtılmasını sağlamak olduğunu söylüyorlar. 


Büyük Kentler 
Belediye Başkanları 
Toplantısında 
Türkiye'yi Alyanak 
temsil edecek 


İZMİR(AA) 

İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak'ın 17- 
21 Nisan tarihleri arasın - 
da İtalya'nın Milano ve 
Torino kentlerinde yapılacak, Büyük Kentler Belediye Başkanları toplantısına, Türkiye'yi “temsilen katılması kararlaştırıldı. 

Ege Belediyeler Birliği 
ve İzmir Belediyesi Başkanı İhsan Alyanak, Konferansta, Yunanlı delegelerle de iyi ilişkiler kurulmasına çalışacağını ve 
Yunan'lı delegeleri İzmir'e davet edeceğini belirterek, "İzmirin, tüm 
Akdeniz'de barış, dostluk ve kardeşlik merkezi 
olerak kabul edilmesi 
yönünde konferanstan 
bir karar çıkarabilirsem 
bu en büyük mutluluğum 
olacaktır "dedi. 


Ingiltere Genelkurmay 
Başkanı bugün 
Ankara” ya geliyor 


ANKARA (AA) 
İngiltere Genelkurmay 
Başkanı “Hava Mareşal Sir 


Neil Cameron, Genelkurmay Başkanı Evren'in 
çağrılısı olar bugün 


Türkiye'ye ge 

Ankara'da Evren'i ziyaret edecek olan 
şal «Cameron, Milli - 
vunma Bakanı Akmendor 
tarafından da kabul edilecek. İngiltere Genelkurmay Başkanına, Genelkurmay Başkanlığında 
bir brifing verilecek. 


Son yapılan düzenlemelerden sonra Basın 
İlan Kurumu Genel Kuruluna katılacak hükümet 
temsilcileri belirlendi. 
Buna göre, Genel Kurula 
Başbakanlıktan basın işleriyle görevli müşavir 
Turhan Tükel, Milli Savunma Bakanlığından 
Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanı Tuğgeneral 
Muzaffer Başkaynak, Adalet Bakanlığından İn- 
“faz. ve İsra işleri Genel 
Müdürlük Müşaviri Yılmaz Biçer, İçişleri Bakanlğından Emniyet Genel Müdürü Haydar Özkın, Maliye Bakanlığından Tetkik Kurulu Başkanı Dr. İlhan Özer, Bayındırlık o Bakanlığından 
Müsteşar Yardımcısı Eşref Erdem, Ticaret Bakan 
liğiından Anlaşmalar Genel Müdürü Üstün Güven, 
Sanayi ve Teknoloji ba- 


ve Halkla İlişkiler Müşaviri Nihat Ulukaya, Kültür Bakanlığından Bakanlık Müşaviri Tevfik Düştü 
Dükalp, Turizm Tanıtma 
Bakanlığından Basın Yayın Genel Müdürü Orhan 
Koloğlu temsilci olarak 
katılacaklar. 


: . e 
5 bin yeni polis 
memurunun alınacağı 

en 

bildiriliyor 
ANKARA (AA) 
Emniyet Genel Müdürlüğünün yurt çapm- 
daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 5 bin 
yeni polis memuru daha 

alınacağı öğrenildi. 
Yetkililerden edinilen 
bilgilere göre, alınacak 5 
bin polis memuru adayı- 


nın sınavları 23 Marla 
yapılacak. 


Istanbul ile Yugoslavya ve Bulgaristan 
arasında feribot seferleri düzenlenecek 


a İSTANBUL (ÖZEL) 

İstanbul ile Yugoslavya'nın Split ve Bulgaristan'ın Varna limanları arasında feribot seferleri düzenleneceği bildirildi. 

Denizcilik Bankası Genel Müdürü Nezih 
Neyzi ,İstanbul'da yaptığı açıklamada Adriyatik hattında ilk kez programlanan İstanbul - 
Split feribot seferinin 21 Mayısta başlayacağını 
ve sezon boyunca Truva feribotuyla 10 sefer 
yapılacağını söyledi. 

İstanbul ile Varna arasında da feribot sefer; 
leri düzenlendiğini belirten, Neyzi, İstanbul” 
dan Romanya'nın Köstence Limanına tarifeli 
seferler yapılmasının planlandığını, bu konuda 
Romen yetkililerle görüşmelerin. sürdürüldüğünü bildirdi. 

Denizcilik Bankası, Genel Müdürü Kuzey 
Afrika seferlerinde de değişiklik yapıldığını, 
İstanbul'dan Barselona'ya giden geminin Tu 
a uğrayacağını sözlerine ekler 


7 Mart 1979 


(Aydınlık E 


Başbakan'ın Yunan gazetecileri ile 
yaptığı konuşma açıklandı 


Prof.Vural Savaş 
Yabancı sermaye 
Türkiye'ye döviz 


Çiğli Suikastı 
davasında 


> 


Ecevit." Türkiye ile 
Yunanistan arasında 
bir siyasi belge imzalanabilir” 


Alyanak 
dinlenecek 


©Bugünkü duruşmada Alyanak'tan başka 


kazandıracak bir 


kaynak olarak 


gör 


İmemeli” 


İSTANBUL (THA) 


20 Temmuz 1936'da imzalanan Montro BOgazlar sözleşmesi uçak gemilerinin Boğazlardan 
geçişine cevaz vermiyor. 

Buna rağmen, Şubat ayı sonundaki gazetelerimizde şu haberler yer aldı: 

24 Şubat Aydınlık 

Rus UÇAK GEMİSİ Minsk yarın Boğazlardan geçiyor 

26 Şubat Hürriyet pA, 

Sovyetlerin ünlü UÇAK GEMİSİ Minsk bọgazdan geçti. Vietnam ile Çin arasındaki savaş 
devam 


akınlaştırmaya yardımcı Zümü şimdilik zor ola- artar. î ndi Ea tüm şiddetiyle ederken, önceki gün 

ği e ADİLE YA VARTAN bilir. BU damda biç “Özen göstermemiz Emniyet Müdür Muavini Vedat Alsoy ve Profesör Vural Savaş, yabancı ser İstanbul Boğazından geçen bir Sovyet savaş gegeçtiğimiz hafta Türki- olmazsa sorunu geçici gereken bir nokta da, Mustafa Peştemalcı da ifade verecekler mapan bugüne, kadarki uygulamalar misinden sonm dün de Sovyetlerin ünlü UÇAK 
ye'yi ziyaret eden Yuna- EKONOMİK süre için aşarak işbirliği- başka ülkeleri ikili sorun- IZMIR (OZEL da pu ye nip nl vi GEMİSİ Minsk ile bir denizaltı avcı gemisi Bonistanlı gazetecilerle. yap- İLİŞKİLER ne gidebiliriz, sanıyorum. a karıştırmamak- 1977 Mayıs'ında CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e Çiğ wol. A yilbanler, sara mali, hra gazlar'dan geçerek Akdeniz'e indi.” 
tığı konuşma dün açık- A 7 Vii, Bazı sorunlara şimdilik tr. Türkiye ile Yunanis- li Havaalanında düzenlenen suikastla ilgili olarak İzmir Birin et Sİ 18 ii a eaelik/ e 26 Şubat Tercüman 
landı. Ecevit konuşma- Ekonomik . ilişkiler kesin çözümler getire- lima iri ci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın bugünkü duruşma- e RER ea mp Minsk UÇAK GEMİSİ bir destroyer eşliğinsında, “Bölgemizin öne- de çok önemlidir. İki ül- miyorsak, iki ülke ara- Ryka UKEN A arıştığı sında İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak tanık olarak dinle | E 8 SDAYa R n de Boğaz'dan geçti. Sovyetlerin Kiev'den sonra 
minin ve bölgemizdeki ke yakın ilişkiler içinde sındaki ortamı yumuşat- Veya gereğinden çok ilgi neck "a a vanci sermaye onusunda bir Eik UCAR GE MİSİ olan Minsk'in Vietpaian Bekle BLM pa na ekonomik iş» maya katkısı olacak me” gösterdigi dönemlerde bu Bugünkü duruşmada elindeki tengaz silahını patlatarak Ece e EE d S7 r a vü n i i Ri Idığı bil j i li 7 r eğ 

olayısıyla, hiç gecik- birliğini sürdürmekte ya- Ççici işbirliği formülleri (sorunlar ağırlaşmıştır ve vit yerine Mehmet İsvan'ı yaralayan sanık İsmet Çetin'in de ha ANAL e a KANI AOS ETE OT CII VO S 

meden sorunlarımızı çöz- şamsal çıkar görürlerse bulabiliriz. Müttefik ol- çözümleri güçleşmiştir. zir bulunması bekleniyor. Tutuksuz olarak yargılanan İsmet yaç duyduğu dövizi kazandıracak Ve de CUMHURİYET (26 Şubat): 
memiz ve işbirliğine git- siyasal sorunların çözümü ( duğumuza göre bu sorun- Ama ne zaman iki ulus Çetin için Savcılık idam talep ediyor. i bin “yol. olar Bözde büyütmemek Karadeniz'de üslenen Sovyet Donanmasına 
memiz, yalnız iki ülkenin için de daha büyük bir ları çözebilmemiz de ge. kendi haline bırakılmış- Belediye Başkanı İhsan Alyanak suikast girişiminin ep ya ME EMER ei bağlı bir UÇAK GEMİSİ ile bir karakol gemisi 
değil, tüm bölgenin de ve baskı oluşur. Türk-Yunan Tekir, Geçen yıl Sovyet- r a ar kın görgü tanıklarından birisi. Ayrıca halen Emniyet Müdür Mu nük en ein Sri ky a daha dün sabah Karadeniz'den Akdeniz'e geç- 


hatta diyebilirim ki, tüm 


ilişkilerinde bu bakımdan 


ler Birliği ile kıta sahan- 


avinliği görevini yapmakta olan Vedat Alsoy ve Emniyet Mü 


mistir. Sabah saat 8.30'da Karadeniz'den İstan - 


a Kule eee e r şart olduğunu ifade 

dün yanın da yararınadır" eksiklik vardır. Ticari iliş- ğı , sorununu oçözebil- mından büyük yetenekle- dürlerinden Mustafa Peştemalcı ile Balistik Uzmanı Müjdat Gü Si ERRi PAYE a i: dl, bul Bogazıma giren 117 borda sayılı UÇAK 
dedi. Ecevit konuşmasın- kilerimiz bulunmakla bir- dik... > wi bulunduğunu kanıtla- neşer de tanık olarak ifade verecekler. Uzman Müjdat Güneşer' Me EE TET imo) GEMİSİ ile S00 borda sayılı karakol gemisi 
da, "Uzun dönemli ulusal | likte oldukça düşük dü- BAŞKA ÜLKELERİ mışlardır. in silahla ilgili olarak hazırladığı rapora sanık İsmet Çetin iti PNE, ai icki i tülün kazani uluslararasi anlaşmalar gereğince önceden bilgi 
çıkarlarımız karşılıklı gü- o zeydedir. Oysa bu iliş- KARIŞTIRMAMAK Konuşmasından sonra raz etmiş, Müjdat Güneşer'in samimi olmadığını, kendisi aley- mler Elie ei veretel Türk Kamsılatini girmişlerdir” 


vene ve işbirliğine bağlıy- 


kilerimizi kolayca geniş- 


“Türkiye ile Yunanis- 


gazetecileri sorularını da 


hinde kasıtlı olarak tanıklıkta bulunduğunu iddia etmişti. 


ten iki ü satbisbiylayi ilini A ri $ 3 ekonomik kalkınmasını hızland Nihet 255 ihli Cumhuriyet: 
ken, iki ülkenin birbirleri- letebiliriz. Zamanla daha tan arasındaki sorunlarda cevaplayan Ecevit, bir Olaydan sonra o zamanki Vali Turgut Eğilmez ve Emniyet birinci derecede önem tasiyan sel Daye a NİN, y F beri 
ne karşı silahlanmaları geniş anlamda ekonomik zaman unsuru çok önem- (Soru üzerine, "Yunanis- Müdürü Mehmet Yalçın'ın olayı örtbas etmek amacıyla l i Minsk UÇAK GEMİSİNİN, ötedenderi 
anlamsızdır" şeklinde ko- işbirliği türlerini de düşü- lidir, Çünkü sorunlar bir van la aramızdaki ikili so İsvan'ın maytap fişeğiyle yaralandığını açıklamışlardı. An aa muna ye arada bir Atlantige dek 
aosiy Pe s nebiliriz! kez askıya alındı mi sık Tin gi a E cak Mudat Güneşer'in hazırladığı bilirkişi raporunda Yaranın r Ài i ey adh ilk iü e mk 
cevit konuşmasında sık yeni sorunlar ortaya A Gana Çox zaman yr yalnız poliste bulunan Tengaz silahı ile meydana geldiği tes ROY ikiz esi ve 40 bin ton Kapasiteli olduğunu belir- 
EA 1 Á Si a alnız polis silah s ye'de demode olmuş teknikle as $ 
re ile Yunanistan İKİLİ SORUNLAR çıkar ve genel sorunlar ll E sta oreen pit edilmiş ve bunun üzerine suikast olayı ortaya çıkarıl- uyguladığını belirtti İten askeri sözlemeiler,gemide helikopterlerden 
arasındaki sorunların çö- i , çözülememiş olduğu için mibapa leri a mıştı, Yabancı sermayenin çeş yedi 4 baska kasa pistlere inebilen ve havalanan UÇAK 
ile ilgili olarak da "İki ülke arasındaki Doğu'daki durumdur i ei re “daki Fi 
simdilik ikili sorunlara gelince AnA konut i AR bulunduğunu, ayrıca gemideki ağır füze- 
1 şimdilik i Si ri şekline ustu A g e ie 
kesin çözümler getiremi Bunların tek tek, ya da MAN AVAN Kemi epas 
yorsak, iki ülke arasında- parça parça değil, bir bü- ge eee karsı gelistinimis oldugunu belirtmişlerı ir, 
ki ortamı yumuşatmaya tün olarak ele alınması S EN sa RiAfih Bütün bunlar bizim gazetelerimizde yazanlar, 
katkısı olacak geçici iş- gereğine inanıyorum. le EEES, ei Bununla birlikte Sovyetlerin her iki uçak ge- 
birliği e G a EE Emmi $ si > k gemisi ¿ a değil, başka feki e Mlz iki ler daki eyyam lerde misini de uçak gemisi adıy la değil, b aşka kyr 
Tai k pi e , buna ili sorun ir bir bütünün, şitli sakıncalar doğura lara sokarak, örnegin “üzerinde inişine e 
EŞ mar Sovyetler yani Ege'nin öğeleri ol- cağını belirtti elverisli pisti bulunan o kruvazör 
epi e Sbanditi duklarından punan aya Vural “Savaş, vabanc geçirdikleri belirtilmektedir. Yani Montrö'y 
inle ayrı sorunlara bölmek ya- sermayenin yatırımlar lal etmemiş görünerek ihlal ederek 
Başbakan Ecevit, bir pay bir yaklaşım olur. t- N $ s . ini 
i , . içindeki payının yüzde Bu durumda Dışişlerimizin bazı sorulara ar- 


Sörü üzerine, Yunanistan 
ın NATO'ya dönmesine 
Türkiye'nin karşı olmadığını söyleyerek, "Ancak 


Başbakan Oo Ecevit'in 
Yunanistanlı gazetecilerle 
yaptığı konuşma özetle 
şöyledir; 

"İki ülke arasında uy- 


kincisi aramızdaki tüm 
sorunlar bir arada ele alınırsa , karşılıklı bir çıkar 
ve kaygı dengesi sağlana- 


ve Kıbrıs sorununu ayrı 
ayrı fakat aynı anda ele 
almak,gerçekçi ve çok olumlu bir davranış olacak 
tır. Türkiye ile Yunanistanin desteği ve teşviki 


50'den az olması gerekti 
ğini vurgularken, bu ser 
mayenin tek başına de 
gil, özel ya da devlet ser 


raberinde bir baskı gü 
cü getireceğini hatırlatan 
Vural Savaş, sermaye 
miktarı ne kadar büyük 
olursa beraberinde getire 
ceği baskı gücünün dp o; 


uk cevap vermeleri gerekiyor: | ş 
1. Sovyetlerin UÇAK GEMİLERİ Kiev ve 
Minsk, Bogazlarımızdan geçmek için müracaat- 


Yunanistan'ın ittifaka bilir.“ * y ta bulundukları zaman, bu gemiler hangi sımfici bi özümle dö mayesi şeklindeki yerli k belirtilmislerdi 9 Ucak esiolduk 
geçici bir çözümle dön- KIBRIS MESELESİ sermaye İle ortaklık yap tan olarak belirtilmişlerdir çak gemisi oldul i 
mesine prensip olarak r KE azar ilani ları söylenmiş midir, yoksa söylenmemiş midif? 
karşı çıkıyoruz" dedi. ni iki ülke a- Tüm sermayeler gibi ?. Uçak gemisi olduklarını gizledilerse , bizim 
BASINA DÜŞENGÖREV  Fasındaki ikili sorunları yabancı sermayenin de Dışislerimiz bunların uçak gemisi olup olmadık- 


ları hakkında bir fikre sahip midir ? 

3. Dışişlerimiz bunların uçak gemisi oldukla - 
rı kanısındavaa , bu durumu Montrö Boğazlar 
Sözleşmesinin bir ihlali olarak değerlendirmekte 
midir, değerlendirmemekte midir ? 


ae Pei olmaksızın Kıbrıs söru- kadar büyük olacağını Bu sorular, Kiev'in boğazlarımızdan geçme-* 
litikacıların yapabileceği nunu çözüme kavuştura- vurguladı. Savaş, "Türki sinden bu yana cevap beklemektedir. Ne var ki 
girişimler kadar önemli- bilmek çok zordur. Kıb- ye „petrol, petro-kimya daha Kiev'in geçişi konusundaki sorular cevapemi rıs'ta sorunlar çözülme- üretim o sanayiinde bu lanmadan , onun ikiz kardeşi Minsk'de boğazla- 


dir. Politikacılar, uygun 
psikolojik ortam oluşturulmasında gazetecilerin 
işbirliğine ve katkısına 
gereksinme duyarlar. 
"Her iki ülke hükümetleri ve basını azınlıkların yaşadıkları ülkede 
kendilerini yurtlarında 
hissedebilmeleri için elle- 


„tinden geleni yapmalıdır- 


lar: Azınlıklar kendilerine 
eşit davranıldığına inanmalıdırlar. 


"İki ülke halkı arasında olumlu psikolojik ortamı geliştirme açısından 
kültür alışverişinin önemine ve karşılıklı eğitim 
politikalarımızın gözden 
geçirilmesi gereğine deginmiştik. Basının katkısından ayrı olarak televizyon programları alışverişi de iki ülke halkını 


dikçe iki ülke arasındaki 
psikolojik ortam bundan 
olumsuz yönde etkilenir, 
Yunanistan diyaloğumuz 
dan, Kıbrıs'ı tamamen çıkarmak istiyorsa israr 
etmeyiz, ama bunu gerçekçi bir davranış olarak 
da görmeyiz. 

“Ege ile ilgili sorunlara gelince, Yunanistan'la 
bu sorunlar üzerinde anlaşmaya varma arzumuzu 
Yunanistan'dan ödün 
beklediğimiz gibi yorumlayan bir düşünce tarzı 
var gibime geliyor. Bu 
doğru bir yorum değil-- 
dir. Türkiye ile Yunanistann Ege ile ilgili karşılıklı ulusal haklarını belirlemeleri ve bu alanda 
işbirliği olanakları aramaları doğaldır. Sorunun bazı yönlerinin çö- 


Demirel, son basın 
toplantısını yorumlayarak 
veren TRT'yi eleştirdi 


HABER MERKEZİ 


Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman De- 


mirel, TRT Genel Müdürlüğüne bir mektup göndererek, TRT'nin her haliyle iktidarın emri altına girdiğini kaydetti. 

TRT'nin rejimin temel müesseseleri olan ve 
Anayasanın güvencesi altında bulunan siyasi 
partiler arasında ayrıcalık yapmaya devam ettiğini ifade eden Demirel, basın toplantısıyla ilgili 
haberin radyoda hem kısa, hem de yorumlanarak verilmesini eleştirdi. Demirel şöyle dedi: 

"359 sayılı kanuna göre çağdaş habercilik 
yapmakla görevli TRT, haberciliğin temel ilkesi olayı yorunısuz aksettirme ilkesini dahi çiğnemekte, kendisini kaptırdığı partizanlık selin- 


İki aydır bekliyoruz. Memleket mi? Orada da iş yok. Burada da iş yok. Bize ya iş ya toprak versinler. 


İnşaat işçileri arasında işsizlik arttı 


” Amele mi lazım abi? Ben gelirim lazımsa. Kazma 


kürek sallarım. Bak bak kollarım güçlüdür. Harç 
kararım abi. Kum, briket, ağaç çekerim, her iş 


yaparım abi.” 


BEKİR KAYA—ADANA 

“Amele mi lazım abi ? Ben gelirim lazımsa. Kazma kürek 
sallarım. Bak, bak, kollarım güçlü kuvvetlidir. Yaşım 20 gencim ha... Vallah kum, briket, ağaç çekerim. Her iş yaparım 
ABL Ee 

Gelen adam birkaç kişiyi götürürse, on kişi de peşlerine takılır. Dil dökerler. Ta ki adam dönüp, azarlayıncaya kadar, O 
gün iş çıkacağından umutlarını kesince takımlarını, torbalarını 
alp, işçi kahvesinin yolunu tutarlar, Varsa da evlerine giderleri 5 

Adana'da Küçük Saat'te Yapı Kredi Bankasının önünde degişik illerden olduğu belli genç genç insanlar toplanmış. Kimi 
Vanlı, kimi Betlisli, Mardinli, Elazığlı, kimi Diyarbakırlı, kimi 
Tuncelili... Hepsi yanık tenli, hepsi güçlü kuvvetli. Hani batı- 
nın Türkiyeli tipi diye tarif ettiklerinden 

Yanlarına yaklaştım çevremi sardılar 
abi 7" 

Bir kısmı sabahtan beri beklediğinden artık ümidini kesmiş, 
seyrediyor uzaktan."Yok gazeteciyim" dedim 

Arkada ümitsiz duranlar da koştu yanımıza. Anlattılar dert 
lerini bir solukta. Biri nefes aldığında , diğeri sürdürüyor konuş» 
mayı : 

"Ben Yavuz Baran, Van'dan gelmişim. Memlekette toprak 
olsaydı amelelik eder miydim ? Elin yabanında, İki aydı 
iş yoktur. Memlekette zaten fabrika yok İş yok. Ekmek pa 
ram yok. 500 lira borçlanmışım." 

Bir başkası bağırdı arkadan: 

“Kovuyorlar bizi buradan, bankadan çıkıyor, kovuyorlar 
Çekilin gidin burdan, ne toplaşıy orsunuz" diyorlar 

“Ben Tuncelili Ali Göze. Çalışmak için gelmişim Adanaya 
Üç aydır beklerim aha burada, İş istiyoruz, yaz. 

"Yaşım kırk ha, Dokuz nüfus var arkada, Ne öküz, ne toprak,iş yok." 

“Bitlis'in Harmandöğen köyündenim. Çalışmaya mecburuz. 
“ğe bâkarım. Kiradadırlar. Para göndereceğim. Ne iş var 
$ey. Devamlı işimiz olsa... . 

iyfaparız Bu. Ahmet Mamo diye yaz. Köşkleri apartmanları 

dl 


"Amele mi lazım 


aparız. Bu nasıl iştir anlamamışım. Kimimiz handa ,otelde 
tezek evde yaşarız. Ne geleceğimiz var ? Sabahtan karanlığa kadar çalış. Elli yüz liraya iş bulursan. Şimdi o da yoktur 
Hırsızlık mı yapalım ?" 
Bir solukta bunları söylediler. Daha sonra konuşan Siirtli 
Selim ve Adnan, Kozanlı Ahmet, Mardinli Akgül, ömer ve 


baskı gücünün ne demek 
olduğunu, zaman zaman 
ulusal çıkarlarla ne denli 
çatışabileceğini acı de 
neylerle öğrenmiş bir ül 
kedir" dedi 


Evensen 


ramızdan geçmiş bulunuyor 

Biz sorularımıza ısrarla cevap bekliyoruz. 
Yoksa yetkililerin Boğazlarımızın yol geçen 
ham olduğunu düşündükleri kanısına varacağız. 


İslam Ülkeleri Deniz Hukuku Uzmanları Toplantısında açılışı yapan İslam Ülkeleri temsilcisi, Dışişleri Bakanı Prof. Gündüz Ök 


lam K 
Deniz Hukuku uzi. anları 


in ve Norveç Eski Deniz Hukuku Bakanı J. 
(Fotoğraf: Aydınlık) 


Pg 


Toplantısı İstanbul’ da başladı. 


e 21 ülkenin katıldığı Toplantı Uluslararası 
Deniz Hukuku Toplar 
amacını taşıyor 


ı hazırlık 


de mesleğini dahi inkar eder duruma düşmek- Emin Er, Van'dan Osman ve Hurşit günlerdir çalışmadıkları- İSTANPUL (ÖZEL) Yazı hukuki ve ekonomik sonraki pölüraünde ise diteri vo kanda, yekan e Ra Gİ Ayi allelen İslam Ülkeleri Konfe- düzenin irulmasma van seçiminden sonra 
“Nitekim bize ve öteki muhalefet partilerine nin kendilerinden para gözlediklerini anlattılar. 3 TORR M Dİ yi ali iğtdz b e ii S 
ait haberleri 'öne sürdü', 'iddia etti', heri sürdü' Biz konuşurken saatler ilerledi. Karanlık çöktü. İşçiler de Kl Kelime rp rE Rİ z: i w T p el a ei 
gibi deyimlerle yorumlayan TRT, iktidar so- torbalarını alıp kalktılar. Dertlerini anlatırken günün nasıl geç - NW JAŞLRLRU, VIZNAR ASERRE GYM yI ama yapıldı. Oylamadan 
r tiğini bilememişlerdi. İşsiz bir günün daha geçtiğini hatırladı- Toplantısı, dün İstanbul o lundaki arin çi- sonra da Norveç eski De- 


rumlularına ait beyanlarda bu deyimleri kullan- 


mamaktadır. 


lar, "Abi, gazetede çıkarsa bize acep iş verirler mi ?" 


da başladı. Türkiye dahil 


karlarımır 


niz Hukuku Bakanı Even- 


şi Şi eyi r Ekonomik durum bozuk. Demir çimento ve diğer inşaat 21 ülkenin katıldığı top insanlığı sen bir konuşma yaptı. 
KUNTAY: MESELELER BUGÜNKÜ malzemeleri karaborsaya düşmüş. İnşaat sektöründe krizlere lantı, 3. Uluslararası De dal ) k $ 
AZINLIK İKTİDARININ yol açmış bu durum, Ve Türkiye'nin güçlü kuvvetli insanları niz Hukuku Konferan ma hizmel ede- Irak, Endonezya, Gi- 
GÜCÜNÜ AŞTI da pazarlarda satılıyor. Satılmak ne kelime,iş bulamadıkların - 8. Dönem ( toplantısın: i ne-Bissau, Mısır, Bengal- 
Bu arada AP Genel Başkan Yardımcısı Barlas dan kendilerini alıp götürenin olmadığından yakınıyorlar. Ma n- hazırlık amacını taşıyor deş. Bahreyn, Cezayir, 
Küntay bir demeç vererek, "Türkiye'nin mesele- zarai-umumiye bu. Biz amelelerin isteklerini yazıyoruz. İntercontinental Ote ta Dışişleri İran, Lübnan, Libya, Maleri bugünkü gibi bir azınlık iktidarının gücünü 4 salonundaki toplanti K peg Ökçün li, Malezya, Fas, Pakisçoktan aşmıştır" dedi. . ©, AMELELER NE İSTİYOR ran okunmasıyla başladı un açılış ko- tan, Suudi Arabistan, Se- 
Küntay şöyle dedi: 1- Daimi iş istiyoruz. iş güvenliğimiz sağlansın, tah S k ? > 3 Yanl EKS Mola) Sudan Süre 
"Kaldı ki, bugünkü hükümet Türkiye'de azın- 2. ücretlerimiz artırılsın. Günde 50-100 liraya çalışmaya islam Konf ransı Genel nuşmi NN gun Tü ii Ye Aea Dee 
lığın da azınlığı olan fakat, CHP yönetiminin ba- son verilsin. Sekreterliğinin demeci le konuşm ismda opran MERSİN SE BAŞI vg í Re 
şarısızlığı yüzünden bu parti içindeki 70-80 ki- 3- Sigortamız yok. Bizim için hasta olmak, aç kalmak mah- nin okunmasından sonra nn daha adil bir ulus- ris Türk Federe Devleti 
şilik Marksist telden çalan bir ekibin ipoteği al- folmak demektir. Sigortamızın yapılması kontrol edilsin. Başbakan Bülent Ecevi rarası ekonomik düzen nin katıldığı toplantı 4 
tındadır. Memleketin kurtuluşu evvela bugünkü 4-12-14 saat çalıştırılmamıza son verilsin. in gönderdiği me yolun gün devam edecek. Top- 
CHP hükümetinden kurtulmaya bağlıdır. CHP' ri 3 TON 5- Ameleler sosyal güvenliğe kavuşturulsun okundu. Ecevit mesajin lantının açılış oturumuna 
nin kurtuluşu da memlekette azınlığında azınlı- Büyük bir apartmanın inşaatında iş bulmuş şanslı işçiler. Apartman 6- Amelelere daimi iş verilemiyorsa, memlekette toprak da. topi ld ecikme nedeniyle Ben- 


ù Mürksisilerin ipoteğinden bu partinin 
kurtulmasına bağlıdır." 


önünde 


pazorde iş bekleyecek 


ler 


verilsin, 


suldeş, Senegal ve Sudan 
katılamadı. 


7 Mart 1979 


Kültür Bakanlığı sinemanın 
çeşitli dallarında 
yarışma açıyor 


Kültür Bakanlığı, 11-21 Nisan tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan 3. Balkan Film Şenliğin 
Tü:kiye adına katılacak "Kısa Film", "Film Afişi" 
ve "Sinema Konulu Karikatür". dallarında yarışma 
düzenliyor 

Kısa film yarışması konulu ya da belgesel film, 
canlandırma filmi ve çocuk filmi dallarında olacak 

Film Afişi yarışması koşullarına göre, yarışmaya 
katılan afişler 1970'den sonra yapılan Türk filmlerini 
konu alacak, afişin üzerinde filmin, adı, yönetmeni, 
senaryo yazarı ve yapımcı lirmarın adı bulunacak. 

Başvuruların en geç 30 Marta kadar yapılması gerekiyor. 


Yunanistan” da sinemacılar 
sansüre karşı çıktılar 


Yunanistan Sinema Yönetmenleri Birliği Yöneticileri, düzenledikleri bir basın toplantısıyla resmi makamların gösterimden önce senaryo ve filmler üzerinde uyguladıkları sansürü kmadılar, sansür kurulunun 
yalnız açık saçık filmleri değil, aynı zamanda siyasal 
ve ideolojik içerikli filmleri de yasaklamasını eleştirdiler 

Yunanistan sinema yönetmenlerinin sansüre karşı 
çıkışlarına son olarak yönetmen Dimitris Markis'in 


"“"Tafes"adlı filminin Oo yasaklanması yol açtı. 


Markis'in filmi yalnız "açık saçık sahneler''den dolayı değil, aynı zamanda "geçmişin siyasal çekişmelerini alevlendirdiği" gerekcesiyle yasaklandı. "Kafes", 
Yunanistan Nazi işgali altındayken, direnme hareketini örgütleyenlerin gerek o dönemde, gerekse onu izleyen Yunan iç savaş (1945-1949) sırasındaki durumlarını ele almaktadır 

Yunanistan Sinema Yönetmenleri Birliği'nin sansüre karşı açtığı bu kampanyaya birçok tanınmış saiçi katılmış, ayrıca muhalefet de konuyu bir soru 
önergesiyle parlamentoya getirmiştir. 


Tampare Kısa Film Şenliğinde 
büyük ödülü Pakistan aldı 


Finlandiya'da düzenlenen Tampare Uluslararası 
Kısa Film Şenliği sonuçları açıklandı. Büyük Ödül 
Pakistan adına katılan Müştak Ali Gazdar'ın "Atları 
öldürüyorlar''adlı filmine verildi 

Değişik dallardaki diğer ödülleri ise Hollanda, İngiltere, Kanada ve ABD yapımı kısa filmler aldılar, 


"Heykeltraş grafiği” sergisi 


Ankara Alman Kültür Merkezinde "Heykeltraş 
Grafiği" adlı bir sergi açıldı, Sergide Alman heykeltraşlarının otuz eseri yer alıyor. Doğa, insan ve çeşitli görünümlerdeki plastik çalışmaları içeren sergi, 
oluzar yapraklık on iki kolleksiyonun bir dizisini 
oluşturmaktadır 

Federal Alman Cumhuriyeti'ndeki çağdaş grafik sanatlara genel bir bakış sunan bu. kolleksiyonlara "turne halkaları" adı verilmiştir. On iki diziden 
oluşan çağdaş grafik sanat kolleksiyonunda informel 
eğilimler, renkler, heykeltraş grafi yapılar, 
bireşimsel figürleme, yeni geometri, hacimler, biçimler, imgelem ve gerçek, foto gerçekçiliği ve eleştirici 
gerçekçilik konuları yer almaktadır. 


Hikmet Şimşek, Viyana’ da 
bir konser yönetti 


Orkestra Şefi Hikmet Şimşek Tonkünstler Senfoni 
Orkestrasından aldığı davet üzerine 24 Şubat günü Viyana'da 2000 kişinin izlediği başarılı bir konser verdi. 
Bir Avusturya orkestrasını yöneten ilk Türk Şefi olan 
Hikmet Şimşek, programdaki Beethoven ve Mozart 
eserlerinin yorumundaki başarısından ötürü Avusturya'ya tekrar çağrıldı 


Sanat ve bilim adamlarının 
filmleri çekilecek 


Sanat ve Bilim adamlarının ölmeden önce filmlerinin çekileceği ve arşivleneceği bildirildi. 

İş Bankası Genel Müdürü Cahit Kocaömer konuyla 
ilgili yaptığı açıklamada, bankanın sanat ve bilim 
alanında kişiliğini kanıtlamış olan Türk sanatçılarının 
ve bilim adamlarının onar dakikalık renkli filmlerinin 
çekeceğini belirtti. Girişimin amacının, sanat ve 
bilim adamlarımızın çalışmalarını kendi görüntüleri 
ve sesleriyle gelecek kuşaklara tanıtmak ve bu alandaki boşluğu gidererek önemli bir ihtiyacı karşılamak 
olduğunu söyle 


İstanbul Ressamlar Derneği 
Ankara'da bir sergi açtı 


İstanbul Ressamlar Derneği'nce düzenlenen "Plastik Sanatlar Sergisi" 3 Mart Cumartesi günü saat 
15.00'de Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisin- 
de açıldı 

Dernek Başkanı Hüseyin Dilişik Sergiyle ilgili olarak "Ankara'da açılacak 47. Plastik Sanatlar sergisi 
olacaktır. Sergimiz 18 Mart'a kadar Ankaralı sanatseverlerin beğenisine açık tutulacaktır" dedi. 
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AYDINLIK 


YAYINLARI 


"70 kuşağı üzerine 


düşünceler 


DÜZENLEYEN: NECATİ GÜNGÖR 


Adalet Ağaoğlu: 


"Genel görünümüyle 1970 sonrasında 
devrimci sanat ve edebiyat, toplumsal 
gerçekci sanat ve edebiyat adına bir tür 


slogancı edebiyatı da gündeme getirdi" 


Edebiyatımızda 
“1970 Kuşağı" diye adlandırılabilecek bir kuşaktan kesinlikle sözedemeyeceğim. Bu nedenle Sorularınızın üçünü bir arada yanıtlamak 
istiyorum. 

Farkındayım. o Türk 
edebiyatında bir 1970 
Kuşağı'ndan sözediliyor. Bazı değerlendiricilerimiz de bu konuda 
çatapat konuştular, 
yazdılar, Edinebildiğim 
izlenimlere göre, 1970 
edebiyat kuşağı demek, 
70'ler sonrası yayımlanmış öykü ve romanları bir tarih sırasına 
dizmek anlamına gelir. 
Böylece bir kez daha 
yarına, yanlış saptama- 
İar mirasları bırakıldı. 
Bizler gibi, bizden sonra gelenler de yeniden 
ve ne yazık ki en minik 
bilgi kırıntılarına dek 
bu konuda her şevi bir 
kez daha aramak zorunda kalacaklar. Yani 
böyle bir zaman vitirilmesi, bir süre için yine 
o saygıdeğer 'yeniden 
arama'nın derinlerinde 
dolanmayacak. Sorularınıza eğilmem de işte böyle bir duruma 
ecikmeden parmak 

asmak sorumluluğun- 
dan doğuyor. 

Edebiyatımızda bir 
“1970 Kuşağından” 
belki çok daha sonraları sözedebilecektir. 
Bakın, bu gün bir “40 
Kuşağının” sözü ancak 
son yıllarda edilmektedir. Bu şu anlama geliyor. 1940'larda yazmaya başlamış şairler, 
öykücüler, oromancılar 
vardı, onlar arasında 
yitirdiklerimiz yapıptarıyla bugüne dek sürdüler, yaşayanlar yine yari çalışmalarını 

ugüne dek sürdürdüler, 

ve hepsinin toplamı bu 
gün önümüzde edebiyat 
adına bir birikim sağladı. Bugüne kalacak 
olanlar kaldı ve bugün 
de yarına kalabilecek 
yapıtlar (oyaratılmaktadır onlar tarafından. 
Şimdi, "1940 Kuşağı" 
denilince bunu anlamak gerek. Bir de 
“1960 Kuşağı" yazarlarından Oo söedebiliriz. 
Bugün edebiliriz artık. 
Ama "60 kuşağı" ya 
çok elendi, ya çok 
koptu kendi arasında 
ya da bu yazarlardan 
çoğu yapıtlarında gerek içerik, gerekse biçim yönünden büyük 
değişikliklere uğradı. 
İkinci Dünya Savaşı 
yazarları giderek bir 
'40 Kuşağı'nı oluşturmuşlarsa, 27 Mayıs 
öncesi bunalımlarını 
yaşayan ve yansıtan yazarlar da (elbet kalın 
çizgisiyle bir saptama 
bu) "60 Kuşağı" içinde 
sayıldılar. Ama bence 
edebiyatımızda bir "60 
Kuşağından bile kesinlikle sözedebilmek için 
zaman çok erken daha. 
Bu böyle olunca "1970 
Edebiyat Kuşağı" ndan 
hangi ölçütlere göre 
sözedebiliriz? Konu üstüne gerçekten uzun 
araştırma kitapları yazmak gerekiyor. Ama 
şimdi burda da, kısaca 
bir noktaya işaret edilebilir. Hiç güç değil. 
Bir örnek vereyim: 


Benim Ölmeye Yatmak adlı romanım 1968 
de yazılmaya başlandı. 
1972'de tamamlandı. 
1973'te yayımlanabildi. 
Ama fazla meşgul, degerleniricilerimizden 
biri, örnekse Rauf Mutluay, romanın yayımlanma tarihini romanın 
kedisi sayıp, Cumhuriyete yazdığı "Acı Yaratıcıdır” başlıklı vazısın- 
da 12 Mart'ı konu edinerek, 12 Mart'ı anlatan 
o acıyı işkenceler yörüngesinden dile getiren 
romanları sıralarken 
“ölmeye Yatmak'ı da 
bu listenin içine dahil 
ediverdi. Konur Ertop 
da öyle yaptı. Yüksek 
Gerilim adlı öyküler 
kitabımda dokuz öykü- 
den sadece üçü hadi diyelim dördü, 12 Mart'ın 
insan üstüne ne açılar- 


1 


dan abandığını dolaylandırarak anlatmaya 
çalışırken ve kitabın 
diğer beş hikayesinin 
12 Mart'la (takvim 
olarak) uzak yakın hiç 
bir ilintisi yokken "işte yine 12 Mart modasına uymuş bir kitap daha”deyip çıktı. Şu sıralar yayımlanan son ro 
manım Bir Düğün Gecesi daha Ölmeye Yatmak 
azılırken tasarlanmaya 
aşlamıştı. ölmeye 
Yatmak'ın ilk basımın- 
daki önsözümü okuyanlar oanımsayacaklardır. 
Orada, "şimdi de bu 
roman kişilerinin çocuklarına oeğileceğim" 
demiştim. Öyle yaptım. 
Ama 12 Mart da o çocukların yaşamına çoktan girmişti artık. Atlanamayacak biçimde. 
Hala da daha keskin 
yansımalarla sürüyor 
bu durum. Yani o romana 12 Mart'ı ben 
kendim sokmadım. 12 
Mart kendisi girdi. Bununla birlikte şimdi o 
roman için bu tür degerlendiricilerimizin bireyler yoluyla bir toplum karmaşasını değil, 
salt bir düğünü anlattığımı osöylemeyeceklerinden emin değilim artık. Ya da daha kötüsü 
yalnız 12 Mart'ı anlattığımı... 

Bir romana, bir öyküler kitabına yayımlanma yıllarına göre etiket takmak bizde görülen bir şey. Bu etiket 
çok sonraları, yıllar 
geçip her sey özümlendikten sonra bir dönem, 
bir akım meselesi olarak 
takılabilir kanımca; 
şu dönem yazarları şunu yapmak istemişlerdi; 
yaptılar yapamadılar 
gibi... 

Bir roman bazan altı 
yuda; bazan dört yılda, 

enim için en kısası iki 
yılda yazılabiliyor. Türkiye'de en çabuk bir 
yilda, çoğu kez kırk 
yılda bir yayımlanabiliyor. Yazılışıyla yayımlanması arasında da 
uzunbir süre geçiyor. 
Böyle olunca şimdi bir 
"1970 edebiyat kuşağı'ndan sözetmek takvimsel ölçütlere göre bile olası değil. "1970 
Kuşağı" denilince, evet, 
kafanın arkasında ne olduğunu biliyorum. 60' 
lardan sonra uyanan 
devrim bilinciyle yazılmış romanlar, öyküler, 
şiirler, denilmek isteniyor. Ama bunlar içinde 1940 ve 1960 Kuşakları da yer alıyor. İşte 
Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Kemal Bilbaşar, 
hatta Yusuf Atılgan, 
hatta devrim bilinciyle 
falan hiç ilgisi olmayan 
niceleri de yazıyorlar, 
yayımlıyorlar. Hepsi 
birbirinden ayrı, hepsi 
60'lardan sonra olup 
bitenlere atıflar yaparak, sevin sevmeyin, 
onaylayın onaylamayın, 
günden kaynaklanarak 
yazıyorlar. Kafanın 
gerisindeki 70 kuşağı 
kim öyleyse? Şiir Erkök mü, Nazlı Eray mı, 
Selim İleri mi, Furüzan 
mı, 12 Mart'ı Gündönümü adiyla yazmış Tarık 
Dursun mu, o 12 Mart' 
in tiyatrosu bile Sakıncalı Piyade olmuş Uğur 
Mumcu mu, yoksa acının taze anılarıyla dolu 
iki kitap yazmış ve 12 
Mart içinde yazmış Erdal Öz mü, yoksa yine 


acının tazeliğiyle Tante 
Rosa ile Yürümek'ten 
Şafak'a gelmiş Sevgi 
Soysal mı? Yoksa bu 
“1970 Kuşağı” yapısalcılıkla falan uğraşanlar 
mı şimdi? Genel görünümüyle 1970 sonrasında devrimci sanat ve 
edebiyat, toplumsal gerçekçi sanat ve edebiyat 
adına bu tür slogancı 
edebiyatı da gündeme 
getirdi. Ama bunun 
tepkisiyle yaşananları, yaşanacakları, Türk 
insanının, dahası insa- 
nın çağdaş temel sorunlarını bile görmek istemeyen bir yazın anlayışı da gündeme geldi, 
gelmekte, Biri savrulma- 
dan öteki savrulmaya, 
Kimi slogan edebiyat- 
.ta berdevam, kimi öfkeyle çağın insanına 
da tümüyle sırtını dönmüş, bize ikonalar armağan etmekte, Kısacası, eğer bir "1970 edebiyat kuşağı" varsa, 
Türk toplumu kadar, 
hatta dünya kadar karışık, karmaşık bir kuşak bu. Ne olduğu belisiz, ama ne olacağına 
değin güzel açık işaretler de var önümüzde. 
Kısacası, doğum tarihlerimiz gibi, yazma- 
ya, yayımlanmaya başladiğimiz tarihlerimiz de kuşakları saptamamıza yetmez. Hele 
yakın bir geçmişin ya- 


zınına bakarak bir 
"1970 kuşağından" 
sözaçmamız hemen 


hemen olanaksız. Çünkü bazı 40 kuşağı yazarlarımız artık 2000 
kuşağı da olacaklar belki, bugün 70 kuşağı sayılanlardan bir çoğu da 
belki yarın hiç olmayavaklar. 

Baştaki sözlerime 
döneyim. Eğer biz yapıtları yayımlandıkları 
tarihe, o tarihlerde güncel olana göre takvimlemeyeceksek, takvimleyemezsek bugünden 
bir “1970 kuşağı" saptayamayız. İşte bir 
“1940 Kuşağının” adı 
ancak 30 yıl sonra edilebilive*. 


Bütün buiara karsın. ivice belirlenmiş 
bir 1970 KuşağınınSözünü edemesek bile 1970 
lerden bu yana Türk 
yazınında hem sloganlara bürünmeyen, hem 
ikonalara osarınmayan, 
biçimsel yönden de, 
yazınsal değerleriyle 
de, içerikleriyle de, yani bunların hepsinin 
birden özümlenip yeniden yaratılmasıyla bugün hiç bir alanda olmadığı denli dış dünya ile 
boy ölçüşebilecek bir 
Türk edebiyatının gelişiminden söz edebiliidik.Gelecekte çok daha 
ıyı ortaya çıkacak bu. 
Elenen elenecek ve biz 
o zaman elbet kesinlikle bir dönem Türk yazınından sözedebileceğiz. 
Adı belki 1960 sonrası.. 
Daha iyisi "Çağdaş 
Türk Edebiyatı” olmalı. 
Yeter ki bu yapıtların 
değerlendirilmelerini 
kendilerine, bizzat kendilerine bakarak yapalım. 12 Mart içinde ya- 


yımlanmıştır diye, 
12 Mart'la hiç bir ilgisi 
olmayan bir romanı, 


bir öyküyü o içerikte 
sayanlara da iyice dikkat edelim. Ortalama 
okurun kafasını bulandırır böyle yargılar. 


Çin, Olimpiyatlara 


hazırlanıyor 


1978 Asya Oyunlarında 


Çin, Olimpiyatlara 
tekrar dönüşün - 
provasını yaptı 


ismet Hancıoğlu 


Aralık 1978 de Bangkok'da yapılan 
Asya Oyunlarında Çin Halk Cumhuriyeli Olimpiyatlara tekrar dönüşün bir 
provasını yaptı. Çin, 420 atletle, Asya 
Oyunlarına katılan ülkeler arasında en 
çok sporcu sayısına sahip ülke oldu. 
(Yaş ortalaması 22.) Çinli atletler Asya 
Oyunlarında Japonlardan sonra (Japonlar 70'i altın toplam 178 madalya aldı.) 
5l'i altın toplam 151 madalya kazandılar. 

MASA TENİSİNDE ŞANS 
TANIMIYORLAR 

Geçtiğimiz yıl eskrimde Lu Çangçien ülkesine jinyörler dünya ikinciliğini getirirken, Çen Man-li Halter 
Dünya Şampiyonasında iki madalya 
kazandı. Bunun yanında en iyi Dünya 
derecelerini yapan bazı atletlerin olduğu da söylenebilir. Masa tenisinde öteden beri hiç kimseye şans tanımayan 
Çinliler, Asya Oyunlarında bu branştaki altın madalyaları kimseye kaptırmayarak yedisini de kazandılar Jimnastikde:, oyunları izleyen Alman jimnastik uzmanı Dr. Josef Göhler Sovyet 
zan jimnastikçilerinin Çinlilerden az 
ha ivi oldu 
IRİHİ GELE LER Ç 
SPORUNDA YANSIR 

Dünya seviyesine ulaşan Çinli atletler sadece öncülerdir. Çin ,şu anda bütün dünya ülkelerinden en fazla olmak 
üzere 500 000 sporcu kitlesi yetiştirmektedir. Paris gazetesi "Le Monde" 
ise Çin sporu hakkında şunu yazıyor: 
Çin sporu ülkenin ideolojik ve politik 
gelişmesiyle hep sıkı sıkıya bağlı olmuştur. Tarihi gelenekler Çin sporunda diğer ülkelerden daha açık bir şekilde yansır. 


A İLK KEZ 1936 
OLİMPİYATLARINA KATILDILAR 

Ülkenin Ulusal Olimpiyat Komitesi 
1922'de olimpiyat hareketine katılmıştı. Çin takımı Olimpiyat Oyunlarına ilk kez 1936 Berlin Olimpiyatında 
katıldı. 1948'de Londra'da yapılan oyunlara ise sadece 26 Çinli sporcu katıldı. 

İKİ ÇİN OLİMPİYAT 
KOMİTESİ 

1949'da Mao'nun zaferiyle sona 
eren iç savaştan sonra Ulusal Olimpiyat Komitesi de Nanking'den Tayvan'- 
ın başşehri Taypeh'e kaçtı. Uluslararası Olimpiyat Komitesi 1952 Helsinki 
Olimpiyatlarına Pekin ve Taypeh Çinlilerinin katılabileceğine karar verdi. 
Gerçekten de Çin Halk Cumhuriyeti 
40 atletle Helsinki Oyunlarına katıldı. 


Basketbolda 


geçen hafta 


W 


h a 


cadele hızlanırken Futbol liglerinin 


İlk beşin iddialı ekiplerinden 


beyazlılar DSİ Spor'a yenildiler. 


düşme hattından sıyrıldı. 


lunda bir adım daha attı. 


dı 


Bu hafta iki yenilgi alan Beşiktaş, 
ilk beşe girme umudunu kaybetti 

Basketbol Liginde ilk beşe girmek için mü- 
ile birlikte seyirci sayısı da hayli düştü. 


geçen hafta yaptığı iki karşılaşmayı da kaybedince bu iddiasından hayli şey kaybetti. Beşiktaş Y. Meysu ya maçın son on saniyesinde 
tek basketlik bir farkla yenildi. Ancak bu kritik 
saniyelerde:» hakemin kararları maç süresince 
tartışmalara yol açtı. Karşılaşmanın ilk yarısını 
önde bitiren Beşiktaş ikinci yarıda bu başarısını 
sürdüremedi. Bu mağlubiyetin ardından siyah 


Beşiktaş'ı yolundan döndüren DSİ Spor ise 


Lig lideri Eczacıbaşı ise Y. Meysu'yu 75-74 
DSİ Spor'u 122-68 yenerek şampiyonluk yo- 


Liderliği Eczacıbaşı'na kaptıran Tofaş Sas 
ise iddiasını kaybetmeme uğraşı veriyor. Tofaş 
Sas bu hafta Karşıyaka'yı yendi. 100-92 

İstanbul'daki karşılaşmada ise Efes Pilsen ilk 
yarısında acemice hatalar yaptığı maçı, ikinci 
yarıdaki iyi oyunuyla kazandı. Taçspor'un 102- 
93 yenildiği maç az bir seyirci önünde oynan- 


Üstte: 

Cinli 
Sporcular 
1978 
Bangkok'da 
yapılan 

Asya 
Oyunlarında; 
aynı 
zamanda 
Olimpiyatlar, 
prova 
yapmış 
oldular 

Yanda; 
Tarihi 
gelenekler 
Çin 
sporunde 


yansır. 


Uluslararası Olimpiyat Komitesi 1953 de 'l'aypeh'in 
yanısıra Çin Halk Cumhuriyeti Olimpiyat Komitesini 
de tanıdı. 

16 Mayıs 1966 günü Mao 73 yaşındayken Yangçe 
Irmağının akıntılı sularında devrimci kararlılık gös. 


Çinli jimnastikçi bir hareketi yaparken 


tererek, 15 kilometrelik mesafeyi 65 
dakika içinde yüzdü. 

Bununla Mao bizzat önderlik ederek kitleleri spor yapmaya çağırıyordu. "Yüzme, doğa güçlerine karşı bir 
mücadeledir. Büyük ırmaklarda ve denizlerde dayanıklılığınızı artırın. Ancak bu şekilde çalışma tarzını düzeltebilirsiniz." 

1956 yın Olimpiyatlarına Pekin'de 
150 aday toplandı. “Tayvan haydut- 


ları” (Pekin bildirisi) Melbourne'e sızdıkları i er Çinliler Ülkede kaldilar ve '95> 'e Çin Halk Cumhuriyeti Ulu 'ararası Olimpiyat Komitesini terk: Sadece bir Olimpiyat dalı 
olmayan mi tenisinde Çin Halk 


Cumhuriyeti Uluslararası Müsabakalara 
katılmaya devam etti. 1959'dan 1965' 
e kadar Masa Tenisçiler 12 Dünya 
Şampiyonluğunu ülkeye getirdiler. 
"Kuang Min Jih Bao" gazetesinde yazıldığı gibi “masa tenisi topuna devrim için vurulacaktı.” Batı'da masa tenisi politikası olarak tanımlanan, Çinlilerin spor sayesinde dostluklar kazanması dünya barışı bakımından önemli 
bir adım oldu. 

Bireysel derecelemede beş Çinli 
dünya klasmanında ilk sırayı almakta. 
Jimnastik uzmanı Göhler' Çinlilerin 
Amerikalı ve Doğu Alman Sporcula- 


TÜRKİYE KUPASI 


ANKARA (AA) 


Türkiye Kupasında ATLET 


çeyrek final rövanş maçları bugün 4 şehirde oynanacak ve yarı finale 
kalacak takımlar belirlenecek. 


başlaması 


Beşiktaş 


JERFI F 


Kupanın erken finali 


nü Stadında karşı karşıya gelecek. Saat 15.00' 


öteki maçlarında, Kocaelispor, kendi sahasında 
Bursa'da 2-1 kaybettiği 
maçın rövanşını almaya 


kabul 
bazı 


edebi 
şartları 


çalışacak. a, 
Diğer maçlar ise şöy- Ancak G 
le: Orduspor- Altay, Kır Spor 


rikkalespor-Diyarbakır- 


spor. si olan ve 


mek amacıyla istifa eden 
Kurthan Fişek'in yerine 


Jerfi Fıratlı'da görevi 


belirterek pazarlık yap- 


Bakanlığının Galatasaray eski 


rın başarılarına ulaştığını, Rusların ve 
Japonların derecelerini geçmek için de 
son derece azimli" olduğunu belirtiyor. 

1971'de Birleşmiş Milletler Teşkila- 


tma Tayvan'ın yerine Çin, Halk 
Cumhuriyeti alındı. Böylece Çin, diger bütün spor örgütlerinden de Tayvan'ın atılıp kendisinin alınması için 
mücadele etti. 11 Olimpiyat Branşın- 
da Uluslararası örgütler Çin'i tanımak 
zorunda kaldılar. Çin, kendisinin Tayvan yerine Uluslararası Olimpiyat Komitesine alınması için resmen başvurdu, aynı zamanda 1980 Moskova Olimpiyatları ile sona erecek beş yıllık spor 
planını açıkladı. 


Çin'in tekrar Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne girmesi bu yılın Nisan 
ayında Montevideo'da yapılacak toplantıya kaldı. Moskova Olimpiyatlarına kadar bu soruna kesin bir çözüm getirileceği gözüyle bakılıyor. Çin bugüne kadar ya "Tayvan ya Çin Hak Cumhuriyeti” tezini ileri sürüyordu. Bu 
nedenle 1974'de Tahran'da yapılan Asya Oyunlarına Tayvanlı sporcuların katılmasına izin verilmemişti. Yine aynı 
şekilde 1976 Montreal Olimpiyatları 
için Kanada Başbakanı Pierre Trudeau 
Tayvanlı sporcuların ülkeye girmesine 
izin vermedi. Geçtiğimiz yılin iz 
Strasbourg'da yapılan Uluslararasi Jimnastik Şampiyonası için Fransa hükümeti de dış politikasına uygun olarak, 
Tayvanlı sporcuların Fransa'ya girmelerine izin vermedi. 

Uluslararası Olimpiyat Komitesi 
Çin Halk Cumhuriyeti'ni Komiteye 
çoktan almak niyetinde olduğunu ama 
Tayvanlı sporcuların da katılması 1 
istediğini açıklıyor. Buna karşın Çin 
Halk Cumhuriyeti bugüne kadar sürdürdüğü "ya Tayvan ya biz" siyesetin- 
den vazgeçtiğini, isterlerse Tayvanlı 
sporcuların Çin Halk Cumhuriyeti 
bayrağı altında yarışmalara katılabileceklerini açıkladı. Çin'in böyle bir 
öneriyi Asya Oyunlarında da getirdiğini fakat buna rağmen Taysanlapor 
cuların katılmadığı Çin Spor Feğerasyonunca açıklanıyor. 

“Sovyetler Birliği Tayvan yerine 
bizi davet ederse 1980 Moskova Olimpiyatlarına katılırız" diye. açıklıyor. 
Çinli spor sözcüsü Ku Ping-Fu. Fakat 
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uluslararası 
Olimpiyat (Komitesine dahil üyeler 
arasında dostlarının artması, yadsınamayacak bir gerçeğin önümüzdeki ay 
kesin olarak çözümleneceğini gösteriyor. 


ÇEYREK FINAL 


MAÇLARI BUGÜN OYNANIYOR 


IZM FEDERASYONU 


BAŞKANLIĞINA 


IRATLI GETİRİLİYOR 


olarak nitelenen önemli ANKARA (ÖZEL) açıdan gerekse kulüpmaçta Fenerbahçe ve Fikret Ünlü'nün görev- lerin desteğini . alması 
Beşiktaş, İstanbul İnö- den alınışını protesto et- bakımından güçlü olan 


Jerfi OFıratlı'nın şartla- 


rını kabul edeceği söy- 


de başlayacak maçın Aleti, y i 

muhtemel kadroları BN a leniyor. M 

şöyle : ARANO AMA Derki RYAN, Jerfi Fıratlı profes- 
$ getiriliyor. yonel kulüplerden Ga- 
Türkiye Kupasının latasaray'da da yöneti- 


cilik yaptığı için Gençlik ve Spor Bakanlığımn kulüplerle -aralarını 
düzeltmek, onlarin desteğini okazanmak! için 
Jerfi o Fıratlı'nın © Atletizm Federasyonu Başkanlığına getirileceği 
kesin gibi görünüyor. 


lmesi için 
olduğunu 
ençlik Ve 


yöneticigerek mali 


Al 


ESE 
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A 
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“7” ÜBaştaraf 1. Sayfada) 


lelen bilgiye göre, Borno“ 
va Belediyesi karşısında 
bulunan kuyumcu dükkanına giren üç kişi, tezgahtarı etkisiz hale ge- 
.tirdikten sonra kasada- 
ki 1,5 milyon lira değerindeki altın ve mücevheratı alarak kaçtılar. Durumun, güvenlik kuvvetgere hemen bildirilmesi 
"üzerine Karşıyaka yönü- 
ne kaçan Soyguncuların 
önü, Çiğli yakınlarında 
trafik ekipleri tarafından 
kesildi. Bunun üzerine 
bindikleri otomobili terkeden üç soyguncudan 
Reşit Oruç ve Mehmet 
Kabak polisle girdikleri 
silahlı çatışma sonucu 
yakalandılar. Diğer soyguncu ise kaçtı. Çatışma 
sırasında trafik ekibinde 
görevli polis memuru Rıza Alkış da elinden yaralandı. 


Yakalanan soygunculardan Reşit Oruç, Emniyet Amirliğinden çı- 


“© kartılirken civarda top- 


pi 


lanan yurttaşlar tarafın- 
““dân linç edilmek istendi. 
“*“Ahcak polis memurları 
soyguncuyu halkın elinden kacırarak kurtardılar. 


Diğer soyguncu Mehmet Kabak ise 10 gün kadar önce Sağmalcılar Cezaevinden tahliye edildiğini bildirdi ve soyguna 
katılan diğer kişinin adı- 
nın “Fikret'' olduğunu 
söyledi. Sanıklar, soygunda kullandıkları aracı Bursa'dan çaldıklarını 
ve soygunun siyasi bir 
yönü olmadığını belirttiler. 


ADANA'DA 

Adana'da son günlerde 
komandoların sürdürdükleri sonu ölümle biten saldırı olaylarına dün bir yenisi daha eklendi, Okullarma giden iki öğrenci 
bir taksiden açılan 
yayım ateşi sonucu öldürüldü. 


Adana Mühendislik 
Yüksek okulu öğrencilerinden Cengiz Erdal ile 
Fatih Kıralar, okula giderken Numune hastanesi civarında bulunan 
Nas taksi durağının önünde bir taksiden yayum ateşine tutuldular.” 
Ateş sırasında ağır yaralanan iki öğrenci, kaldı- 


18.00 HABERLER 
18.05 ARI MAYA 


gl Nurten İnnap söylüyor. 


yor. 
20.30 HABERLER 
21.15 SA” ERLER? 


Tarık Dursun K.'nın 


, maklı. 


“KARŞILAŞMASI 
00.15 HABERLER 


TRTI 


05.00 Açılış, Program ve 
Kısa Haberler 

07.30 HABERLER 

07.40 Sahahtan Sabaha 

11.05 Okul Radyosu 

12.10 öğle Üzeri 

14.32 Türküler 

15.01 Şarkılar 

15.40 Türküler Geçidi 

16.05 Okul Radyosu 

17.02 Akşama Doğru 


08.00 Açılış ve Program 

08.02 Gün Başlıyor 

09.00 Olaylarırı | çinden 

10.30 Uluslar ve Biz 

11.40 Yaşayan Hukuk 

12.40 Yörelerimiz, Ezgilerimiz, Geleneklerimiz. 


13.30 Olaylarır İçinden 
16.20 Arkası Yarın 


TRT3 


07.00 Açılış ve Program 
07.02 Güne Başlarken 
09.00 Barok Mizik 
10.00 Senronik Müzik 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 Sizin İçin Seçtiklerimiz. 
15.00 Günün Kanseri 


Aydınlık 


BAYAŞ 
Basın-Yayın A.X- adına sahibi: 
FERİT İLSEVER 


TELEVİZYON 


19.00 ÇOCUKLARLA BAŞBAŞA: Programda 
"“Leyleklerin Göçü" adlı bir çizgi öykü anlatılarak bazı hayvanlar tanıtılıyor. 


19.25 TÜRK HALK MÜZİĞİ BİR SOLİST: İstanbul Televizyonunun hazırladığı programda 


19.45 BİR KONU BİR KONUK: Bugünkü programda nüfus cüzdanlarının değiştirilmesine ilişkin bilgi veriliyor. Programa konuk olarak Nüfus İşleri Genel Müdürü Nihat Üçyıldız katılı- 


21.20 TüLEVİZYON FILMI: Programda yazar 


na uygulanan başlıca rollerini Ahmet Mekin, 
Neslihan Danışman ve Cemal Gencer'in paylaştıkları BAĞRI YANIK ÖMER İLE GÜZEL 
ZEYNEP adlı televizyon filmi yayınlanacak. 
Yapım Ahmet Beyazıt, yönetim Yücel Çak- 


(622.30 AVRUPA KUPALARI ÇEYREK FINAL 


yıldıkları Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Numune hastanesinde öt 
dü. ölen öğrencilerin sol 


görüşlü oldukları açıklandı. 


Taksiden ateş açan kişilerin üç kişi oldukları 
ve olay esnasında otomatik silah kullandıkları bildiriliyor. Bu arada olayda 
kullanılan taksinin gasbedildiği açıklandı. Katillerin, taksi şoförünü silah 
zoru ile tesirsiz hale getirdikten sonra, ağzını, ellerini ve kollarını bağlayarak otonun bağajına koydukları belirtiliyor. 


Mühendislik Yüksek 
Okulu öğrencileri olayı 
protesto amacıyla dün 
derslere girmediler. 


İSTANBUL'DA 


Yeşilköy Gümrük Müdürünün evinde yapılan aramada 5 takım subay 
giysisi bulundu. müdür 
gözaltına alındı. 


İstanbul'da önceki gece meydana gelen iki ayrı soygunda toplam 120 
bin lira çalındı. 


İzinsiz dernek kurdukları için İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yargılanan Atatürk 
Eğitim Enstitüsü öğrencisi altı komando ilk sor- 


Korutürk... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
basının, her zaman olduğu gibi, bundan böyle de 
tam bir dayanışma içinde hareket edeceğine yürekten inanıyorum" dedi. 


Korutürk, Basın İlan 
Kurumu Yasasındaki degişiklikler konusunda 
"resmi ilanların, bhükümetler tarafından basın 
üzerinde bir baskı aracı 
olarak kullanılmaması 
ana ilkesinin kusursuz bir 
şekilde işleyeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu. 


AGC Başkanı Beyhan 
Cenkçi de, Cumhurbaşkanı Korutürk'ü, hür demokratik parlamenter sistemin en büyük güvencesi 
olarak gördüklerini bildirerek, basına ve basın sorunlarına kargı gösterdiği 
yardımdan dolayı teşekkür etti. 


hikayesinden televizyo- 


18.01 Çocuk Bahçesi 

18.16 Laf Lafı Açar 

20.12 Hafif Müzik 

20.15 Köv Dağarcığı 

21.02 Konuların içinden 

23.10 Beraber ve Solo Şarkılar. 

00.02 Unutulmayanlar 

00.55 Kısa Haberler 

01.00-05.00 Gece Yarısı 


17.90 Büyük Eserler 

18.00 Yurttan Sesler 

18.30 Anıların Getirdikleri 

20.00 Karma Fasıl 

20.30 Türk Hafif Müziği 

21.00 Radyo Tiyatrosu 

22.00 Türküler Geçidi 

23.00 Türküler ve Oyun 
Havaları 

23.55 Program ve Kapanış 


19.00 Bir Konser 

20.30 Caz Ustaları 

21.00 Çağlar Akımlar ve 
Müzik 

22.00 Gecenin Getirdikleri 

23.00 Çarşamba Konseri 

24,00 Gece ve Müzik 

01.00 Program ve Kapanış 


Yazı İşleri Müdürü: MEHMET ATABERK 
Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


İzmir'de soygundan sonra yakalanan iki kişiyi... 


gularından sonra tutuklandı. 


ANKARA'DA 

Erzurum Ülkü Ocakları Derneği eski Başkanı' 
Hayrettin Kutangil, patlayıcı madde bulundurmak ve atmaktan sanık 
olarak Ankara'ya getirildi. 


AP:“MHP ve... 


(Baştarafı 1. Sayfada? 


da CHP ile birlikte hareket ederek muhalefet birliğini hiçe saymış, parçalamıştır. 


“MSP ve MHP'ye verilen oylar CHP'ye verilmiş demektir. Onlar iktidar alternatifi olamazlar, Olsa olsa koltuk değneği olurlar. Koltuk değneksiz güçlü bir iktidar 
isteyenler AP'yi tek başına iktidar yapmalıdırlar. 
Koalisyonlarda ortaklar arasında dikiş tutturmak zordur. Herkes ayrı 
hava çalmakta, uyum 
sağlanamamaktadır. Sağın oyları 1977 seçimlerinde AP'de toplansaydı 
kimsenin başı ağırmazdı. 


"MC döneminde MSP 
ve MHP'li bakanlıkların 
kapısı AP'li parlamenterlere kapatılmıştır. Bu 
durum giderek 11'ler 
olayına yolaçmış ve iktidar sola kaptırılmıştır. 
Ortaklarımızın olumsuz 
tutumu sonucu TRT'ye 
bir türlü Genel Müdür tayin edilememiş ve bu konu solun eline bırakılmıştır" 


AP'nin tek başına iktidar olma hedefini açıklaması ve önümüzdeki seçimler için bu yolda propaganda yürütmeye karar 
vermesinin özellikle AP 
ve MHP ilişkilerini giderek sertleştireceği tahmin ediliyor. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
17 Şubat tarihinde Vietnam saldırganlarının Çin 
e karşı bitmez tükenmez 
kışkırtma ve tecavüzleri 
karşısında, savunma amacı ile zorunlu olarak karşı saldırıya geçerken,kendilerine verilen görevleri 
yerine getirmişlerdir. 
“Cin hükümeti bütün 
Çin sınır: birliklerinin 5 
Mart 1979 tarihinden itibaren Çin topraklarına 
çekileceğini açıkladı. Çin 
hükümeti, Vietnam'ın bir 
karış toprağında bile gözünün olmadığını, fakat 
Çin topraklarına tecavüz 


edilmesine de izin vermeyeceğini bir kere dalia 
belirtir. 


."'Sadece huzurlu ve ìstikrarlı bir sınır istiyoruz. 
Gerek Vietnam hükümetinin, gerekse dünyadaki 
diğer ülkelerin hükümetlerinin, Çin hükümetinin 
bu haklı tutumuna saygı 
göstereceklerini umarız. 
Vietnam makamlarını, 
Çin sınır birliklerinin geri 
çekilmesinden sonra Çin 
sınırında silahlı kışkırtma 
ve tecavüzlerde bulunmamaları konusunda uyarıyoruz. Çin hükümeti, bu 


“Vietnam kışkırtma yaparsa, yeni bir harekat... 


türden Vietnam eylemlerinin tekrarlanması halinde, Çin tarafının meşru 
savunma amacı ile karşı 
saldırıya geçme hakkını 
saklı tuttuğunu ciddiyet- 
le belirtir. 


“'Uluslararasındaki anlaşmazlıkların her zaman 
barış içinde görüşmeler 
yolu ile çözülmesini savunduk. Çin hükümeti, 
Çin ve Vietnam tarafları- 
nın, iki ülke arasındaki sınırda barış ve huzuru 
sağlamanın yollarını ele 
almak ve giderek sınır ve 
toprak anlaşmazlıklarını 


israil, Filistin devleti konusunda taviz verdi 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
ABD Başkanı Güvenlik İşleri Başdanışmanı 
Zbegnew Brezezinski ve 
ABD'nin Orta Doğu' 
daki arabulucusu Alfred 
Atherton 5 Mart gecesi 
Mısır'a hareket etti. 
Srzezinski ve Atherton, 
Carter'in, gezisinin hazırlıklarını yapacak. Hatırlanacağı üzere Atherton, 
daha önce Orta Doğu' 
nun birçok başkentinde 
hükümet temsilcileri ile 
görüsmeler yapmıştı 


GELİŞMELER 

NASIL OLDU? 
Mısır Başbakanı Mustafa Halil ve İsrail Dışişleri Bakanı Moşe Dayan 
arasında yapılan İkinci 
Camp David görüşmelerinin bir sonuca ulaşamaması ve İsrail'in ,iki ülke başbakanlarının katıiacağı yeni bir görüşme- 
yi reddetmesinin ardından, İsrail Başbakanı Begin, Washington'a gelmiş * 
ve Carter'le yaptığı ilk 
görüşmeler, ABD yetkililerince "'sonuçsuz" olarak nitelendirilmişti. 
Orta Doğu konusundaki gelişmelerin böyle 


noktalanması beklenirken, ABD barış konusunda yeni bir öneri sundu. İki ülke yöneticileri- 
ne iki maddesi yazılı, 
dört maddesi ise sözlü 
olarak iletilen bu öneriye 
göre, İsrail'in Batı Şeria 
ve Gazze'de bir yıl 
sonra bir özerklik uygulamasını kabul etmesi, 
iki ülke arasında imzalanacak barış anlaşmasının, 
her iki ülkenin de başka 
ülkelerle yaptıkları anlaşmaları geçersiz kılmaması 
öngörülüyordu. Yazılı 
olarak sunulan bu 
maddelerin yanısıra, ABD 
şimdiye kadar açıklanmayan dört de sözlü öneri 
getirdi. Carter'in Begin'e 
ağızdan, Sedat'a ise telefonla ilettiği bu önerilerin olumlu karşılanması 
üzerine, ABD Başkanı, 
Sedat ve Begin'in isteği 
üzerine önce her iki ülke 
yöneticisiyle ayrı ayrı gö- 


üşmeyi, daha sonra da 


üçlü yeni bir zirve hazırlamayı kararlaştırdı. 

~ ABD Başkanının yapacağı Orta Doğu gezisinin bu planın ilk adımı 

olduğu belirtiliyor. 
Çeşitli siyasal gözlem- 


Batıdan alınacak “nefes alma”... 


(Baştarafı 1, Sayfada) 
mını kabul edip, hazırlanan "ekonomiyi kurtarma tedbirleri paketi" 
içine aldı. Öte yandan 
IMF'nin ileri sürdüğü 
devalüasyon yapılması 
konusunda anlaşma sağlanamadı. 

Maliye Bakanı Müezzinoğlu, Batı Alman Başbakañ Helmut Sehmidt' 
lẹ yaptığı görüşmede, 
hazırlanan önlemler pa 
ketinin acil yardımın 
gerçekleşmemesi halinde 
açılamayacağını tekrarladı. Schmidt ise konuşma 
sırasında, IMF ile anlaşma sağlanmazsa Batılı ülkelerin Türkiye'ye yardı- 


mının zor olacağını ifade 
etti. 


Maliye Bakanı Ziya 
Müzzinoğlu, IMF ile 
anlaşma sağlamak için 


daha önce yapılan anlaşma hükümlerini reddetmediklerini açıkladı. Ancak, Müezzinoğlu, alınacak önlemlerin öncelik 
sırasını ve derecesini ve 
bu konudaki siyasi icra- 
nın, Türkiye'nin siyasal, 
ekonomik ve sosyal yapısının gereklerine uygun 
olarak yapılması gerektiğine işaret etti. 


IMF'nin öne sürdüğü 
şartlarla, Türkiye'nin 
bu şartlar karşısında aldı- 


K.Maraş katliamına katılan... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
MHP üyesi ve bazı yoneticiler var. Bununla birlikte katliamda faal rol 
alan bazı kişiler hâlâ serbest ve örgüt merkezlerinden aldıkları talimat 
gereğince o Sikıyönetime 
ihbar mektupları vağdırıyerlar. Özellikle MHP yöneticisi Hasan Baler, Be 
lediye Başkanı Ahmet 
Uncu ve Doktor Çetin 
Diker bu faaliyeti sürdürüyorlar ve komuftanlığın gözaltına aldığı kişilere para yardımı yapıyorlar, Katliama uğrayan 
yurttaşlar, bu çabalar 
üzerine Komutanlığa yeni bilgiler ve şikayet dilekçeleri vererek tanıklık yapacaklarını belirtiyorlar. 


ALİ BİLİR 
MAĞARALI'DA 
GÖRÜLDÜ 


Akıncılar 
Fatih Şubesi 
kanı Metin 
öldürmekten 
Ali Bilir adlı 
K. Maraş'ın 
Mahallesinde görüldü. 
Görgü tanıkları, Bilir" 
i. 46 AF 447 plakalı 
arabanın içinde gördüklerini belirttiler. Saçları 
biraz uzun ve spor bir 
elbise giymiş olan Ali 
Bilir'in yanında kimliği 
bilinmeyen başka bir 
şahsın daha bulunduğu 
da ifade ediliyor. 

Ali Bilir hakkında 
son cinayetinden başka, Ali Güngör'ü öldürmek ve Hüseyin Değirmenci yi yaralamak suçlarından gıyabi tutuklama kararı var. 


MİNEHGSYUK 
KÖYÜNDE ARAMA 


Bu arada K. Maraş 
a bağlı Minehöyük köyü önceki gece sabaha 
karşı arandı. 300 hanelik köyde arama sırasında birkaç silah bulundu. 


Derneği 
eski Baş- 
Yüksel'i 
aranan 
komando 
Mağaralı 


MERKEZ 
Nuruosmaniye Cad. 3/3 


Jandarma ve Hava İndirme Birlikleri bazı ki 
şileri gözaltına aldılar. 


Tutuklu ve 
gözaltındakilerden 
bazıları: 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Ahmet Saçak, 

Cahit Paköz, 

Yaşar Avcioğlu, 
Mehmet Fuat Selament 
Hüseyin Taşyürek, 
Metin Bozoğlan, 
Muharrem Bozoğlan, 
Mehmet Dağduran, 
ökkeş Dağduran, 
Faruk Köse, 

Mevlüt Yanar, 
Mustafa Köşk, 
Kadir Kır, 

Yalçın Abama, 
Alaattin Karaokur, 
Şakir Kadifeci, 
Bekir Karaokur, 
Şener Kaptanoğlu, 
Hasan Özkılıç, 
Şükrü Karaca, 
Cuma Karaca, 
Mehmet Demir, 
Ertuğrul Kaya, 
Mehmet Şerbetçioğlu, 
Mustafa Görgülü, 
Mehmet Akıllı, 
Osman Akıllı, 
Durdu Ateş, 

Osman Kal, 

Abdi Gönen, 

Ökkeş Gören, 
Osman Gül, 

Halil İbrahim Gül, 
Ahmet Çuhadar, 
Şükrü Erman, 

Hasan Çetin, 

Şukru Akçakoyunlu, 
ökkeş Akçakoyunlu, 
Semih Şişman, 
Mehmet Dilbilen, 
Zeki Kütük, 

Kadir Köse, 

Cafer Büyükçapa, 
Bekir Mezar, 
Mustafa Nacar, 

Bekir Harman, 

Ali Alkışçı ve 

Durdu Mehmet 
Gümüşbaş. 
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ğı kararları üç noktada 
toplamak mümkün. 
DEVALÜASYON 
IMF'nin Türkiye'ye 
dayattığı şartların başında yüzde 30-40 oranında 


devalüasyon yapılması 
geliyor. 
Bilindiği gibi 1978 


yılında IMF ile yapılan 
anlaşma uyarınca Türkiye yüzde 33 oranında bir 
devalüasyon yapmıştı, 
Yetkililerin açıklamalarına göre, Türkiye devalüasyon yaptıktan sonra 
aldığı ekonomik önlemler dış kredilerle desteklenmediği için, devalüasyon bir yarar sağlamadı. 
Bu nedenle yetkililer kredi olanaklarının sağlanmasından, Türk lirasının 
dış piyasalarda gerçek 
değerini bulmasından 
sonra bir devalüasyon yspılabileceğini belirtiyorlar, 

KİT ZARARLARININ 

KAPATILMASI 

IMF'nin öne sürdüğu 
şartlardan biri de KİT 
açıklarının kapatılması. 
KİT zararlarının hazine 
tarafındon açıktan flnansmanınin önlenmesi. 

IMF'nin bu istekleri 
büyük ölçüde hazırlanan 
"ekonomiyi kurtarma 
programında" yer alıyor. 

Alınacak o tedbirlerin 
başında KİT ürünlerine 
zam yapılması geliyor. 
Bu zararların kapatılması için devletin ürettiği 
mallara yıllık tutarı 60 
milyar lirayı bulan zamlar yapılacak. 

Yılda 45 milyar lirayı 
bulan KİT açıklarının 
kapatılması için hazine- 
den yapılan mali yardımın kaldırılması da yeni 
önlemler arasında yer alıyor. Bu arada KİT'lere 
açılacak olan kredilere de 
sınırlamalar getiriliyor. 

YABANCI 
SERMA YENİN 
ÖNÜNDEKİ 
ENGELLERİN 

KALDIRILMASI 

IMF'nin öne sürdüğü 
üçüncü bir şart da ekonominin dışa açılması, yabancı sermayenin önündeki engellerin kaldırılması, 

Hazırlanan yeni "'ekonomiyi kurtarma programında" , yabancı sermayenin önündeki engellerin kaldırılması için hükümler getirildi. 

Buna göre, özellikle 
ihracata yönelik yabancı sermaye yatırımlarına 


öncelik tanınması ve 
desteklenmesi öngörülüyor. 


Öle yandan, yabancı 
sermayeli şirketlerin yapacağı kâr transferlerine 
de garanti getirilecek. 
Önündeki bürokratik engeller kaldırılacak. 


ALMANYA 
Hohenstaufen 
Str. 4 

5 Frankfurt M/1 
Tel: 

0611/74 7038 


ciler, önceki gelişmelerin 
sonuçsuz kalması üzerine, Carter'in Orta Doğu 
konusunda ağırlığını 
koyduğunu, Mısır ve İsrail arasında bir barış anlaşması imzalanması için 
zorlayıcı bir tutum takımdığını belirtiyorlar. 

İsrail, Mısır, Lübnan, ve Arap gazeteleri 
ABD Başkan Jimmy 
Carter'in Perşembe günü 
Kahire, Cumartesi günü 
de Tel-Avive yapacağı 
ziyarete büyük önem 
veriyorlar. 6 Mart tarihli 
gazetelerin birinci sayfaları bu ziyaret ile ligili 
haber ve yorumlarla 
doldu. 

İSRAİL BASINI 

İsrail'de yayınlanan 
gazetelerin büyük bir kısmı Carter'in ziyaretini 
memnunlukla karşılarken, İngilizce yayın yapan "deruselam Post" 
anlaşmanın imzalanması 
ile Carter'in görevinin 
sona ermeyeceğini yazdı. Gazete, ABD'nin anlaşmaya saygı gösterilmesini güvence altına 
alma görevini de üstlenmesi gerektiğini belirtti. 

"Davar", gazetesi ise, 
ABD'nin İsrail'e olduğu 
kadar Mısır'a da baskı 
yaptığını ileri sürdü. 

"Haaretz" gazetesi, 
Carter'in tutumunun 
olumlu olduğuna işaret 
ederek, "ABD uluslararası alanda artık pasif bir 
rol oynamaktan çıktı" 
görüşünü savundu. 

Dini çevrelerin görüşlerini yansıtmakla tanınan "'Hatsofen"' gazetesi, 
İsrail'deki bütün siyasi 
güçlerin barış için birleşmelerini talep etti. 

LÜBNAN BASINI 

Fransızca yayınlanan 
"L'Orient-Le jour" gazetesi, Carter'in Mısır ve 
İsrail gezilerinin umulan 
başarıyı sağlayamayacağını yazdı. 

"El Amal", Washington'un Orta Doğu'daki 
son değişiklikten sonra 
paniğe kapıldığını belir- 


çözmek .için acil olarak 
görüşmeler yapmayı bir 
kere daha önerir. Vietnam tarafının önerimize 
olumlu cevap vereceğini 
içtenlikle umuyoruz. Çin 
hükümeti, sınır bölgelerinde barış ve huzurun 
güvence altına alınmasına 
ve sözkonusu anlaşmazlıkların çözülmesine yardımcı olacak bütün önerileri ciddi bir şekilde degerlendirmeye hazırdır. 
“Çin ve Vietnam halkları arasında, ayrıca sadece iki ülkenin halklarının 
değil, aynı zamanda Gü-“* 
neydoğu Asya, bütün 
Asya ve bütün dünya 
halklarının da yararına olan geleneksel bir dostluk 
vardır. Çin halkı Vietnam 
halkı ile arasındaki dostluğa büyük değer vermektedir. Bu dostluğun 
son yıllarda üzücü bir biçimde zedelenmiş olmasına rağmen tekrar kurulacağını candan umuycruz. Çin ve Vietnam 
halklarının nesiller boyunca dostça birlikle yaşayabilmeleri için Vietnam makamlarının iki 
halkın temel çıkarlarını 
dikkate alacaklarını ve izledikleri Çin'e düşmanlık 
ve kin gütme siyasetine 
son vereceklerini umuyoruz. 
Olumlu ve yapıcı tutumumuzun uluslararası alanda geniş bir sempati 
ve destek kazanacağına 
inanıyoruz. Aynı zamanda barışsever ve adaletten 
yana olan bütün ülkelerin 
ve halkların iGüneydoğu 
Asya'da ve bütün Asya'da 
barış, güvenlik ve istikrarın çıkarları acısından Vi- 


etnam makamlarının. 
Kamboçya'ya karşı giriştikleri (o saldırıyı derhal 


durdurmaya ve bütün işgal kuvvetlerini kendi 
topraklarına çekmeyi 
zorlamak için önlemler 
alacaklarını umuyoruz." 

VİETNAM ÇİN'İN 

GÖRÜŞME İSTEĞİNİ 
KABUL ETTİ 

Vietnam, Çin Halk 
Cumhuriyeti ile sınır ve 
toprak anlaşmazlıkları 
konusunu ele almak üzere barış görüşmeleri yapmaya hazır olduğunu 
açıkladı, 

Vietnam hükümetinin 
yaptığı açıklamada, görüşmelerin bütün Çin birlikleri Vietnam'dan çekildikten sonra başlayabileceği belirtildi, 

Hanoi radyosunun 
yayınladığı Dışişleri Bakanlığı bildirisinde, görüşmelerin iki ülkenin 
Dışişleri Bakanları yardımcısı seviyesinde yapılabileceği açaklandı. 

Hatırlanacağı üzere, 
Çin Halk Cumhuriyeti 
ihtar harekatına başlama- 
dan önce ve 5 Mart tarihinde Vietnam'ı resmen 


A ve Washington'un görüşme mesasına çağırsrail'e baskı yaparak mişti, 

petrolün Batı'ya akmasını GERİ ÇEKİLME 

sağlamaya çalıştığını SIRASINDA 

yazıyor. PÜSKÜRTME OLURSA 
Suriye'de yayınlanan O ÇİN YENİ BİR KARŞI 

"Teşrin" gazetesi, Car- SALDIRI 

ter'in kişisel gayretleri- DÜZENLEYECEK 

nin, "Hayali bir iyimser- Öte yandan Bangkok' 

lik" olduğunu ileri sürdü. taki a'keri kaynaklar, 


|| tin konusundaki tutumunu, önce ABD'ye, şim- 
İ di de İsrail'e kabul ettirmiştir. 

Bugüne nasıl gelindi? 
şısında, bütün dünyada mevzi üstüne mevzi kaybeden ABD, son bir-iki yılda karışıklıklar istikrarsızlık devam ettiği sürece kendisini Orta Doğu' 
da da aynı sonucun beklediğini görüyor, hatta 
Güney Yemen'de olduğu gibi yer yer korktuğu 


başına da geliyordu. 


istikrarın önündeki 


sediği 


İsrail'in çıkmazı 


Bu nedenle, onun Orta Doğu'da izleyebileceği tek bir siyaset vardı: Sovyet sızmasına yol 
açan karışıklık ve çözümsüzlüğe son vermek. İsrail saldırganlığı ve Filistin sorunu ise, bölgede 
kördüğüm olarak durup 
duruyordu. Bu düğümü çözmeden, İsrail'i dizginlemeden ABD'nin Orta Doğu'da beklediği 
sonuca ulaşması mümkün değildi. 


ABD'de işe bu durumu tesnit ederek başladı. 
İsrail'i Filistin konusunda taviz vermeye, bölgede huzursuzluk yaratma tutumunu terketme- 
ye zorlamalıydı. Ama atılan bazı cılız adımlara 
rağmen, İsrail eski saldırgan ve çıbanbaşı tutumunu sürdürmekte israr ediyordu. 


Bu durumda ABD'nin önünde tek bir seçenek kalıyordu. "Ne yardan ne serden geçememek", ne İsrail'den ne de Orta Doğu'daki stratejik çıkarlarından vazgeçememek tutumu artık 
süremezdi. Ve Carter, bundan on gün önce İsrail Dışişleri Bakanı Dayan'a tavrını açıkladı: İsrail'in "şımarık çocuk" gibirdavranabileceği günler 
artık geride kalmıştı. Ya ABD'nin de benim- 
Mısır'ın dediğine gelecekti, ya da... 


Zor durumda olan sadece ABD miydi? İran' 
da meydana gelen iktidar değişikliği İsrail'i 
Şah gibi bir dostundan etmiş, üstelik onu 
petrolsüz bırakmıştı. Kısacası İsrail de ivice köşeye sıkışmıştı. Üstelik İsrail yöneticileri, ABD 
nin konuştuğu dili de anlamaya başlamış, onun 
bu tür mızıkçılıklara tahammül edemeyeceği bir 
noktaya geldiğini kavramışlardı. 


(Baştarafı 1. Sayfada) 


Sovyetler Birliği kar- 


İsrail'i zor günler bekliyor. 
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Çin birliklerinin geri çekilmeye başlaması ile 
birlikte, Hanoi civarında 
bulunan Vietnam birliklerinin kuzeye doğru 
ilerlemeye başladığını 
bildirdi. Gözlemciler, 
Vietnam birliklerinin 
bir püskürtme harekatına girişebileceğini belirtiyorlar. 

Ancak, Çin Başbakan 
Yardımcılarından Li Siennien, dün Pekin'de 
yaptığı bir açıklamada, 
Hanoi yönetimini uyararak, şunları bildirdi: 

"Çin birliklerinin harekatı esas olarak sona ermiştir. Şimdi birliklerimiz geri çekilmektedir. 
Ancak, geri çekilme sürecinde veya tamamen 
geri çekildikten sonra 
Vietnam birlikleri yeniden kışkırtmalarda bulunursa, Çin bir karşısaldırı düzenleme zorunda kalacaktır." 


istanbul Sıkıyönetim 
Mahkemesinde 
duruşmalara 

devam edildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
İstanbul Sıkıyönetim 
Askeri Mahkemesinde 24 
Ocdk 1979 tarihinde Fuat Çatalbaş'ı kaçırarak 
kişi özgürlüğünü kısıtladıkları gerekçesiyle İsmail Bektaş ve İsmet Kır 
adlı sanıkların duruşması yapıldı. 

Şikayetçi olan Fuat 
Çatalbaş'ın gelmediği duruşmada sorguları yapılan sanıklar suçu kabul 
etrńediler. 

Tanık olarak dinlenen 
Fuat Çatalbaş'ın arkadaşı Hüseyin Çelik sanıkları 
Çatalbaş'ı kaçıranlar arasında görmediğini söyledi. Duruşma Fuat Çatalbaş'ın dinlenmesi için ileri bir tarihe atıldı. 

11 Ocak 1979 tarihinde yazdığı "Eşgüdüm Komutanları" başlıklı yazısından dolayı yargılanan 
Necmettin Hacıeminoğlu 
ve Hergün gazetesi Yazıişleri Müdürü Veyis Sözüer dünkü duruşmada 
savunmalarını yaptılar. 

Hacıeminoğlu savunmasında yüklenen suçu 
kabul etmeyerek yazıda 
geçen "ne idüğü belirsiz" 
sözünü Eşgüdüm kelimesi 
için kullandığını belirtti. 
1979... tarihinde. sınıfta 
beş dakika saygı duruşunda bulundukları gerekçesiyle yargılanan Vatan Lisesi öğretmenlerin- 
den Emine Kermikli ve 
Beyza Şahin'in duruşması dün İstanbul Sıkıyönetim Askeri Mahkemesinde yapıldı. 

Duruşmada konuşan 
öğretmenler "Maraş'ta 
yapılan soykırımı protesto etmek her demokratın görevidir" diyerek 
beraatlerini istediler. Askeri Savcı da suçun oluşmadığını belirterek sanıkların beraatini istedi. 
Mahkeme sanıkların 1402 
sayılı Sıkıyönetim Yasasına aykırı hareket ettiklerine karar vererek birer 
ay hapis cezası verdi. Ancak ceza mahkemece 
teyid edildi. 


İSTANBUL 
SIKIYÖNETİM 
KOMUTANLIĞININ 
AÇIKLAMASI 


İstanbul Sıkıyönetim 
Komutanlığı tarafından 
dün yapılan açıklamada, 
İstanbul Sıkıyönetim Komutanının otomöbilinin, 
başka bir araç tarafından izlendiği şeklindeki 
haberleri yalanladı. 

Bu konudaki açıklamada olayın aslının şöyle olduğu bildirildi: 

"1. Ordu ve İstanbul 
Sıkıyönetim Komutanı 
makam arabası ile giderken, Fenerbahçe bölgesinde 23 AR 849 plakalı oto ile karşılaşmış, sürücüsünün tereddütlü kullanma şekli, makam arabası olmasına rağmen otonun tipi ve içinde dört 
kişinin bulunması dikkati çektiğinden, güvenlik 
kuvvetlerine, otonun bulunup durumun incelenmesini bildirmiştir." 


KA YIP— Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mehmet GÜROCAK 


Ahmet Sağlık 
oğulları 


BORA'nın 


doğumunu 
müjdeler 


ABONE ÜCRETLERİ 


Yurt içi 
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lirtiyorlar. 


ğini bilirse. (4) 


ortaya koyuyordu. 


ciliğin öl 


tutmaktır. 


için mücadeleyi, 
lıyordu. 


ilan ediyorlar. 


mak mıdır ? 


— 


(Aydınlık 


Yumuşak lokma 


ve çetin ceviz 


(Baştarafı 1, Sayfada) 


masının karşısına dikilerek korunabileceğini be- 


Savaşın nasıl önleneceği konusundaki görüş 
ve tutum ayrılıkları yeni değildir. İki farklı tutum,hiç şüphesiz savaşın tarihi kadar eskidir. 

Devrimciler, tarih boyunca savaşın direnerek 
önlenebileceğini savunmuşlar ve haklı çıkmışlardır. Dünya tarihi bu konuda sayısız dersle doludur. Ya savaşın ve gericiliğin merkezine karşı 
mümkün olan en geniş cepheyi kuracak ve onun 
emellerini boşa çıkaracaksın veya teslim olacak 
ve akibetini bekleyeceksin. 

Rus çarlığının dünya gericiliğinin merkezi 
olduğu yıllarda Marks, meseleyi çokaçık bir şekilde ortaya koymuştu: "Rusya ayısının da elinden gelmeyen yoktur. Hele rakipleri olan öteki hayvanların elinden hiç bir şey gelmeyece- 


Bilindiği gibi Marks, dünyadaki saflaşmanın 
demokrasi ile feodalizm arasında olduğu dönemde, Avrupa'nın kapitalist ülkelerini Rus çar - 
lığının yayılmasına direnmedikleri için eleştiri - 
yordu. Rusya'nın Osmanlı Devletini parçalamasına ve Balkanlarda yayılmasına karşı kararlı bir 
tutum almayan Avrupa ülkelerinin, ayının işta - 
hını kabartmaktan başka bir şey yapmadıklarını 


Bugün de böyle bir mesele vardır. Artık 
Marks zamanında değil, emperyalizm ve proletarya devrimleri çağında yaşıyoruz. Bugün geri - 

i teodalizm değil, emperyalizm. 
Çağ ve ölçü değişti, fakat gelişmeler dönüp dolaşıp gene Rusya'yı dünya gericiliğinin merkezi 
haline getirdi. 19. yüzyılın çarlığı, feodalizmin 
kalesi idi, Günümüzün sosyal -emperyalist Rusyası ise, emperyalist saldırganlığın ve savaş kundakçılığının bir numaralı merkezi. 1945'teh 
sonra Hitler'in çizmelerirti giyen ABD, sahibine 
felaket getiren bu mirası şimdi de Brejnevlerin 
Rusyasına kaptırmış bulunuyor. 

Bu durumda barış nasıl korunacaktır ? Brejnevin önüne yeni Angolalar, Etyopyalar, Afganistanlar , Güney Yemenler koyarak mı? 

Bu lokmaların sonu gelir mi? Ayının bir gün 
doyacağını düşünenler, büyük bir yanılgı içindedirler. Çünkü esas hedef, ileri bir sanayi ve nitelikli insan gücü bulunan Avrupa'yı ele geçirmektir. Bugün Sovyetler Birliği'nin Uzak Doğu, 
Orta Doğu ve Afrika'daki yayılmasının amacı, 
Avrupa'ya saldırmak için gerekli köprübaşlarını 


Vietnam Kamboçya'yı işgal ediyor. Yumuşamacılar bağırıyorlar: Aman Kamboçya halkı 
vatanını savunmasın , yoksa iş büyür ve bir dünya Savaşına yol açar. İnsanın kulaklarında Kruşçev'in Sesi çınlıyor. Kruşçev de, milli kurtuluş 
savaş kıvılcımı" olarak kara- 


Çin, Sovyetler Birliği'nin kışkırtmalarına ve 
yayılma emellerine onun anlayacağı bir tokat 
indiriyor. Yatıştırmacılar gene feryat halinde; 
Bir kıvılcım bütün dünyayı ateşe verebilir, en 
iyisi Çin,Sovyetler Birliği'ne boyun eğmelidir. 

Güney Yemen'deki Sovyet kuklaları, Kuzey 
Yemen'in üzerine sürülüyor. Bulgaristan'a gönderilen üç Rus tümeni Yugoslavya'yı tehdit ediyor. Romanya gene aynı tehdit altında. Sovyetler Birliği, Talabani 
cılığıyla İran'da kargaşalık yaratmaya çalışıyor. 
Sosyal-emperyalistler, Türkiye, İran ve Pakistani "zayıf halka" olarak gördüklerini açıkça 


ve beşinci kolları ara- 


Bu durumda ne yapılmalıdır ? Barışı korumanın yolu, ayının önüne bal ve armut koy- 


Yumuşamacılar , saldırganı kızdırmamak için 
lokmaları yumuşatmaya çalışıyorlar : ''Aman efendi ağa kızmasın , yoksa savaş kopar," 

Oysa bu tutum, ayının daha da semirmesine, 
iştahının kabarmasına, yeni isteklerle ortaya 
çıkmasına yol açıyor ve savaşı yakınlaştırıyor. 

Barışı korumanın yolu, yumuşak lokma olmak değil, çetin ceviz olmaktır. 

Marks'ın sözleri bugün için de ışık tutucudur: "Rusya ayısının elinden gelmeyen yoktur. 
Hele rakipleri olan öteki hayvanların elinden 
hiçbir şey gelmeyeceğini bilirse." 

İşte yatıştırmacıların kavrayamadığı budur.” 
Onların sözümona barışçılığı, savaş kundakçısının işine yaramaktadır. 


(x) Marks, Türkiye Üzerine, 6,74 


ODTÜ'de... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
nin kışkırttığı Halkın 
Kurtuluşu ve Devrimci 


Ahmet İsvan... 


(Baştarafı 1. Sayfada) 
lerden yararlanarak partilileri baskı altına almak 
ve iktidarını bu suretle 
korumak istemektedir" 

İsvan, üye kayıt işle- 


minin yozlaştırıldığını 
iddia ederek, "Doğru 
bir kayıt o yapılabilse, 


bugün başta olanlar kesinlikle bu mevkide olamazlardı." şeklinde konuştu. 

Bilindiği gibi, Ahmet 
İsvan, TKP yanlılarıyla 
yakın ilişkiler içine girdiği şeklinde eleştirilere 
uğramış ve İstanbul Belediye Başkanlığını kaybetmişti. Ahmet İsvan' 
ın eşi Reha İsvan da sahte TKP'nin çizgisindeki 
İlerici Kadınlar Derneği" 
nin ileri gelenleri arasındadır. 


(Yurt Dışı 


İLAN TARİFESİ: 
2.4.6. sayfalar 


Yol grupları jandarmaya 
saldırmak istedi. Jandarma ile öğrencileri karşı 
karşıya getirerek provokasyon ortami yaratmaya çalışan bu gruplar , öğrencilerin tepkisi 
üzerine bu hareketlerin- 
de başarıya ulaşamadılar. 
Forumdan sonra öğrenciler derslere girdiler. 


saatlerinde de 
yemekhanede bildiri 
dağıtmak isteyen aynı 
gruplarla jandarma arasında tartışma çıktı. 
Tartışma üzerine bu 
grupların yemekhanenin 
en üst katına çıktıkları 
ve bu arada jandarma 
kariyerlerinin okula girdikleri görüldü. 

Öte yandan önceki akşam da 5 Mart 1971 
ODTü olaylarını anmak 
üzere yurtlarda yapılan 
forumda Halkın Kurtuluşu ve Dev-Genç grupları 
çatıştı. çatışmada bazı 
öğrenciler yaralandı. 


Öğle 


(Santimi) 250 lira 


108 TI. (1 Aylık) İ3ODM (1 Aylık) 

/90DM (3 Aylık) 
(6 Aylık) 1160 DM (6 Ayr) 
310 DM (1 Yıllık) 


(Santimi) 300 lira 
Yayın ilanı (Santimi) 100 lira 

Vi ' (Yayın Sayfasında) 30 lira 
Doğum,Evienme,Ölüm(5 Snt.) 350 lira 
Küçük İlanlar (Kelimesi) 5$ lira 


3.5.7. sayfalar 


22340 — 346 


| BİLİNMEYEN 
17 M 


TKP yanlısı 
iki silah 
kaçakçısı 


'VKP yanlısı iki kişiyi tanıtacağız şimdi. Bun- 
“lardan birincisi Güneydoğu illerinden birinden, 
yöreyi çok iyi tanıyor. Önceleri sık sık Suriye 
ye geçerek silah ve başka eşya kaçakçılığı yapıyordu. 71 öncesinde Dev-Genç çevresi içinde 
bulundu, Filistin'e gitmek isteyenleri karşı tarafa geçiriyordu. Daha sonra işi ticarete döktü, 
karşıya geçirdiği adam başına on bin lira ve geçirdiği adamın saatini almaya başladı. Buradan 
sağladığı paralarla, sonraları babası bir köy satın alacaktı, 

12 Mart'tan sonra Suriye'ye geçti ve affa kadar geriye dönmedi. Bu dönemde kimlerle ne 
tür ilişkiler kurduğu bilinmiyor. Ancak daha 
sonra geri döndüğünde, Suriye'de kaldığı süre 
içinde uçakla Rusya'ya gönderildiğini ve Rusya'daikiay kaldığını anlatacaktı. 

Aftan sonra Türkiye'ye döndüğünde TKP 
yanlısı olmuştu. Eskiden fonksiyonsuz, yerel 
bir sendikanın yöneticisiyken, Türkiye'ye döndükten sonra birdenbire DİSK Adana 1. Bölge 
Temsilciliğine getirildi. 

Son olarak, çevresinde beslediği silahlı grubuyla Ankara'da Devrimci Toprakiş Sendikasının Genel Merkezini işgal etti. Genel Kurulda 
salonu basarak sahte kongre yaptı ve yönetimi 
silah zoruyla gasbetti. 

/ *** 

İkine kişi de aynı yöreden ve kaçakçı. 71 
öncesinde Filistin'e gitmek isteyenler önce onunla ilişki kuruyorlardı. Bu kişi de 12 Mart 
tan sonra Suriye'ye geçti ve affa kadar dönmedi. Geri döndüğünde o da TKP yanlısı olmuştu 
ve TKP çizgisindeki İlerici Gençlik Derneği'nin 
(İGD) İstanbul Şubesi yönetiminde yer aldı. 

Halen öteki tarafla sık sık ilişki kurduğu söyleniyor. 

##* 

Ortaya şu soru çıkmaktadır: 

Son dönemkrde sürekli silahlı saldırılarda 
bulundukları görülen İGD'lerin silahlanmasın- 
da, bu iki kişinin öteki tarafta kurdukları ilişkilerin rolü nedir? Bu iki kişi eski faaliyetlerini 
yine sürdürmekte midirler? 


TKP (İLERLEMECİLER) 


nev'8 
doğum 


m O 
yoldaş 


İ. Bilen, Kastro'yla: "Etyopya ve Angola'ya asker göndermenize yüksek değer 
biçiyoruz..." 


Demokrasi Dayanışma Ajansının 5 No'lu haberi 


KÖGEF 
DHKD 
GENÇ-G ÜÇ 
DDKD İst. Şb 
GEB 

İLD 
TÜS-DER İst. Şb 
HABER-DER 
GENEL-DER 
BANK-DER 
ENERJİ-DER 


Adı sanı pek bilinmeyen bir ajans var; Demokrasi Dayanışma 
Ajansı. Bu ajans yalnızca Sovyetler Birliği'ni ve TKP yanlılarıyla ilgili haberleri yayınlıyor. 
Ajansın 5 No'lu bülteninde, Kasım ayında İstanbul'a gelen Sovyet zırhlıları ile ilgili ilginç bir 
haber yer alıyordu. Haber aynen 
şöyle: 


SOVYET KONSOLOSLUĞUNU 
ZİYARET EDEN 
DEMOKRATİK ÖRGÜT 
YÖNETİCİLERİ TÜRKİYE VE 
SOVYET HALKLARININ 
DOSTLUK VE 
DAYANIŞMASINDAN YANA 
OLDUKLARINI 
YİNELEDİLER 


Limanlarımızı ziyaret eden 
konuk Sovyet gemilerini bahane 
ederek kara gün dostumuz SSCB' 
ye yönelik saldırıları ortak bir 
basın açıklamasıyla kınayan demokratik örgüt yöneticileri bugünde Sovyet Konsolosluğunu 
birlikte ziyaret etmişlerdir. Sovyet Konsolosluğu yöneticileriyle görüşen örgüt yöneticileri faşist ve gerici güçlerin, Türkeşlerin olduğu kadar Maocu karşıdevrimcilerin de esas hedefleri- 
nin ABD emperyalizminin saldırgan amaçlarını emekçi halkımız- 
dan gizlemek olduğunu belirtmişlerdir. SSCB ile Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliğinin gelişmesinin emekçi halklarımızın 
çıkarlarıyla özdeş olduğunu vurgulayan örgüt yöneticileri, tüm 
karşrdevrimcilerin anti-Sovyetik 
saldırılarının geriletilmesi uğrunda mücadele edeceklerini belirtmişlerdir. Örgüt yöneticileri Türkiye ve Sovyet halklarının gelişen dostluk ve dayanışmasından 
yana olduklarını yinelemişlerdir- 

Habere ek olarak basına açık 
lama yapan ve yöneticilerinin 
Sovyet Konsolosluğunu ziyaret 
ettikleri örgütlerin adları sıralanıyor. Bu örgütler şunlar: 


İnşaat Müh. Od. İst. Şb 
Kimya Müh. " " " 
Makina " va e 
Mimarlar Müh. Od. İst. Şb. 
Meteoroloji Müh, Od. İst. Şb. 
Metallurji Müh. Od. İst. Tems. 
TÜTED İstanbul Şubesi 
Halkevleri İl Koor, Kurulu 
GENÇ ÖNCÜ 

İKD İst. Bölge Sekrt. 

İGD İst. Bölge Sekrt 

İşçi Kültür Der. İst. Şb. 


ÇIRAK-DER 
GİB-DER 


Ajansın adresi olarak, Abdülhak Hamit Caddesi 25/4 Taksim 
İstanbul belirtiliyor. Burası aynı 
zamanda, TKP görüşünü savunanların yönetiminde olan Tüm 
Teknik Elemanlar Birleşme ve 
Dayanışma Derneği'nin (TÜTED) 
İstanbul Şube Merkezi... 


Bu ajans nangi naverleri veriyor? 


.in barış 


"TKP'nin sav 
lunu, siz Brejnev 


Önceleri varlığı hissedilmeyen TKP'nin etkinliği son beş yıl içinde birdenbire arttı. Bunun ana 
nedenini anlamakiçin önce TKP'yi dinleyelim: 

"TKP, Türkiye ile 
Sovyetler Birliği arasında 
iyi komşuluk, içten dostluk, karşılıklı yarara dayanan ilişkiler kurulması, 
Dostluk ve Saldırmazlık 
Paktı bağlanması için savaşagelmiştir, savaşıyor. 
(İ.Bilen, TKP Konferansı 
Belgeleri) 

"TKP - Sovyetler Birliği'nin ve öteki sosyalist 
ülkelerin sosyalizm ve komünizm kuruculuğunda 
elde ettikleri büyük başarıların emekçilerimize tanıtılmasını, anti Sovyetizmle savaşımı... platformunun temel dayanagı sayar." (agy) 

"Sovyetler Birliği'nin, 
sosyalist ülkeler topluluğunun uyguladığı sürekli 
barış politikası... Türki: 
ye'de devrimci harekete 
yeni yeni savaş olanakları 
yaratıyor." (agy) 

Bilindiği gibi Sovyetler Birliği'nin Türkiye'yle 
olan ekonomik ve siyasi 
ilişkileri son yıllarda giderek arttı. ''Türkiye ile 


“Sovyetler arasında ilişki- 


lerin gelişmesi için savaşan", "Sovyetler'in Türkiye'de tanıtılmasını ,platformunun temel dayanağı" sayan ve "Sovyetler' 
politikasının 
kendine yeni savaş olanakları yarattığını söyleyen TKP'nin faaliyetleri 
de, Sovyetler Birliği'nin 
Türkiye'yle olan ilişkilerinin artmasıyla birlikte 
genişliyor, yaygınlaşıyordu. 


TKP'nin rehberi 


TKP'nin siyasetine 
kim yön veriyor, faaliyetlerini kim yönlendiriyor? 
Bu konuda İ.Bilen, Brejnev'e gönderdiği doğum 
günü mesajında şunları 
söylüyor: 

"Barış, özgürlük, ulusal bağımsızlık, sosyalizm 
uğrunda Türkiye işçi 
sınıfının, Türkiye halkının, Türkiye Komünist 
Partisi'nin yolunu siz L. 
İ.Breinev yoldaş aydınlatıyorsunuz." 

TKP nereden destek 
ve güç almaktadır? İ. 
Bilen, bunu da şöyle 
açıklıyor: 

“Sovyetler Birliği 
Komünist Partisi, Partimizin gelişmesine, Leninci bir savaş rotası izlemesine her zaman destek olmuştur." (TKP Konferansı Belgeleri) 

İ.Bilen TKP'ye yapılan yardımlar için de şun 
ları söylüyor: 

"Kardeş Komünist 
partilerden söz ederken, 
bunlardan birkaçının partimize yaptıkları kardeşçe dayanışmayı bu konferansta belirtmeyi bir 
borç sayıyoruz. Bunlar: 
Sovyetler Birliği Komünist Partisi, Almanya Birleşik Sosyalist Partisi, 
Alman Komünist Partisi, 
Bulgaristan Komünist 
Partisi'dir. Bunların partimize, Türkiye işçi sınıfının ve devrimci güçlerin 
savaşına yardımları gösterdikleri dayanışma somuttur.(abç) 

TKP'nin Sovyetler 
Birliği'ne ne kadar bağlı 
olduğunu belirten bir örneğe de bu arada değinelim. Londra'da geçen Ekim ayında İ.Bilen'in doğum gününü kutlamak için bir toplantı yapıldı. 
Toplantıda İ.Bilen için i- 


çilen andın bir mısrası 
şöyle: "devrimcilerin kalesi Sovyetler Birliği'ne 
bağlılığı gözbebeğimiz gibi koruyacağımıza and 
içeriz!" (Ürün, S: 53) 


“Temel dayanak: 
Sovyetler Birliği” 


"Dünya devrimci sürecinin ana gücü ve temel 
dayanağı Sovyetler Birligi'dir"' (İ.Bilen, Yeni Çağ 
1976) diyen TKP, "Antiemperyalist, ulusal kurtuluş hareketlerinin doğru 
ve sosyalizme açılan bir 
doğrultuda gelişmesi, ulusal bağımsızlığına kavuşmuş Asya-Afrika ülkelerinde kapitalist olmayan gelişme yolundan 
sosyalizme doğru ilerleyebilmesi için zorunlu olduğunu" söylediği koşulların başında şunu sayıyor; 
#Sovyetler Birliği ve 
öteki sosyalist ülkelerle 
içten dostluk ilişkileri 
kurmak. Başlıca bu ülkelerin politik, ekonomik, 
teknik yardımlarını sağlamak. Bu yardımlara dayanarak gerçek bir kalkınma ve sanayileşme 
programı Oo uygulamak." 
(A.Saydan'ın TKP Konferansında okuduğu Parti 
Platformundan) 

"Bu koşulların tam olarak yerine getirilmediği 
yerlerde, halkların ulusal 
kurtuluş hareketlerinin 
başarısızlığa uğradığı, 
emperyalizmin bu ülkelere yeniden sızmak ve oralara yerleşmek olanaklarını bulduğu görülmektedir" diyen TKP, buna ör- 


nek olarak da "bazı Arap ülkelerini" gösteriyor 


Siyasi Belge 


Sovyetler Birliği ve 
Türkiye arasında bir siyasi belge imzalanması gündeme geldiğinde, TKP 
"Sovyetler Birliği ile saldırmazlık anlaşması imzalansın"' sloganını temel 
bir slogan olarak kullanmaya başladı. Geçen Haziran ayında Ecevit'in 
Moskova'da siyasi belgeyi 
imzalamasını., "'Türkiye 
ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan politik 


belge ve bir sıra anlaşma, 


aydınlatıyorsunuz' 


Türk-Sovyet ilişkilerinde 
yeni bir dönemin açıldığını gösteriyor, TKP, komünistler imzalanan bu 
belgeleri yürekten selamlyor. Türk-Sovyet ilişkilerinde bu olumlu gelişme, halkımız, tüm emekçiler, ilerici kuruluş ve 
örgütler arasında büyük 
bir sevinçle karşılandı" 
diyerek selamladı. 

Ancak daha sonraları 
hükümetin Sovyetler'le ilişkilerinde bir duraklama olduğunda İ.Bilen 
Ecevit'e 13 Ekim'de bir 


mektup gönderiyor ve 
şunları yazıyordu: 
"İmzaladığınız Türk- 


Sovyet ortak Siyasal Belgesi'ne aykırı davranıyor, 
bölgemizde barışın ve yu- 


muşamanın çıkarlarıyla 
ters düşüyorsunuz. TKP 
Türk-Sovyet ilişkilerini 


baltalama girişimlerine 

karşı savaşıyor." 

“ “ 
Üstelik Deslete 
TKP Sovyetler'in Türkiye'ye verdiği borçlar 

konusunda da şunları 
söylüyor: 

"Sovyetler Birliği, bir 
yandan ulusal endüstri- 


mizin omurgasını teşkil 
eden dev işletmeleri kuruyor, öte yandan da bu 
işletmelerde çalışacak 
teknik kadroları, uzmanları yetiştiriyor. Üstelik 
büyük komşumuz bütün 
bu yardımları devlet sektörüne ve halkımıza yapıyor. TKP, büyük 
komşumuzla ve öteki 
sosyalist ülkelerle olan karşılıklı fayda ve dostluğa 
dayanan ilişkilerin geliştirilmesi için direniyor" 
(ATILIM, Haziran 1974) 


Öteki ülkeler 
hakkında 


TKP hemen hemen 
her yayınında Çin Halk 
Cumhuriyeti'ne saldırıyor, Çin'i "'Soysuzlaşmak, yayılmacılık, Amerikan emperyalizmiyle 
kenetlenmek"le suçluyor. Hua Guo-feng'in geçen yıl Romanya ve Yugoslavya'ya yaptığı gezi 
için bölgedeki barışı bozmayı amaçlıyor" diyen 
TKP, Arnavutluk'un 
Çin'e ve Mao'ya karşı 
çıkması ve Feng'in Bal- 


bir alışveriş sürüyor. 


ii 


> TKP yanlısı yayınevlerine 
“Rus Konsolosluğunun mali yardımı 


İstanbul'daki Sovyet Konsolosluğu ile Babıali" 
. deki bazı yayınevleri arasında birkaç yıldır ilginç 


Bazı yabancı konsolosluklarının, mali giderleri kendileri karşılayarak Türkiye'deki yayınev-' 
“lerine kitap bastırmaları öteden beri uygulanıyordu. Ancak bu uygulama o ülkenin devlet başkanlarının konuşmalarının yer aldığı ya da o ülkeyi tanitan kitapların basılmasıyla sınırlıydı ve kitaplar . 
Türkiye'de dağıtılmak için değil, konsolosluğa gelen konuklara verilmek için basılıyordu. 

Sovyet Konsolosluğu bu uygulamadan 'yararlanarak işi ilerletti ve ideolojik propaganda aracı 
haline getirdi. Sovyet Konsolosluğu ile TKP yanısı yayınevleri arasındaki alışveriş şöyle yürüyor: 

Sovyetler'in Türkiye'de yayınlanmasını istedikleri kitaplar Türkçeye çevrilmiş olarak konsoloslukta çalışan Güneş Hanım aracılığıyla yayımevlerine iletiliyor. Konsolosluk basılacak kitaptan 
1000 adet ya da daha fazla almâyı taahhüt ediyor 
ve 1000 kitabın tutarı önceden yayınevine ödeni- 

: - Böylece kitabın basım giderleri karşılanmış 
yor.: Konsolosluk ayrıca yayınevine yüzde iki 
ve dahâ yüksek oranlarda satış primi veriyor. Yani 


ALL 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR. BİRLEŞİN! 
i B i y 
din j i Lİ 4 


doğum günü tebriği 


TKP'nin, 70. doğum yılı nedeniyle Brejnev'e gönderdiği, kutlama mesah ATILIM dergisinin 1 Ocak 1977 
tarihli sayısında yayınlandı. Mesaj aynen şöyle: y 


SBKP MK Genel Sekreteri L.İ.Brej-. 


nev Yoldaşa. ; 

Çok saygıdeğer Lİ Brejnev Yoldaş! 

Türkiye Komünist Partisi Merkez 
Komitesi, bütün Türkiye komünistle - 
rinin, halkımızın en içten sevgi ve 
saygı duygularıyla 70. doğum yıldönümünüzü kutlar. 7 

Sovyetler Birliği Komünist Partisinin, Sovyet-devletini her yanlı güçlendirmek, komünizmi kurmak, proletarya enternasyonalizmi ilkelerini, 
dünya komünist hareketinin birliğini, 
ardıcıl Leninci barış politikasını, 
halkların ulusal bağımsızlık, sosyal 
kurtuluş ve özgürlük savaşlarını özverililikle savunan bilgili, seçkin bir 
önder yetiştirmiş olmasıyla biz kıvanç duyuyoruz. 

Sovyet Devleti, Sovyetler Birliği" 
nin kurulduğu ilk günden bu yana, 
halkımızın ulusal bağımsızlık savaşına karşı, Türkiye Cumhuriyeti'ne 
karşı sürekli Leninci barış politikası 


izleyegelmiştir. Bu olguyu hiç kimse 
yadsıyamaz. Ama buna karşılık, Türkiye'de en gerici, emperyalistlere 
bağlı çevrelerin büyük komşumuza 
karşı politik tutumlan halkımızı uzun zamandan beri tedirgin ediyor, 
kuşkular içinde tutuyor. NATO'ya, 
topraklarımızdaki Amerikan saldırı 
üslerine, atom başlıkları yığınaklarına 
karşı giderek daha geniş yığınları kucaklayan bir direniş vardır. 

Sovyetler Birliği'nin çekirdeksel 
silahların yasaklanması, silahların karşihkh azaltılması yolundaki sürekli önerisini partimiz bütün olanaklarıyla 
var gücüyle savunuyor. Halkımız Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında saldırmazlık , dostluk paktı bağlanmasinı istiyor. Barış, özgürlük, ulusal bağımsızlık , sosyalizm uğrunda Türkiye ` 
işçi sınıfının, Türkiye halkının Türkiye Komünist Partisinin yürüttüğü savaş yolunu siz, L.İ Brejnev yoldaş aydınlatıyorsunuz. 

Size sağlık, uzun ömürler, yeni başarılar, Sovyet halklarına mutluluk 


lar dileriz. v 
Türkiye Komünist PARA“ 
MK Genel Sekretöri"”"i*) 
İ.Bilen 


< GBKP MK Genel Sekreteri 
<7 Lİ.Brejnev Yoldaş'a 


keriliyor 

ılk düşdir 
ekmek 


içün 


kımızın 


hagin: 


Çok saygıdeğer 
L.I Breinev yolduş! 
e Komünist Partisi Merkez 
komitesi, bütün Türkiye komünistlerinin, halkımızın en içten say- 
y ve sevgi duygularıyla 70, doğum 
Idönümünüzü kutlar 
vvetler Birliği Komünist Parti- & 


TKP, Brejnev gibi akıllı bir lidere sahip olmaktan kıvanç duyuyor... 


ATILIM dergisinin Kasım 1978 tarihli sayısında, İ.Bilen'in 13 Ekim 
1978'de Ecevit'e gönderdiği mektup, 
"Basbakana Açık Mektup" başlığıyla 
yayınlandı. Bu mektubun bazı bölümleri şöyle: 

Bugün CHP'nin sözünü ettiği barış 
ve ulusal çıkarları savunma politikasından geriye ne kalmıştır? CHP ağırlığındaki hükümet NATO'ya, Amerikan emperyalizmine bağımlılık politikasını sürdürüyor. Üstelik her geçen 
gün emperyalist dayatmalarla bulunduğu konumlardan bile geriliyor. 
"Sovyetler Birliği'nden Türkiye'ye 
tehlike gelmiyor" dediniz. Ama nükleer silah depolarını, Amerikan saldırı 
üslerini, üstelik Meclislere bile götürmeden açıyorsunuz, öteki hükümetler gibi Anayasayı çiğniyorsunuz.İm- 


kanlar gezisini eleştirme- 


sini de "Arnavutluk'un 
gerçekleri görmesi" olarak nitelendirdi. Ürün 
dergisi Ocak 1979 tarihli 
sayısında Sovyetler'de 
yayınlanan İzvestiya gazetesinde (o Arnavutluk'la 
ilgili bir yorumuna yer 


bu 


niyordu. 


i.Bilen'in Ecevit'e açık mektubu 


katkıdır. Sovyet insanları 
ilişkilerin kurulması 
için bir engel bulunmadığına inanmaktadır" de- 


TKP, Vietnam Kamboçya'ya saldırılar düzenlediği zaman "Kamboçya 
Vietnam'a saldırıyor" de- 


zaladığınız Türk-Sovyet ortak Siyasal 
Belgesine aykırı davranıyor, bölgemizde barışın ve yumuşamanın çıkarlarıyla ters düşüyorsunuz. TKP, 
NATO'dan çıkılmasını, Amerikan, 
NATO üslerinin kapatılmasını ve 
silahsızlanmaya gidilmesini istiyor, 
bunun için savaşıyor. 
(s) 
TKP Amerikan emperyalizminin 
barışı kundaklama, Türk-Sovyet ilişkilerini baltalama girişimlerine, 
tırmanışa, işsizlik ve pahalılığa karşı 
savaşıyor. Halkımızın, geniş emekçi 
yığınların savaş birliğini kurmaya çalışıyor. TKP bu yönde atılacak her 
ileri adımı deste kleyecektir. z 
Türkiye Komünist Partisi 
Genel Sekreteri 
İ Bilen 


len Küba'ya gitti. TKP 
ile KKP arasında yayınlanan ortak bildiride şöyle 
deniliyordu: 

"TKP MK delegasyonu, ... Küba Komünist 
Partisi'nin ve hükümetinin, en yüksek biçimini 
Angola'da ve Ebtyöpja 


verdi. Yorumda, "Sov di.'Kamboçya, Vietnam da gösteren kararlı enyetler Birliği ile Arna- tarafından işgal edilince, ternasyonalist politikasıvutluk arasında işbirliği “Kamboçya kurtarıldı" na yüksek bir değer biçilişkilerinin yeniden ku- dedi. miştir." 

rulması, her iki ülke halk- TKP'nin, Etyopya, 

larının yararına olduğu Angola ve birçok ülkede 4 

gibi, toplumsal ilerleme askerlerini bulunduran j idikihi 
ve Avrupa'da barışçıl iş- Küba ile de arası çok sıkı. my ile AE 


birliği için önemli bir 


kitap basıldıktan sonra ne kadar satılmışsa, konsolosluk yayınevine satılan kitap tutarının yüzde ikisi 
kadar prim. ödüyor. Bundan amaç , kitabın Türkiye 


deki satışını ve dağıtımını artırabilmek. 


Sovyet Konsolosluğu bu ilişkiyi en çok Öncü 
Yayıneviyle ve TKP'nin çeşitli belge ve broşürlerini basan Konuk Yayıneviyk sürdürüyor. Ancak son 
zamanlarda, bu yayınevlerinin belirli bir görüş 
çizgisinde kitap bastıklarının herkes tarafından 
bilinmesi ve bu yayınevlerinin bastığı kitaplara 
rağbet edilmemesi nedeniyle konsoloduğun, daha 
geniş okur kitlesine hitap edebilen tarafsız yayınsöyleniyor. 

Konsolosluğun bastırdığı kitaplar, daha çok 
Sovyet ideologlannın Sovyetler Birliği'nin bugünkü siyasetlerine ilişkin kitaplarla, Çin Halk Cumhuriyeti'ni ve Mao Zedung'u eleştiren kitaplar. 
Örneğin birkaç yıl önce, konsolosluk 'Marksizmin 
İdeolojik ve Politik Düşmanı, Maoizm “ adlı kitabı 
tanınmış bir yayınevine bâstırmak istedi, yayınevi 
sahibi kabul etmeyince kitabı Öncü Yayınevine , 


evleriyle ilişkiye geçmek istediği 


bastırdı. 


Bulgar Konsolosluğunun da bir süre önce ben- 


zer alışverişlere başladığı belirtiliyor. 


Geçen Aralık ayında İ.Bi- 


TKP'ye Türkiye'de sağladığı savaş olanakları nelerdir, Brejnev'in aydınlattığı TKP'nin savaş yolu nasıl bir yoldur? 

Bu konuya da yarın ki 
yazımızda değineceğiz. 


—<Ggp— 


© UDC ve 
savaş komiteleri 


© Demirdöküm işcisi 
Adem Toygan “in 
ölümü 


e TKP'nin en çok 
kullandığı kelime 


pazartesi 
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